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İR, ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


PROF, 


HN iman ve ibadet bilincinin kuvvet 

kazandığı, din kardeşliğinin duygu ve davranışlara yansıdığı, mahşer tablosunun anbean yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. 

Hac, bir yöneliştir. Allah'a ve O'nun gösterdiği dosdoğru yola giriş, yıllarca özlem duyulan mukaddes mekanlara varış, maddi ve manevi kirlerden arınıştır. 

Haç; ilk insan ve ilk peygamber Hz. 
Âdem'le, Allah'a iman, ubudiyet ve O'na karşı olan teslimiyetin en güzel örneğini göstermiş Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in hatıralarını yaşamak, risalet zincirinin son halkası ve kemal noktası Hz. Muhammed'in peygamberlik vazifesini ifa ettiği yerleri yakından tanımak, tarihle yüzleşmektir. 

Haç; insanın aynı gaye adına ırk, dil, renk, kültür ayrımı gözetmeksizin zaman ve mekân düzleminde kendisi gibi insanlarla kaynaşması, benliğini aşıp kulluğa, çokluktan birliğe (vahdet) ulaşmasıdır. Bedendeki bütün elbiselerinden soyunup, giydiği iki parçadan müteşekkil ihram ile İslâm'ın, insanları bir tarağın dişleri gibi eşit gören temel yaklaşımını temsili olarak göstermesi, ölüm duygusunu içselleştirip, Allah'ın kutlu evi Kâbe'yi tavaf etmesi, Arafat'ta vakfeye durup Allah'a verdiği sözünü yenilemesi, 


içindeki şeytani duyguları taşlayıp düşünce, amel ve niyetlerdeki bütün olumsuzluklardan temizlenmesi ve evrensel bir kimliğe kavuşmasıdır. Kazandığı istikamet ve güzel hasletlerle benlik ve bencillik duygusundan uzaklaşıp gurur ve kibri törpülemiş bir şekilde ailesine ve ülkesine hacı sıfatıyla olgun ve kamil bir insan olarak dönmesidir. 
Bireysel kimliğin oluşması ve güçlenmesinde hiç kuşkusuz en büyük unsur dini değerlerdir. Bu bağlamda İslâm'ın prensipler manzumesi, evrensel niteliklerle donanmıştır. Bunların şekillendirdiği bireylerden oluşan toplumlar, insanlık camiası içinde daha uyumlu, daha paylaşımcı, daha hoşgörülü ve diyaloğa daha açıktır. Hac ibadetinin kültür ve medeniyet hayatımızdaki aktif rolü de bunun apaçık yansımasıdır. 

Diğer taraftan, hac ibadetiyle birlikte ele alınan Kurban ise ibadet dili ve birlikte yaşama kültürü açısından içtimai mesajlar içermektedir. 

Kurban, Allah sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmanın açık ifadesi, hak yolunda fedakârlığın bir göstergesidir. 

Kurban, gerek birey ve gerekse toplum hayatı açısından çok çeşitli işlevleri olan, bir arada yaşamanın gerektirdiği insani duyarlıkları ve yardımlaşmayı öne çıkaran; kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunan mali bir ibadettir. 

Kurbanın bize kazandırdığı Yüce Allah'a itaat duygusu ve haccın sağladığı benliği aşma ve Allah'a verilmiş sözümüzü yenileme bilinciyle hayata bakmak ve bu heyecanla ona sarılmak insanlığın aradığı huzur, mutluluk ve barışın yegâne yoludur. 
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Edilörden... 





Her gün yeni bir başlangıç, her dergi yeni bir heyecandır. 
Dergimizin yeni bir sayısını sizlere sunmanın mutluluğunu yaşiyoruz. 

Bu sayımızın kapak konusunu hacca ayırdık. Kutlu yolun kutlu yolcularını dualarla uğurluyoruz... 

Doç. Dr. İsmail Karagöz, yazısında haccın ibadet boyutunu ele alıyor. Dr. Ömer Menekşe ise, "Haç; dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı, ancak hedefleri bir, duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın ilâhi aşkla bir araya gelmesi, birlikte Allah'a yönelmesidir" diyor. Haccın kutsal ikliminin ruh dünyamızda meydana getirdiği dönüşümü tarif etmek neredeyse imkânsızdır. Hac, bir duruş, bir dönüş ve bir yürüyüşü simgelemektedir. Bu eylemler özümüzü değiştiriyor, daha doğrusu bizi varoluşunuzun hakikatine ulaştırıyor. 

Dr. Senai Demirci, o kadife üslübuyla "Dünyanın bütün yolları hacının kalbine çıkar" diyor. Prof. Dr. İskender Pala, yazısında sürre alayını konu ediniyor ve sürre alayı için "yükü iman olan kervan" benzetmesini yapıyor. Dr. Ekrem keleş, Kābe'yi görünce yapılacak ilk duanın önemini ve bunun insan üzerinde meydana getirdiği değişikliği ele alıyor. Abdurrahman Akbaş, nahif üslübuyla, “Arafat'tan marifete" bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Nadiye Sevinç'in belirttiği gibi, hac gerçekten aşktır. 

Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar, son peygamberin başşehri Medine'nin Müslümanlar için "bir mânâ şehri" olduğuna vurgu yapıyor. Bağrında âlemlerin efendisini taşıyan bu kutlu şehir, aynı zamanda İslâm kültür ve medeniyetinin tohumları- nın atıldığı bir şehirdir. 

İşte, Müslümanın hayatını değiştiren ibadet budur. Bundan dolayı, Doç. Dr. Fikret Karaman, yazısında hac organizasyonunun ciddiyetine ve önemine dikkat çekiyor ve Başkanlığımızın hizmetlerini anlatıyor. 

Diğer bölümleriyle de ilginizi çekecek olan dergimiz hakkındaki düşünce ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Dini Yayınlar Dairesi (Başkanlığı olarak, görevlilerimize ve dergi okuyucularına en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduğumuzu ve çabalarımızın ancak eleştirilerinizle güçleneceğine inanıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ilk sayısını ilginize sunuyor, bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. 


Yüksel, Salnaq 


Doç. Dr. İsmail Karagöz 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


üce Yaratıcı, insanları ibadetlerle sorumlu tutmuş (Zâriyât, 56), onların nasıl ibadet edeceklerini de peygamberleri vasıtasıyla bildirmiştir. Bu sebeple olmalı ki, kendi sıfatlarından biri olan "hadi" (rehber, kılavuz, doğru yolu gösterme) sıfatını peygamberlerine de vermiş ve her topluma bir hâdi / rehber göndermiştir (Ra'd, 7). Son rehber Hz. Muhammed (s.a.s.ydir. Hz. 
Muhammed {s.a.s}, ilk peygamber Hz. Adem (a.s.)'den itibaren devam ede gelen Hak din lslâm'ı en mükemmel şekliyle insanlara tebliğ etmiş (Mâide, 3) ve onlara ibadetlerin nasıl ifa edileceğini uygulayarak göstermiştir (Bakara, 152, 
238). 

İbrahim ve İsmail (a.s.), Kâbe'yi yaptıkları zaman Allah"a niyazda bulunmuşlar, hac menasikini nasıl yapacaklarını bildirmesini istemişlerdi. 
Allah (c.c) da onlara vahiy meleği ile hac ibadetinin nasıl yapılacağını bildirmişti (Bakara, 127- 128). Dolayısıyla evrensel bir ibadet olan hac 








ibadeti (bk. DİA, XIV, 382-386), Hicaz bölgesinde biliniyor ve uyqulanıyordu, ancak aslından sapmalar ve bozulmalar olmuştu. Yüce Allah, hac ibadeti ile ilgili birçok ayet indirmiş (meselâ bk. Bakara, 158, 186, 196-203; Âl-i İmran, 96- 97; Hac, 25-30, 33-37), bu ayetlerde haccın kimlere farz olduğunu, bir kısım menasikin nasıl uygulanacağını ve hacda hangi davranışların yapılmayacağını bildirmiş, Peygamberimiz (s.a.s.) 
de hicretin 10. yılında yaptığı hac ile bu ibadetin uygulamasını ümmetine bizzat göstermiş ve öğretmiştir (bk. Ebü Dâvüd, Menâsik, 57-67, II, 455-482). 

Sözlükte “gitmek, yönelmek ve ziyaret etmek” anlamlarına gelen, İslâm'ın beş temel esasından biri olan (Buhâri, İman, 1, I, 8) ve ömür- de bir defa yapılması gereken (Müslim, Hac, 412,1, 975) hac, bedensel ve ekonomik yönden imkanı olan ve ergenlik çağına gelmiş özgür her Müslümanın belirli bir zaman içinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belirli menasiki yerine 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getirmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Şu ayet; hac ibadetinin evrenselliğini, haccın kimlere farz olduğunu ve haccın dindeki yerini açıkça bildirmektedir: 

“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, Mekke'de âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, Makâm-i İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur, Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir” (Âl-i İmrân, 96-97). 

Müslümanların, hacca gitme imkânı elde ettikleri yıl hacca gitmeleri, bu görevi sonraki yıllara ertelememeleri en isabetli olan davranıştır. 
Çünkü çeşitli sebeplerle bu imkânlarını kaybedebilirler ve hac yapmadıkları için sorumlu olurlar. 
Şu hadis bu gerçeği açıkça beyan etmektedir: 

"Hac yapmak isteyen kimse acele etsin. Çünkü hasta olabilir, (servetini, parasını) yitirebilir ve ihtiyacı ortaya çıkabilir” (İbn Mâce, Menâsik, 1. 
II, 962). 


Hacda gösterilecek titizlik, yasaklara özenle uyma, insanları incitmeme ve kurallara riayet etme Müslümanlara, başka zamanlarda kazanamayacakları ölçüde bir duyarlılık kazandırır. Bunun yanında öfkelenmemek, kaba ve kırıcı konuşmamak, sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü olmak gibi ahlâki davranışlar da haccı gereği gibi yerine getirenlerin elde edecekleri manevi kazançlar arasında yer alır. 


"Niyet" ve "telbiye" (ihram) ile başlanan hac ibadeti, belirli aylarda yapılır. Bu aylarda daha önce helâl olan bazı davranışlar ihrama girmekle yasak olur, Müslüman, ihramlı olduğu sürece diline, eline ve diğer uzuvlarına sahip çıkar, Allah ve Peygamberin yasak ettiği söz, fiil ve davranışlardan uzak durur, zikir, dua ve tövbe ile kalbini bütünüyle Allah'a açar, böylece dindarlığın (takva) doruk noktasına ulaşmaya çalışır. Hem ihram ile başlayan geçici yasaklara hem de sürekli olan yasaklara uyar. Bu sayede nefsinin süfli arzularına, şeytanın düşmanlığına ve bozguncu insanların kötülük ve günah telkinlerine karşı koyma bilincini kazanır, tövbe ile günahlarından arınır, dua ve ibadetlerle imanını besler ve yurduna en güzel ahlâk sahibi olarak döner. İşte yazımızda bütün bu hususlara delalet eden Bakara süresi- nin, “Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapma ve kavga etme yoktur. Siz ne hayir yaparsanız Allah onu bilir. Azık toplayın, kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleril Bana karşı gelmekten sakının” anlamındaki 
197. ayetini tahlil etmeye çalışacağız. 

Ayet, 5 hüküm içermektedir. 

1. Hac ibadeti, belirle aylarda yapılır. 

"Hac, belirli aylardadır" cümlesi; hac aylarının halk tarafından bilindiğine, haccın bu aylarda yapılması qerektiğine, cahiliyye Araplarının yaptığı gibi hac aylarının değiştirilemeyeceğine ve haccın vaktinin bütün bir yıl değil, aylarla sınırlı olduğuna işaret etmektedir. 

Hicaz diyarında hac ibadetinin zamanı ve şekli öteden beri biliniyor ve uyqulanıyordu. Ancak birtakım aslından sapmalar ve bozulmalar olmuştu (DİA, XIV, 387). Mlesela Kâbe'de ıslık çalarak ve el çırparak dua ediyorlardı (Enfal, 35), ihramlı iken iyi bir davranış inancıyla evlere, evin arka duvarından açtıkları bir delikten qiriyorlardı (Bakara, 189), bahar mevsimine denk gelsin diye hac aylarını değiştiriyorlardı, Kureyş ve müttefikleri (hums) Arafat'a çıkıp vakfe yapmıyorlardı (Bakara, 199), Arafat'a Kureyş ve müttefiki olmayanlar (hilleli olanlar) çıkıyordu. Bunlar Kureyş ve müttefiklerinden birinin elbisesini borç veya satın alamazlarsa Kâbe'yi çıplak tavaf ediyorlar (bk. Araf, 67, 31-32; Buhari, Hac, 67), 5afa ile Merve arasında sa'y yapmıyorlardı (Bakara, 





158). Arafat ve Mina'da ticareti yasaklamışlardı (Bakara, 198; bk. DİA, XIV, 387). 

Bilinen hac ayları; şevval ve zilkâde ayları ile zilhicce ayının ilk 10 günüdür (Tirmizi, Sünen, Ni, 272). Kur'an-ı Kerim'de bilinen aylar zikredilmemiştir. Çünkü bu aylar biliniyordu. Hac aylarının şevval, zilkade ve zilhicce olduğu konusunda İslâm bilginleri arasında ittifak vardır, sadece zilhicce ayının tamamı mı yoksa sadece ilk 9 veya ilk 10 günü mü olduğu konusunda sahabe, tabiln ve müçtehit bilginler arasında ihtilâf vaki olmuştur: Sahabeden Abdullah İbn Mes'üd (ë. 
32/657) ve Abdullah İbn Ömer (6.73/692), tabiinden Atâ bin Ebi Rebâh (6. 114/732) ve Muhammed İbn Şihâb ez-Zühri (6. 124/741), müçtehit imamlardan Malik b. Enes (ö. 179/795)'e göre zilhicce ayının tamamı hac aylarına dahildir. Sahabeden Abdullah İbn Abbas (6.60/687), tabiinden Şa'bi (6. 105/721), Süddi (127/745) ve İbrahim en-Nehâi (6.95/714), müçtehit imamlardan Ebü Hanife (ö. 150/767) ve Ahmed b. Hanbel (6. 241/855Ye göre zilhicce ayının sadece ilk 10 günü hac aylarına dahildir. Tabiinden Mücahid b. Cebr (6. 103/721) ve Tavus b. 
Keysân (0.106/724), müçtehit bilginlerden İmam Evzâi (6. 157/774), İmam Şafi (6. 


204/819) ve İmam Ebü Sevr (6.240/850)'e göre hac aylarına zilhiccenin sadece ilk 9 günü dahildir (bk. Taberi, Abdullah b. Cerir, Câmiu'l-Beyân An Te'vili Ayi'l-Kur'an, Il, 2/257. Beyrut, 1988; 








Kurtubi, Muhammed b. Ahmed, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'ân, Il, 405. Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabi, Kahire, 1935) 

Aylar anlamındaki "eşhür", "şehr” kelimesinin çoğuludur. Arap dilinde çoğul, üç ile başlar. Zilhicce ayının tamamını hac aylarına dahil edenler için "eşhür" kelimesi üç ayı ifade etmektedir. Zilhicce ayının İlk 9 veya 10 gününü dahil edenler ise iki ay ile üçüncü ayın bir kısmının dahil edilmesinin çoğul ifade ettiğini söylemektedirler (Kurtubi, İl, 405), 

Hac ayları belirli olduğuna göre bu aylardan önce ihrama girilebilir mi? Bu konuda da ihtilâf vardır: Abdullah ibn Abbas (6.60/687), Atâ ibn Ebi Rebah (6. 114/732), Mücahid b. Cebr (6. 
103/721), Tavus b. Keysân(6.106/724), İmam Evzâl (6. 157/774), İmam Şafil (6. 204/819) ve İmam Ebü Sever (ö.240/850)'e göre bu aylardan önce hac için ihrama girilemez, girilirse bu ihram ile yapılan hac nafile bir hac olur. Hanefi, Hanbeli ve Maliki bilginlere göre hac aylarından önce ihrama girilebilir, ancak sünnete muhalif olduğu için mekruh olur. Haccın diğer menâsiki- nin ise bu aylar içinde yapılması gerekir (Kurtubi, İl, 406,343-344: Yazır, İl, 719). 

2. Hacca özgü yasaklar vardır. 

Bu hükmü, âyetin "Kim bu aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapma ve kavga etme yoktur" cümlesinden çıkartıyoruz. 

"Kim hac aylarında haccı kendisine gerekli kılarsa" anlamındaki (Taberi, Il, 2/261) şart cümlesi; niyet ve telbiye ile hacca başlarsa demektir. 
Hacca başlandıkta sonra bu haccını mutlaka tamamlanması gerekir: "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın"(Bakara, 196) anlamındaki ayet bunun delilidir. Başlanan hac, bir düşman engellemesi ve hastalık gibi bir engel sebebiyle tamamlanamazsa kurban kesilerek ihramdan çıkılır ve bir başka yıl kaza edilir. (Bakara, 196) 

"Artık bu kimseye hacda cinsel ilişki, günaha sapma ve kavga etme yoktur" cevap cümlesi ile hac yapanlara bir kısım söz, eylem ve davranışlar yasaklanmaktadır. Ayette geçen "refes” kelimesi cinsel ilişki, cinsellikle ilgili sözler ve davranışlar; "fısk" kelimesi; Allah ve Peygamber'in razı olmadığı ve akl-ı selimin hoşlanmadığı her türlü kötü söz, fiil ve davranış; "cidâl" kelimesi ise kavga, tartışma, küfürleşme, öfkeyi doğuran ve kalp kiran hitap demektir (bk. Taberi, II, 2/263-271). 

Yüce Allah, üç kelime ile dil, cinsel organ ve diğer uzuvlarla işlenen her türlü sözlü ve fiili davranışı yasaklamaktadır. Bu davranışlardan cinsellikle ilgili olan sözler ve cinsel ilişki hac öncesinde kişinin eşine karşı helâl iken hacda ihram süresince yasak olmaktadır. Diğer davranışlar ise hac öncesinde, hacda ve hac sonrasında dinen uygun olmayan davranışlardır. Müslüman niyet ve telbiye ile ihrama girerek irade eğitimine ve nefis terbiyesine başlamaktadır. Çünkü hac öncesi helâl olan bazı söz, fiil ve davranışlar ihram ile yasak olmaktadır. Bu yasakları şöyle sıralayabiliriz: 

Erkekler; ihramlı oldukları sürece dikişli elbise ve ayakkabı giyemezler ve başlarını örtemezler; erkek ve kadınlar; ihramlı iken vücutlarına, yatılacak yerlere veya ihram örtülerine koku sürmezler, jöle, ruj, oje, briyantin, parfüm ve sprey kullanmazlar, saçlarını boyayamazlar ve kına yakmazlar; saç, sakal, bıyık, koltuk altı ve kasık tüyleri ile vücutlarının herhangi bir yerindeki tüyleri tıraş edemezler veya herhangi bir şekilde gidermezler; el ve ayaklarının tırnaklarını kesemezler; eşleriyle sevişemezler ve cinsel ilişkide bulumamazlar; kara hayvanlarını avlayamazlar; harem bölgesinde kendiliğinden yetişen ağaç ve bitkileri kesemez ve koparmazlar. Bu yasakları ihlâl edenler haccın yeniden yapılması, kurban kesilmesi, sadaka verilmesi ve oruç tutulması gibi işlenen yasağa göre farklı cezalar öderler (bk. 
|. Karagöz, M. Keskin, H. Altuntaş, Hac İlmihali, 
DİB Yayını, 2004, Ankara). 

Bu sayılanlar aslında mübah davranışlardır. 
Müslümanlar ihram ile bu mübah davranışları da kendilerine yasak etmekte ve böylece daha önce yapa geldikleri bu fiillerden uzak durmak suretiyle irade ve sabır eğitimi ve nefis terbiyesi yapmakta, haramlara ve yasaklara karşı duyarlılik kazanmakta, haramlardan uzak kalma ve nefsine hakim olabilme becerisi ve yeteneğini pekiştirmiş olmaktadırlar, Bu bilinç ve davranışla makbul bir hac yapanları Peygamberimiz (s.a.s.) 
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bağışlanma ve cennet ile müjdelemektedir: “Kim, Allah için hac yapar bu esnada cinsel ilişkide bulunmaz, kötü söz söylemez ve günah işlemezse annesinden doğduğu günkü gibi (tertemiz olarak) döner” (Buhari, Hac, 4,1l, 141) Müminler, ihrama girerken büründükleri beyaz elbiseleriyle, kabre girerken bürünecekleri kefenin benzerliğinin şuurunda olurlar, hacda bulundukları bütün olumsuz söz, fiil ve davranışlardan uzak kalırlar, gündelik alışkanlıklarından ve bağımllılıklarından kurtulurlar, hac esnasında hiçbir şeye zarar vermemeli, çevresiyle ilişkilerinde son derece dikkatli olurlar, olmaları gerekir. 
Hacda gösterilecek titizlik, yasaklara özenle uyma, insanları incitmeme ve kurallara riayet etme Müslümanlara, başka zamanlarda kazanamayacakları ölçüde bir duyarlılık kazandırır. Bunun yanında öfkelenmemek, kaba ve kırıcı konuşmamak, sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü olmak gibi ahlâki davranışlar da haccı gereği gibi yerine getirenlerin elde edecekleri manevi kazançlar arasında yer alır. Dolayısıyla Müslümanlar, hac esnasında, daha önce teorik olarak haberdar oldukları ahlâki özellikleri uygulama imanı bulurlar, Müminlerin ahlâki özellikleri kazanabilmeleri için yaptıkları ibadetlerin bilincinde olmaları ve her davranışlarında Allah'ın rızasını elde etmeyi gaye edinmeleri gerekir. Bu nedenle müminler; Mescid-i Haram, Ka'be, Safa ve Merve, Arafat, Müzdelife, Mina ve Cemerât'ta hac menasikini yaparken; ev ve otellerde, çarşı ve pazarda-sosyal ilişkilerinde saygılı olmak, kimse ile tartışmamak ve çevre temizliğine gereken özeni göstermek durumundadırlar. Aksi davranış elde edilecekleri sevaba eksilteceği gibi, günah kazanmalarına da sebep olabilir, Hac görevini yerine getiren müminler, ülkelerine döndüklerinde hacda kazandıkları güzel hasletleri devam ettirmek ve çevrelerine örmek olmakla yükümlü olurlar. Bu yükümlülüğün ihlâl edilmesi manevi sorumluluk ve vebal getirir. 
3. İyi amelleri Allah bilir ve ödüllendirir. 
Bu hükmü, ayetin, "Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir" cümlesinden çıkartıyoruz. Ayette geçen "hayr” kelimesi övülen ve arzulanan bütün iyi, yaralı ve güzel amelleri içerir. Çok anlamlı bir kelime olan "hayr" kelimesi; Kur'an'da iman (Enfâl, 70), İslâm (Kalem, 12) ve Kur'an (Bakara, 
105) anlamlarında kullanıldığı gibi zafer (Ahzab, 25), mal-mülk (Bakara, 180), âfiyet (En'âm, 17), iffet (Nur, 12), güzel edep (Hucürât, 5) faydalı şey (A'raf, 188), en faziletli (Mâide, 114) ve şerrin zıddı (Al-i İmran, 26) anlamalarında da kullanılmıştır. Tahlil etmeye çalıştığımız ayette geçen "hayır" kelimesi; hem hacda hem hac dışında 


Kur'an'a ve sünnete uygun olan, sahibine dünya ve ahirette yararı dokunan her türlü güzel amelleri ifade eder. Hac söz konusu olduğunda, niyet edip telbiye ile ihrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak ve Kâbe'yi tavaf etmek gibi farz görevler, sa'y yapmak, Müzdelife'de vakfe yapmak, şeytan taşlamak, saçları tıraş etmek, kurban kesmek veda tavafı gibi vacip görevler; kudüm tavafı, Arefe gecesini Mina'da ve bayram gecesini Müzdelife'de geçirmek ve bayram günlerinde Mina'da kalmak gibi sünnet görevler, yapılan tavaflar, kılınan namazlar, edilen dualar, okunan Kur'an-ı Kerimler, tövbe, istiğfar ve zikirler, bütün menasiki ile hac ve umre "hayr" kelimesine dahildir. "Allah bilir” cümlesinde, "Allah yapılan bütün hayırlardan haberdardır, bu hayırları yapanları ödüllendirir anlamı" da vardır. Peygamberimiz (s.a.s.) bu mükafatın bağışlanma ve cennet olduğunu bildirmiştir: “Umre, diğer umre'ye kadar yapılan qünahlara kefarettir. Makbul bir haccın mükafatı ancak cennettir” (Müslim, Hac, 437, 1, 983) 

Adam öldürme, hırsızlık etme, yalan söyleme, namaz kılmama ve mazeretsiz oruç tutmama gibi büyük günahlardan kurtulmak için şartlarına uyqun tövbe yapılması ve insan haklarının ödenmesi gerekir. 

4. Yolculuk ve ahiret için hazırlık yapılmalıdır. 

Bu hükmü ayetin, "Azık toplayın, kuşkusuz, azğın en hayırlısı takvadır” cümlesinden çıkarmaktayız. “Vetevvedü” fiilinin kökü olan "zad" kelimesi; yiyecek, içecek, giyecek ve binit gibi insanın gereksinimlerini gideren şeyler anlamındadır. “Vetezevvedü” cümlesi ile Yüce Allah hacca hazırlıklı qidilmesini emretmektedir. Ayet, "biz Allah'a güveniyoruz" diyerek yiyecek ve içecek tedariki yapmadan hacca giden bir kısım insanlar hakkında inmiştir (Taberi, İl, 2/279-281). 
Ayet; tedbirsiz tevekkülün olamayacağına, ancak imkânı olanların hacca gitmeleri gerektiğine, parasız ve hazırlıksız hacca gidip insanlara yük olmanın ve dilenmenin doğru olmadığına işaret etmektedir. 

Yüce Allah, “Vetezevvedü” cümlesi ile maddi anlamda, biyolojik ve bedensel ihtiyaçlarını tedarik edilmesini emrederken "azığın en hayırlısı takvadır" cümlesi ile iman, ibadet, sâlih ameller, güzel ahlâk, hayır ve hasenat ile âhirete hazırlık yapılmasını emretmektedir. "Takva” kelimesi; her türlü Allah'a itaat olan söz ve amelleri içerir. 
İnsan, iman edip sâlih ameller işleyerek, haram ve günahlardan sakınarak takva sahibi olur. İlahi emir ve yasaklara ne kadar muhalefet ederse o kadar takvasında eksilme olur. 

İnsan hacda olduğu gibi herhangi bir yolcu- 





luk yaptığı zaman da gerekli hazırlığı yapmalıdır. 
Bu hazırlığı yapmazsa meselâ yetecek kadar yanında para almazsa veya kredisi yoksa yolculukta sıkıntı çeker, perişan olur, aç ve açık kalır. Aynen bunun gibi dünyadan ahirete yapılan yolculuk için de tedarikli olunması gerekir. Ahiret yolculuğunun tedariki, iman, ibadet ve sâlih ameller kısaca "takva"dır, Ayetin bu iki cümlesi her iki yolculuğu da işaret etmektedir. 

5. Allah'a karşı gelmekten sakınmak ibadettir. 

Bu hükmü, ayetin, "Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının" cümlesinden çıkartıyoruz. Yüce Allah, en hayırlı azığın takva olduğunu bildirdikten sonra akıllı insanları muttaki olmaya çağırmaktadır. "Bana karşı gelmekten sakının" demek "muttaki insan olun” demektir. Takva, Allah katında en üstün mertebedir (Hucürât, 13). 
Cennet de muttakiler için hazırlanmıştır (Al-i Imran, 133). Kur'ân'da yaklaşık 60 küsur ayette "Allah'a karşı gelmekten sakınılması” emredilmekte ve bütün peygamberlerin toplumlarına Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrettikleri bildirilmektedir (Şuara, 108, 110, 126, 131, 132, 144, 150, 162, 179). Çünkü Allah"a karşı qelmekten sakınan insan, Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz söylemez, hiçbir davranışta bulunmaz, hiçbir ibadeti terk etmez, hiçbir günahı fili işlemez. 
Muttaki insan, hem Kur'an hükümlerine (şeriata) hem de tabiat kanunlarına (sünnetüllaha) uyarak dünya ve âhirette kendisine ve başkalarına zarar verecek davranışlardan sakınır, Muttaki insan, en aydın, en dindar, en ahlaklı, insan haklarına ve çevreye en saygılı insandır. Yüce Allah'ını akıllı insanlara hitap etmesi anlamlıdır. Çünkü ancak aklını kullanan insanlar, takva mertebesine erebilir ve muttaki olma bilincini yakalayabilirler. 
Aklını kullanmayanlar, nefislerine ve şeytana uyarlar, neticede zalim, âsi ve fâsık olurlar, böylece kendilerini ilâhi azaba duçar ederler. 





Burası, İslâm nurunun insanlığa ulaştırılması yolunda 


gösterilen fedakârlığın 


ve gayretin en güzel örneğini vermiş binlerce sahabenin mübarek beldesidir. 


Dr. Ömer Menekşe 
| Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmani 
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Niyet 

“İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” 
(Hac, 27) 

Hac bir vuslattır, Hz. İbrahim (a.s.)'in zamanına, Allah Resulü'nün yaşadığı mekâna, sahabe-i kiramın sevdasına... 

Yüreğinde bu sevdayı taşıyanlarda her sene, ayrı bir heyecan belirir, vakit yaklaştığında... 

Binler, yüz binler dökülür yollara ve vadilere; akan seller misali... rengarenk bir insan manzarası dolar o kutsal iklime... Nasıl dolmasın ki, gidilen yer ilk günden beri gözlenen ve her daim özlenen “Ufuk Nebi'yi” hatırlatmakta... O'nun hatırasını bugüne ve geleceğe taşımakta... 

Dillerde ve gönüllerde daima O'nun ismi... Duvarlarda ise Kâbe ve Mescid-i Nebi resmi... 

Yöneliş 

Hac; dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı ancak hedefleri bir, duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın ilâhi aşkla bir araya gelmesi, birlikte Allah'a yönelmesidir... 


” 
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“Hac, yöneliş demektir. Allah'a ve O'nun gösterdiği hedeflere yürüyüştür. Hz. Adem'den itibaren kutlu peygamberlerin, Hz. İbrahim'in hatırasını benliğimizde yaşamaktır. İlâhi vahyin beşiğini, Hz. Peygamber'in tebliğini ve tevhit mücadelesini yakından tanımak, tarihle bütünleşmek, 1,5 milyarlık İslâm dünyasından bu topraklara davet edilen sınırlı sayıdaki temsilciden biri olmanın hazzını ve sorumluluğunu omuzlarımızda hissetmektir.” 

Yakınlık heyecanı 

Evet, Kâbe'ye yolculuk... 

Kâbe... Müslümanların kıblesi... milyarlarca insanın görmek için, kavuşmak için, eteğine tutunup gözyaşı dökmek için, etrafında büyük bir aşkla dönmek için can attığı kutsal mekan... 

Kabe... Temellerini Hz. İbrahim ve Hz. İsmail”in birlikte yükselttiği yüce mabet... 

Kâbe, Beytullah... Yani Allah'ın evi... 

“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. 

Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yol- 





“Hac, İlâhi vahyin beşiğini, Hz. Peygamber'in tebliğini ve tevhit mücadelesini yakından tanımak, tarihle bütünleşmek, 1,5 milyarlık İslâm dünyasından bu topraklara davet edilen sınırlı sayıdaki temsilciden biri olmanın hazzını ve sorumluluğunu omuzlarımızda hissetmektir.” 


culuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Âl-i İmran, 96- 
97) 

Yol 

Sevgili Peygamberimiz; hac ve umre ibadetine başlarken; “Allah'ım! Senin rızan için hac (ve umre) yapmak istiyorum, onu bana kolay kıl ve onu benden kabul buyur”, diye dua ederek, daha işin başında, bu ibadetin ifası konusunda Cenab-ı Hak'tan yardım, kolaylık ve muvaffakiyet dilemiştir. Şimdi kutsal iklime yolculuk başlamıştır. Dua zamani... 

“Allah'ım, bu yolculukta sahibimiz sensin; ailemizi, evlâdımızı, dost ve malimizi sana emanet ediyoruz, vekilimiz sensin. Bizi ve onları her türlü kötülüklerden koru. Yolculuğumuz- da ve haccımızda bize kolaylık ver... Elimizle, dilimizle, bütün vücudumuz ve ruhumuzla senin rızana uygun şekilde gidip dönmeyi ve hayatımızın bundan sonraki safhalarında senin rizan dairesinde yaşamayı bize nasip eyle ya Rabbil” 

Varış ve tavaf 

Kâbe'ye varmak da, kıbleye dönmek de, ben-merkezimizin yörüngesinden çıkıp, Rabbimizin rızası dairesinde bir tavafa girmeyi gerektir. 

Tavaf, Hacerü'l-Esved'in hizasından başlayarak Kâbe'nin etrafında yedi defa dönmek... 

Kâinatta her şey tavaf hâlinde... Ay dünyayı, dünya güneşi tavaf ediyor... Zerreden kürre- ye her şey dönüyor... 

Kâbe'nin etrafında tavaf eden on binlerce Müslümanın oluşturduğu tablo, samanyolundaki milyarlarca yıldızın dönüşüne sanki eşlik ediyor. Tavaftaki manevi hazza erişebilmesi için insanın kendini tavafın akışına bırakması gerekiyor... 


Sa'y 

Sa'y, anne sevgisi ve şefkatinin en güzel örneğini veren Hz. Hacer validemizin hatırasının bir açıdan yâd edilmesi... 
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Hz. İbrahim Allah'ın emriyle Hz. Hacer ve henüz süt emmekte olan oğlu İsmail'i ıssız ve çorak bir vadiye bırakır. Çok geçmeden suyu ve yiyeceği tükenen Hz. Hacer, kızgın güneşin altında canla başla, telâşla, heyecanla koşar, Safa tepesine... 

Çaresiz döner.. Tırmanır, birkaç yudum su bulabilmek umuduyla Merve tepesine... 

Tam sa'y için gidip gelir, bu tepecikler arasında... 

Sonunda döner biricik oğlu İsmail'in yanına... 

Çaresiz ananın gözyaşları dökülür, Mekke'nin siyah taşlarına... 





Nihayet Allah fışkırtır zemzemi, Kâbe'nin yanı başında... 

Zemzem...Yaratanın büyük ikramı... bu suda Hz. İsmail'in feryadı, Hz. Hacer'in gayreti ve Allah Rasulü'nün duası var... 

Arafat 

“Hac Arafattır.” Arafat, bereketli bir zaman olan Arefe günü, Yüce Allah'ın af ve rahmetine nail olabilme günü... 

Arafat, Allah Resülü'nün, on dört asır önce yüz yirmi bini aşkın sahabeye hitap ettiği ve Veda Hutbesi'nin verildiği yer... Kıyamete kadar insanlığa ışık tutacak evrensel ilkeleri içeren temel insan hakları bildirgesinin seslendirildiği mekân... 

Arafat, eşitlik ve kardeşlik günü... 

Arafat, yalvarış ve yakarış günü... 

Annemiz, babamız için, ailemiz ve çocuklarımız için, milletimiz ve bütün insanlık için dua günü... 

Müzdelife 

Arafat'ta gün boyu yaşadığımız muarefeye 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mukabil, gece boyu Müzdelife'de engin içe dönük bir şuurlanma, aydınlanma yaşıyoruz... 

Mina 

Mina, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in, Allah'a olan teslimiyetlerinin test edildiğini bildiğimiz yer... Hz. İbrahim, biricik oğlunu Allah için kurban etmek: İsmail ise teslim olmak konusunda bir imtihandan geçmişler... 

Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i Allah yolunda kurban etmek üzere tutmuş Mina yolunu... Allah'a olan sadakatini ispatlamak üzere düşmüş yola... Bu esnada şeytan onu vazgeçirmek için çıkmış karşısına... 

Hz. İbrahim, bugün taşlamanın yapıldığı yerlerde defalarca taşlamış şeytanı... Neticede baba-oğul ikisi de Allah'ın emrine teslim olmuş ve bu çetin imtihanı kazanmışlar... 

Ve Mina... mal-mülk, makam-mevki, cancanan ve bütün fani sevgilerin aşıldığı, Allah sevgisinin zirveye ulaştığı mekan... 

Mina, bayram sabahıdır, maksada erişme günüdür. 

Arafat'ta Rabbi ile tanışanların, 

Müzdelife'de kendisi ile hesaplaşanların, 

Mina'da eli ile ettiği şerleri şeytanın yüzüne savuranların, hatırına bayramdır bugün. 

Ziyaret tavafı 

Ziyaret tavafı haccın farzı... 





Arafat'ta mahşeri yaşamış ve marifete erişmiş, Mina'da bütün varlığımızla Allah'ın yolunda olduğumuzu göstermiş olarak, hayatımızın geri kalanı kısmında da sürekli bu halde olacağımızı bütün içtenliğimizle tekrar tekrar ifade etme zamanı... 

Dillerimizde ve gönüllerimizde Rabbimizin bizden istediği görevi başarıyla yerine getirmenin sevinci, şükrü ve bunun Allah katında “makbul bir hac” olması dua ve niyazı var. 

Veda tavafı 

Veda tavafı, vedalaşma tavafı... Son bir kez daha doya doya ve duya duya tavaf... 

Medine 

Asırlar ünce Medineliler tarafından tarifi imkansız bir coşku ile karşılanmıştır günlerce beklenen hicret yolcusu... 

O'nu önceden tanıyanlarda zirveleşen bir coşku, ilk defa görenlerde ise qarip bir heyecan vardır. 

Hicret yurdu... Yesrib iken, Allah Rasülü”nün hicret etmesiyle Allah'ın nuruyla aydınlanan şehir mânâsına Medine-i-Münevvere ol- 


muş... 

Medine, bizler için bir özlemdir. Ona duyulan özlemin ardında, 

Peyqamberimize duyulan hasret vardır. 








O'nun getirdiği değerlere duyulan saygı vardır... 

Fakirlerin, kimsesizlerin hiçbir zaman geri çevrilmediği makama; cömertlik kapısına duyulan sevgi ve ilgi vardır... 

İnsana verilen değere, kardeşliğe, dostluğa ve yitirdiğimiz değerlere duyulan özlem vardır. 

Dünya gözü ile kendisini göremeyenleri teselli için şu sözleri zihinlerimizde yankılanıyor... 

“Beni vefatımdan sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir,” 

Medine, tarihe tanıklık etmiş nice şahitlerle doludur... Her karış toprağında Allah Resülü ve onun ashabının izi vardır. 

Burası, İslâm nurunun insanlığa ulaştırılması yolunda gösterilen fedakârlığın ve gayretin en güzel örneğini vermiş binlerce sahabenin mübarek beldesidir. 

Ravza-i Mutahhara 

Peygamber efendimizin kabri ile minberi arasında kalan kısım... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarını burada kılmış ve şöyle buyurmuştur. "Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir." 

Dönüş 

Yüce Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden biri olan zaman, su gibi akar. Hele bu, “sayılı günler” olursa... Daha o mübarek mekânlara alışayım, doyasıya yaşayayım derken, hac görevlerinin tamamlanmasıyla bir de insan bakar ki, ayrılık vakti qelivermiş... 

“Kavuşmak güzel de, bir de ayrılık olmasa!” 
diye hüzünlenir insan. Aslında fâni olan insanın geçici ömrü de böyle değil mi? 

Hayatımız da nihayet sayılı günlerden ibaret değil mi? 

Keşke geçirdiğimiz zamanlar, hep bu iklimde geçirilen günler kadar bereketli ve feyizli olsa... 
Artık geriye dönüş hazırlıkları başlamıştır... 

Artık kutsal iklimden ayrılma zamanı... henüz Kâbe'ye ve Ravza'ya doyamadan, belki de bir daha kavuşamamak üzere ayrılık... 

Bir daha Kâbe'ye yüz sürmenin aşkı...Kâinatın efendisine selâm verme iştiyakı ile... 

“Allah katında makbul haccın karşılığı, ancak cennettir.” (Buhari, Umre, 1; Müslim, Hac, 
437) 
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Dr.Senai Demirci 


Bir buz tanesi havuzda eridiğinde benliğini ve biçimini yitirir. 
Görünüşte kayıp içindedir ancak bir havuza katılmıştır ve varlığını havuza dönüştürmüştür. Hac yolcusu da kimliğini kardeşlerinin havuzunda 


eritmeye hazırlanır. 
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ünyanın bütün yolları hacının kalbine çıkar. 

Kutlu yolcu, hayatının içinde göllenen tutku irmaklarının yatağını Kâbe'ye yönlendirir. 

Su gibi başını taşlara vura vura, vardığı her yeri hayata boğarcasına, uğradığı her yöreye can sunarcasına, Sevgili'nin evine doğru akar. O güne kadar ona gelen bütün yollar, kalbinde kavşaklanıp Kâbe'nin yönüne yönelir. 

Hac yolcusu, kâinatın kalbine varan yola düşer. 

Varlığını yoğrulduğu mekândır Mekke; kulluğun kristalleştiği andır Kâbe'ye varış. 

Her hacı, Kâbe'nin eteğinde biriken secdeleri Rabbin katına taşıyan nurani kuşun kanatlarının teleklerindeki tüylere tutunmaktadır. Varlığın kalbine doluşan kan olur da, Kudret Eli'nin her 


an tuttuğu kevnin nabzına katılır, 


Hac yolcusu, varlığın biricik nişanesidir. 

Hac yolcusu varlığını sadeleştirir; kimliğini bire indirir. Rabbi adına olmayan bağları çözer, nefsi adına yüklendiği yükleri üzerinden atar. Rabbi'yle ünsiyeti olan insandır o sadece. Her beşerin unutayazdığı sözü yeniden hatırlayandır: “Ben Senin kulunum.” Her ademoğlunun vazgeçebileceği vaadin hatırlatıcısıdır: “Ben Allah içinim ve Allah'a dönücüyüm.” 











Yol yolcuların adımlarıyla yol olur. Yol yolcuların bakışlarıyla güzelleşir. 

Hac yolcusu, yeniden var edildiğini bilir. 

Bir buz tanesi havuzda eridiğinde benliğini ve biçimini yitirir. Görünüşte kayıp içindedir ancak bir havuza katılmıştır ve varlığını havuza dönüştürmüştür. Hac yolcusu da kimliğini kardeşlerinin havuzunda eritmeye hazırlanır. Yolun sonunda, yola başlarken yanında taşıdığı varlığını Kâbe'nin girdabında yitirecektir. Varlığının dibine vardığı yerde nurâni bir kevsere katılır; ruhunu kutlu nefhaya iade eder, Artık haci olur; haccın anlamına sembol olur. 

Hac yolcusu, yolun sonuna varamaz. 

Yol ehli bilir ki yol da yolun sonu kadar güzeldir. Yolcuya yürümek düşer; yolda olmak yakışır, Haccın sonunda durulmak yoktur hacıya. 
Kâbe'nin eteğinde durmak yoktur yolcuya, Alnının değdiği yerde yeni bir yolculuğun kapısı bekler hacıyı, Kıblesini bulduğu anda yeni yolculuklara kanat açar hacı. Yolun sonu Kâbe değildir; çünkü aslolan ev değil, evi bize sevgili eyleyen Sevgililer Sevgilisidir. 

Hac yolcusunun gözlerinde ışıltılar saklıdır. 

Dönse de, verdiği sözden dönmez hacı, Geri gelse de, Kâbe'den gelmez, İster istemez bıraksa da, kutlu ellerini bırakmaz En Sevgili'nin. 
Aramızdadır ama ötelerin türküsünü söyler bize. İçimizdedir ama başka dünyaların sırrını fisıldar yüreklerimize. Herkesin sona bıraktığını 





öne almıştır hacı; Kâbe'nin Rabbine yakınlık sevdası vardır alnında. Herkesin öne aldığını sona bırakmıştır; dünyanın kavgasına uzaklık hevesi vardır gözlerinde. Bakınca sanki Kâbe gö- 





rünür gözlerinin ışıltısında, Alnında Hacer'ül Esved dokunuşu taşır gibidir. Ellerinde En Sevgili'nin selâmı çiçeklenmektedir. Yüzünde ötelerin muştusu saklıdır. 

Hac yolcusu, bulduğunu yitirir, yitiğini bulur. 

Hep avuçlarında bulduğu dünyayı avuçlarından dökerek giyer ihramını yolcu. Hep ellerinde biriktirdiği mülkü savurarak diline dolar “Lebbeykl”leri. Hep kalbini bağladığı sevdaları yüz üstü bırakarak yüzünü kıbleye çevirir hac yolcusu. Hep çok eylediği varlığını azaltarak, hep var bildiği benliğini yitirerek gelir Rabbiyle tanış olmaya, Elinde olanları yitirdiği anda, kalbinin aradığını bulur, Yetimlikten kurtulur; rahmetin kucağında bulur kalbini. 

Hac yolcusu, hevasını susturur. 

Heva ve hevesi var bildik; rüzgâr gibi elimizle dokunamadığımız halde önünde eğildik, sürüklendik, savrulduk. Niyetimiz ise amelin rengi olduğu halde, hayatın hayatı olduğu halde, sular gibi kurudu, yokluğun kuyusuna çekildi. 
Hac yolcusu niyetini kuyulardan çıkarıp yeniden kalbine alır. Yeni bir niyetin serinliğinde başka niyetlerini yok edip, hevesini hükümsüz eyler, hevasını susturur. Yalnız niyet konuşur; yalın bir niyetle Kâbe'nin yüzüne döner. Bilir ki, asıl kıble niyettir; Kâbe niyetlerin göllendiği denizdir. Niyetlenenlerin niyetlerinden kana kana içer. 
Kâbe'nin eteğinde durmak yoktur yolcuya. Alnının değdiği yerde yeni bir yolculuğun kapısı bekler hacıyı. Kıblesini bulduğu anda yeni yolculuklara kanat açar hacı. Yolun sonu Kâbe değildir; çünkü aslolan ev değil, evi bize sevgili eyleyen Sevgililer Sevgilisidir. 
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ürre, para kesesi demek. Osmanlı sultanları Çelebi Mehmed"den itibaren Mekke ve Medine fakirlerine her yıl iki elleri kanda da olsa, teberru niteliğinde içi para dolu keseler göndermişlerdir. Kah kervanlar oluşturarak, kah denizden, kah Hicaz demiryoluyla ve hiç aksatmadan. Son sürre alayı savaş için dahi para- ya muhtaç olunduğu 1918"de gönderilmiştir. (3.650.000 
kuruş). 

Osmanlı topraklarından her yıl Mekke ve Medine'ye iki sürre alayı gönderilirdi. Birisi mahmil-i hümayun adıyla anılan Osmanlı hükümdarlarından, diğeri de mahmil- Misri adıyla Mısır hidivi tarafından yola çıkarılan bu kervanların yolculukları, öncesi ve sonrasıyla ülkede tam bir hareketlilik yaşanmasına sebep olurdu. Mahmil-i hümayun, İstanbul'dan Şaban ayının ortalarında âlâ-yı vâlâ ile yola çıkılır. 
Beşiktaş'tan sallar ve mavnalarla Üsküdar Paşakapısı'na geçişi de tam bir şenlik olarak yaşanırdı. Üsküdar'a eskilerin Medine Toprağı demelerinin sebebi, asıl yolculuğun buradan başlaması, buraya geçen kervanın Hicaz'a varmış gibi kabul edilmesi anlamını taşırdı. 

İstanbul şenleniyor. 

İstanbul halkı sürre alayının yola çıkışına fevkalade önem verir ve halk sokaklara dökülürdü. 
Çünkü alay, kutsal beldelere yalnızca padişah ve devletluların değil, İstanbul'dan gücü yeten herkesin hediyesini taşırdı. Topkapı Sarayı'ndan birkaç deve hâlinde yola çıkarılan mahmil, Beşiktaş'a gelene dek halkın hediyeleri ile bir kervana dönüşür, herkes göndermek istediği hediyeyi, kumaş, avani, gümüş takımlar, para keseleri vs. hac emirine teslim ederdi. Tanzimat'tan sonra Evkaf Nezareti vasıtasıyla teslim alınıp kervan listesine kaydolunan bu eşya feraşet denilen, genellikle bir meşin çanta içine konulur, bir yüzüne gönderenin, diğer yüzüne de eğer biliniyorsa alıcının adı işlenirdi. Aynı çantalar sürre alayı geri döndüğü zaman sahiplerine tes- 





Topkapı Sarayı'ndan birkaç deve hâlinde yola çıkarılan mahmil, Beşiktaş'a gelene dek halkın hediyeleri ile bir kervana dönüşür, herkes göndermek istediği hediyeyi, kumaş, avani, gümüş takımlar, para keseleri vs. hac emirine teslim ederdi. 


lim edilir ve içinden zemzem, hurma, kına, öd ağacı, akik yüzük vs. küçük hediyeler çıkardı. 
Medine fukaralarına ve Ravza-i Mutahhara hizmetinde bulunanlara gönderilen sürreler, genellikle o insanların bir yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda olurdu. 

Kuşluk vakti Topkapı sarayından yola çıkan sürre Beşiktaş'a ulaştığında akşam olur, alay o geceyi Beşiktaş'ta geçirerek ertesi gün sabah Üsküdar'a geçerdi. Üsküdar'da bir gece konaklayan alaya bu sefer Anadolu yakasının sürreleri getirilir ve yolculuk boyunca sürre alayı gittikçe büyüyerek yola devam ederdi. Özellikle hacca gidemeyen ve içinde hac özlemi bulunan müminlerin hediyelerinden oluşan sürre alayının yolculuğu, geçtiği yerlerde de iktisadi ve sosyal bir hareketliliğe sebep olurdu. Yolda tehlikeler geçiren, hatta soyulma badireleri de atlatan sürre alayının resmi muhafızları olur, bunlar nöbetleşe kervanı beklerlerdi. 

Sürre için devlet töreni. 

Sürre alayının Topkapı'dan çıkışı bir merasime tabi idi. Devletin askeri, ilmi ve mülki ricali bu merasimde hazır bulunur, Hicaz'a kadar mahmile nezaret edecek olan sürre emini, evkaf nazırı ile birlikte tören üniformalarını qiyerek, mabeyne qelip hünkar huzuruna çıkarlardı. 
Sonra kutsal beldelere, Mekke emirine, Hicaz valisine, Medine muhafızına, şeyhülhareme ve Harem-i Şerif müdürüne gidecek sandıklar ayrı ayrı dualarla ortaya çıkarılır, sürre devesi denilen, her tarafı süslenmiş deveyi yüklenir, kızlar ağası deveyi bahçede üç defa dolaştırır, padişah üçüncü seferinde devenin sürre eminine teslimini emreder (bu emir gelmez ise kızlar ağası azledilmiş demektir) ve deveyi bir kere de sürre emini için dolaştırır, bu sırada kurbanlar 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kesilip tekbirler getirilir, buhurdanlar yakılarak sonunda dua edilirdi. Son devirlerde bu alay merasimi Yıldız ve Dolmabahçe Sarayı bahçelerinde yapılmıştır. Sürre alayının saray kapısından çıkmasıyla birlikte halkın şenlikleri başlar. 
Üsküdar'da konaklayasıya dek dualar, tekbirler ve seyirler devam ederdi. 

Padişahın sürre sandıkları, genellikle para ve nadir halılar, murassa avizeler, şamdanlar, paha biçilmez mushaflar, levhalar, puşideler, gümüş perde halkaları, buhurdan ve şamdanlardan oluşurdu. Bunlar Harem-i Şerif ve Ravza-i Mutahhara'ya konulmak üzere gönderilirdi. Kâbe örtüsü ve altın oluk ise apayrı birer hazine olurdu. Bu kadar kiymetli eşyanın korunması için Şam'da muhafız teşkilâtı bulundurulur ve alay yola çıktıktan sonra her türlü emniyet tedbiri alınırdı. Hicaz demiryolu yapıldıktan sonra, bu resmi hediyeler bir vagona yüklenip ağzı da mühürlenerek gönderilmiştir . 

Yükü iman olan kervan. 

Sürre alayı yalnızca bir hediyeler kervanı değildi. O yıl Osmanlı şehir ve köylerinden hacca gidecek hemen herkes bu kervana katılır, ismen kaydedilen bu insanların sağlık, yolculuk vs. tedbirleri de alınırdı. Daha sonra gemi ve tren yoluyla hacca gitmeler başlayınca, sürre de aynı şekilde gönderilir olmuştur. Sürre alayı için her yıl defterler tutulur ve bu defterlere olup biten önemli hadiseler ve isimler kaydedilirdi. 

sürre, Birinci Dünya Savaşı'nda Haremeyn ile irtibat kesilinceye kadar devam eden bir gelenek olarak asırlar boyunca bu ülkenin imanını Mekke'ye ve Medine'ye taşımıştır. Onun içindir ki Fahrettin Paşa'nın ünlü Medine Müdafaası'nda, asırlarca devam eden sürre geleneğini birdenbire unutup, yerine sahte İngiliz altınlarını ikame edenlere insanın ciğeri yanar... Bir asır evvelde yaşıyor olsaydık, Mekke ve Medine sokaklarında sürre alayından teberru almak üzere saf saf olmuş fakirleri, hâlâ sultanın ömrüne dualar ederken görecektik. Şimdi Mekke ve Medine'de bulunan binlerce hacı adayından biri, o kutsal beldelerin manevi ikliminde saadeti teneffüs ederken, acaba eski zamanları hatırlayıp da o eski sultanlar için de dua ediyor mu dersiniz?!... | 

Sürre, “diş kirası” da demekti. 

Sürre'nin kelime anlamı, “içi para dolu kese” demektir. Sürre alayı ile daha ziyade para kesesi gönderildiği için bu anlamı yaygındır. 
Ancak eskiden Ramazan günleri geldiğinde, zenginlerin fakir fukarayı ve yatılı mektep talebelerini iftara davet edip yemek sonrasında verdikleri hediyelere de sürre denir. Bu kullanıma bakarak, daha sonra diş kirası adını alanı iftar hediyelerinin, ilk zamanlarda içi para dolu keselerden ibaret olduğunu kestirmek mümkün. Bir tür yardımlaşma kurumu olan Ramazan sürresi, eskiden şairlerin de sıklıkla andıkları bir uyqulamadır. 

Enderunlu Fazıl: 

“Bilmem ki nice bu ramazan ü nice bu ıyd 

Ne saat u ne şal, ne ihram u ne sürre” 

derken, Ramazanın gelip geçtiğini ama hediye olarak ne saat, ne şal, ne ihram, ne de para kesesi gördüğünü, bu vesile ile bayramın da bir tadının kalmadığını anlatır. 

Evsaf-ı ihram-ı Harem-i Şerif. 

Evliya Çelebi, Seyahatname sinin dokuzuncu cildinde, Harameyn'i yüzlerce sayfa hâlinde 





anlatır. İşte onun Harameyn tarihine ait bilgilerinden bir demet (kısmen yalınlaştırılmıştır): 

"Evvela şimalde Vadi-i Fatıma"dan beri, Umre nam mahal Mekke"den dört mildir. Harem-i Şerife dahildir ve Cidde"ye kadar uzanır. Taif yolu üzerine varıncaya kadar 11 mildir. Yemen yolu üzerinde Yelemlem nam mahalle varıncaya kadar 40 mildir, Hüccac-ı Yemen orada ihrama girerler ve Irak yolu üzerinde bir mahalle varıncaya kadar 6 mildir. 

Her yolun hudutlarına bina olunmuş minareler gibi işaretler vardır ki, Harem-i Şerif diğer hudutlardan bunlar vasıtasıyla ayırt edilebilir. 
Bu alâmetleri Adnan bina etmişlerdir. Abbasilerden Harun Reşid ve oğlu Me'mun halife dahi, Harem-i Şerif'e çok yapılar ilâve eylediler. 
Emevilerden de Velid b. Abdülmelik, halifeliği döneminde bin pare gemi ile Mağrib ve Endülüs'te Tulaytula şehrini fethedince, Hz. Süleyman"ın definesini bulup sandıklar içinde altın, gümüş, hadsiz ve hesapsız yakut, mercan, elmas ve zümrütler ve nice bir iri küpleri de halis altınlar ile dopdolu bulup, Şam'da Ümeyye Ca- 


mil ve bu Mekke-i Mükerreme'yi o derece mamur eyledi ki, güya buraları gören Adn cenneti sanırdı. Ve yedi kantar saf altından yağmur oluğunu ilk defa o yaptırdı. Amma ağırlığı fazla olduğu için arada sırada yere düşerdi. 

Daha sonra bir tarihte Sultan Ahmet merhum, bu hakir Çelebi'nin babası olan Derviş Mehmed Zılli,-ki Dergah-i Ali kuyucubaşısıdır- bu yağmur oluğunu yeniden babam yapmıştır. 
Hatta bunun şerefine o senede sürre emini olup, altın oluğu Kâbe'nin çatısına elleriyle koymuşlardır. Hatta ben, elimde bir dürbün ile o oluğa bakıp, pederim merhumun kalem işi olarak işlediği imzasını qördüm. Amma Velid b. 
Abdülmelik'in inşa ettiği kadar büyük değilse de ince işçiliği çok yüksek idi. Abdülmelik, Harem-i Şerifi düzenleyip çevrelediği vakit, bura- nin uzunluğu 370 arşın idi. Genişliği de 315 arsın idi.” 
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aziantepli'iydi. Yalnızdı. Kocası öleli epeyce olmuştu. Çocukluğunda köyün hocasından öğrendiği kadarıyla namazını kılıyor, hiçbir vakti kaçırmıyordu. Altmış yaşlarında falan olmalıydı. Rahmetli annesi çeşme yapıldığı sene doğduğunu söylerdi. Babasını hiç hatırlamıyordu. O küçük iken ölmüştü. Oğlu yoktu. Altı kızı vardı. Onlar da evlenmişti. Kocasından kalan beş altı parça tarlayı paylaşabilmek için damatlarının birbirlerine ettikleri, onu çok üzmüştü. 

Eşiyle beraber oturduğu yıkık dökük evde artık tek başına yaşıyordu. Herkes kendi işiyle meşgul olduğundan, bayramda seyranda gelip gidenlerin dışında pek arayıp soran olmuyordu. 
kızları da hâliyle el yanındaydı. Bu yüzden onların yanında zaten kalamazdı. Onlar da çoluğa çocuğa karışmışlardı. Ne kadar isteseler de pek gelemiyorlardı. Yalnızdı. 

Daima ilk şafaktan önce horozlar ötmeye başladığında kalkardı. Zaten en çok hoşlandığı şey, şafak sökmeden kalkıp namaz kılmaktı. Zaten sık sik oruç tuttuğu için sahura kalkardı. 
Kendi elleriyle kurduğu zeytinler ise en çok hoşlandığı yiyecekti. Cenab-ı Allah'ın, hiç kimsenin sesini duymadığı zamanlarda sesini duyacağını, hiç kimsenin yanında olmadığı zamanlarda yanında olacağını, hiç kimsenin imdadına yetişemeyeceği zamanlarda imdadına yetişeceğini çok iyi biliyor ve O'na güveniyordu. 

şunun bunun işine giderek kendi el emeğiyle kazandığı üç beş kuruştan yıllardır tasarruf ediyor, belki bir gün mübarek yolculuk nasip olur diye, yapabildiği kadarıyla her ay, şehre inenlere beş on dolar ısmarlıyor, bunları yastığı- nın altında biriktiriyordu. 
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Rüyasında Kâbe'yi görmüştü. Çok uzaklarda gibiydi. Fakat ilginç bir şekilde Kabe'den çıkan bir ışık huzmesi, dağların taşların üzerinden uzanarak, ta ona kadar ulaşmış ve onu âdeta bulutların üzerinden uçuruyormuş gibi alıp götürürken uyanmıştı. Müthiş heyecanlanmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Acaba bu rüyasını birilerine anlatsa mıydı, yoksa anlatmasa mıydı. Kararsızdı. 

O gün, işine gittiği adamın hanımı, hac kayıtlarının başladığını ve hacca yazılacaklarını söyleyince, kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. 
O kadar heyecanlanmıştı ki, “ben de sizinle qelip yazılabilir miyim?” diye sordu, evin hanımı- 





na. O da “Tabi” dedi. Onlarla birlikte şehre inip müftülüğe gidip hacca yazıldı. Nihayet beklenen gün gelip çattı. Havaalanına gittiler. Hayatında ilk defa uçak görüyordu. Fakat bütün bunlar onu hiç ilgilendirmiyordu. Onun kafasında hep Kâbe vardı. Uçak nasıl kalktı nasıl indi, hava limanından nasıl ayrıldılar? Bütün bunlarla pek ilgisi olmadı. Uçakta olsun, otobüsle giderken olsun, hep birlikte söylenen telbiyeye sesini yükseltmeden, fakat bütün içtenliğiyle eşlik ediyordu. 

Din görevlisinin, Mekke-i Mükerreme'ye girerken yaptırdığı duaya, yürekten “Aminl” dedi. 
Eşyalarını kalacakları yere koyduktan ve abdest aldıktan sonra Kâbe'ye gitmek üzere çıktılar. 
Çok heyecanlıydı. Kafasında hep Kâbe'yi görünce yapacağı ilk dua vardı, Çünkü din görevlisi, Kâbe'yi görünce içten yapılacak ilk duanın geri çevrilmeyeceğini söylemişti. Buna öylesine inarımıştı ki, kafasında hep yapacağı o dua vardı. Ne istemeliydi? 

Kafileyle birlikte yürüyordu. Yürümek ne kelime, âdeta uçuyordu. Ne aralarından geçtikleri büyük büyük oteller, ne etrafında iki tarafa akan mahşeri kalabalık onu ilgilendiriyordu. Kafilenin okuduğu telbiyeye büyük bir içtenlikle, sessizce eşlik ediyor ve yürüyordu. Adeta hedefe kilitlenmiş gibiydi. 

Nihayet Harem-i Şerif'e girdiler. Bir yığın direğin arasından geçtiler ve o an...Bir anda Kabe'yi görüverdi. İnanılmaz bir heyecan yaşıyordu. Allah kendisine Kâbe'yi görmeyi nasip etmişti. Yıllardır beklediği, hayalini kurduğu ve özlemini çektiği tablo gerçek olmuştu. İçi içine sığmıyordu. Bunun gerçekleşmiş olduğuna bir türlü inanamıyordu. Beytullah karşısındaydı. O kadar güzeldi ki... Etrafında tavaf yapan insanlarla birlikte gördüğü manzara o kadar hoşuna gitti ki, o anda oradan hiç ayrılmamak geçti içinden. Hep orada bulunmak ve hiç ayrılmamak... Gözlerine hücum eden sevinç göz yaşlarına bir türlü hakim olamıyordu. Ve ağzından o ilk dua cümleleri dökülüverdi: Allah'ım emanetini burada al, Sana burada kavuşayım.” Hoca- nın yaptırdığı duaya da “Amin” dedi. Sonra hoca tavafa niyet ettirdi ve tavafa başladılar. 

Tavaf yapan kalabalığın arasında kendi dünyasındaydı. Bu kalabalığın içinde, gözü Kâbe'de olduğu hâlde yörüngeye girmiş ve âdeta kendi kontrolü kendi elinden çıkmıştı, kendiliğinden gidiyor gibiydi. Sanki bu yürüyüşünde kendisinin hiçbir etkisi yoktu. Hayatında hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Bulutların üstünde yürüyor gibiydi. Kâbe'nin etrafındaki kaçıncı dönüşündeyken bilmiyoruz, başı dönmeye başladı. Düşecek gibi oldu. Yanındaki kadının koluna tutunarak ayakta durabiliyordu. Hoca durumu fark edince, onu tavaf alanının dışına çıkararak, metafın dışındaki ilk merdivenlere oturttu ona “Biraz dinlen, sonra ben gelir, tavafını tamamlattırırım' dedi ve yanına kafiledeki kadınlardan birini bırakarak ayrıldı. 

Şimdi artık bu vaziyette, doya doya Kâbe'ye bakıyordu, Gözünü ondan hiç ayırmıyordu. Yanındaki kadın orada bulunan zemzem kaplarındarı su doldurup geldi. Zemzemi ona veren kadın, bir an zemzem bardağının elinden düştüğünü gördü. Başı kadının kucağına düşüverdi. 
Gözleri Kâbe'ye kilitlenmiş kalmıştı... 

Yanımdaki kadının telâşını görenler, sağlık görevlilerine haber verdiler. Bir sedyeye koyup Harem'in sağlık merkezine götürürlerken yanındaki kadın, son olarak Kâbe'yi gören gözlerini kapattı. Böylece bu göz kapakları, bir daha dünyaya açılmamak üzere kapandı. Gaziantep'in kırmızı topraklarında çalışarak, kendi el emeğiyle kazandığı helâl paralarla Kâbe'ye taşınan bu yorgun beden, bir ambulansa konarak Diyanet Mesfele Üçüncü Bölge bürosunun önüne götürüldü ve cenaze namazına katılmak isteyen kafile arkadaşlarına haber verildi. Mekke-i Mükerreme'de defnedilmek üzere ambulans hareket etti. Yıl 1995. 
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Ne mutlu zihnen, kalben, fikren kötü duygu, düşünce ve günahlardan arınıp hacdan sonraki duygu ve tavırları, hacdan öncekinden daha güzel olanlaral... Ne 


mutlu marifetle dolanlaral... 
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slam'ın temel esaslarından biri olan hac, Allah'ın 
| sonsuz rahmetinin tecelli ettiği, hatıralarla dolu, 

Müslümanların derin bir iman, vecd ve aşk heyecanı içinde kaynaşarak takvayı tek üstün kriter telâkki ettikleri ve mahşerin bir benzerini dünyada yaşadıkları ulvi bir ibadettir. Hac ibadeti sonsuz dünyevi uhrevi hikmetlerle bezenmiştir. Haccın ifâ edildiği mübarek mekânlar müstesna bir feyiz menbaıdırlar. Bu mekânlarda ruh ahengini bulur, ilâhi feyiz ve rahmet solur. Yüreklerdeki iman cevheri, yıldızlaşarak kemâl noktasına varır. Ruhlar, En Sevgiliye yakın olmanın hazzıyla coşar. 

Hacdaki ziyaret yerleri, insanın Yüce Allah hakkındaki bilgisini ve imanını tecrübeye koyduğu mekânlardır. İşte bu mekânlardan biri de Arafat'tır. Arafat'ta vakfe (duruş) anları, gönlün, ihlasın ve samimiyetin ön plâna çıktığı paha biçilmez dakikalardır. Allah Rasulü”nün: “Hac, Arafat'(ta olmak)tır” (İbr Mace, Me- 








nasik, 57), “Hac Arafat'tır” (Ebu Davud, Sünen; Kitabu”l-Menasik, H.no: 1949: Tirmizi, Sünen, Kitabu'l-Hac, Hadis no: 889-90; Nesai, Sünen, Kitabi”l-Menasik, Hadis no: 211, İbn Mace, Sünen, Hadis no: 3016) sözleri haccın hakikati- nin, bilme, tanıma, anlama, kavrama olduğunu, Zilhiccenin dokuzuncu günü ve hem de mekan olarak da, Arafat'ta olmamız gerektiğini, aksi takdirde haccın diğer şartlarını yapmış olsak bile hac yapmamış sayılacağımızı vurqulamaktadır. Aynı zamanda bu söz, Arafat'ın tanışma ve kardeşlik qünü olduğunu da ifade etmektedir. Bu mekânda ümmetin çeşitli kültür çevresine ve entelektüel seviyeye mensup insanları birbiriyle kaynaşma ve tanışma fırsatı bulurlar. Bu fırsat, müminlerin birbirinden marifet elde etmelerini sağlar. 

Arafat, cehaletten kurtulup marifetullah ile dolmaktır. Arafat irfan ve marifet mektebidir. 








Arafat'ta Kâbe'ye yönelerek yaptığımız duada da bilgi elde etmeye yarayan uzuvların ışıklandırılmasını Allah'tan niyaz ederiz. Bunun için Arafat ârif olmak, marufa, marifete, marifetullah'a ermektir. Marifetullah ise müminin Allah: hakkıyla tanıması, bilmesi ve buna göre O"na yürekten bağlanmasıdır. Bu bağlanış O'nun emirlerini içtenlikle yerine getirmeyi ve yasaklarından uzak durmayı ifade eder, 

Arafat; dirilişi, mahşeri, mahkeme-i kübra öncesi bekleyişi, ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce muhasebe yapmayı bilmektir. Arif olan anlar, Arafat'ı idrak eden hacı olur. 
Arafat, irfan meydanıdır. Arafat marifeti yakalama yeridir. Arafat önce kendini bilme, kendini bulma deneyimidir. Ve “Kendini bilen, Rabbi'ni de bilir” hükmünce, önce kendini tanıma, ardından da Rabbi'ni tanımadır. Arafat'ta kendini ve Rabbi'ni tanıyanlar da, mükafat olarak 


DİYANET AYLIK DERGİ OCAK 200: 243 





Allah tarafından tanınacaklardır. (Bkz. Haccı Anlamak, Komisyon, DİB. Yayınları s, 33) Dünya, gerçek yüzünü burada gösterir. Geliş ve göç!... Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan, kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Allah”ın huzurunda durmanın manasını, makam, servet ve ilim gibi üstünlüklerin gerçek değeri- nin hesaba çekileceği zaman ortaya çıkacağını anlar. Kitabı sağdan verilip: “Alın, kitabımı okuyun, Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.” (Hakka, 19-21) sevincini 


yaşayan müminin misali hoşnut kalacağı yüce | 


bir cennette olmayı arzu eder, 


Bu yönüyle, Arafat artık her şeyin, akıl gözü- N 


nü aşıp kalp gözüyle seyredildiği bir mıntıkaya dönüşür. Hac, aslında Arafat'ta duruştan ibarettir. Bu duruşun süresi, bir anlık bir süreden, bir güne kadar uzanabilir. Burada, bütün mesele, işte o tek ânı yakalayabilmek ve o ânı ebedileştirebilmekten ibarettir. Her ne oluyorsa, işte o bir anlık duruşun içinde olup bitiyor. Kuşkusuz davete icabet eden kişi, oraya niçin geldiğinin ve orada niçin durmakta olduğunun bilincindedir. Orası, kendini oraya davet edenin, yani Davet Sahibi'nin meydanı, O'nun sofrası, Orada hacı, Allah'ın misafiridir. Gören ve görünen, işiten ve işitilen, böyle bir idrak içinde bir'leşir (tevhit). Orada Allah'i bilme, tanıma ve her yerde ve her cihette yalnız Onu görme ve bilme vardır. 

Arafat meydanı aynı zamanda mahşeri kala- 





balığı ve insanları bir araya toplayan içtimai bir kongredir. Bu kongrede bütün Müslümanlar, İslâm bağından başka, bütün bağlardan ve işaretlerden sıyrılırlar, dikişsiz elbiseden, başka bütün örtülerden soyunurlar. Hiçbir fert, diğerinden, ayırt edilemez. Hiçbir kabileyi diğerin- den, hiçbir cinsi öbüründen ayırt etmeksizin yapıları bir kongredir. Orada yegâne bağ İslâm bağıdır. Yegane boya, Allah”ın boyasıdır. Yegane nişane ve alınlarda parlayan nur ve parıldayan iman nişanesidir. 





Dilleri, renk ve kültürleri farklı, fakat Rableri bir ve gönülleri hep birlikte atan milyonlarca Müslümanın bir araya geldiği bu büyük günde müminler denizinde bir damla olabilmek ne büyük bir hazdır. 

Arafat, insan hakları qünüdür. Çünkü, tarihe “Veda Hutbesi” olarak qeçen ve Allah Rasulünün, on dört asır evvel yüz yirmi bini aşkın Sahabeye hitaben irat buyurduğu hutbe, bu bölgeden bütün dünyaya ilân edilmiştir. İnsanlığa ışık tutacak bu evrensel insani ilkeler, kıyamete kadar kiymetini koruyacaktır. Bu açıdan Arafat, her türlü ayırımcılığın yasaklandığı; can, mal, akıl, nesil, ırz, namus ve şeref güvenliği; inanç özgürlüğü, kadın hakları gibi temel insan 


haklarının ve evrensel ilkelerin bütün insanlığa duyurulduğu gerçek özgürlük ve eşitlik günüdür. Ayrıca bugün, toplumları temelden sarsan her türlü ahlaksızlığın, haksız kazancın, emanete ihanetin, kan davasının yasaklandığı, toplumsal düzenin temeli olan adaletin ve hakkaniyetin hayatın bütün alanlarında tesis edilmesinin öneminin vurgulandığı bir gündür. İşte bu büyük meydan, Allah Rasülü'nün “Tebliğ ettim mi?” sesine candan kulak vererek “Evet, ey Allah'ın elçisi, sen tebliğ ettin, tebliğ görevi- 





ni yerine getirdin. Senin mesajın bize ulaştı. 
Bundan sonra bu mesajı taşımak bizim görevimiz.” diyerek bu mübarek meydandan İslâm'ın bu temel ilkelerinin savunucusu ve taraftarı olmak azmi ve kararlılığı içinde Yüce Allah'la ahitleştiğimiz makamdır, (Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun Arafat Konuşması - 31.01.2004) 

Arafe günü, nefis muhasebesi yapma günüdür. İnsanlığımızı ve Müslümanlığımızı sorgulama günüdür. Allah'ın emir ve yasaklarına, Hz. 
Peyqamberin örnek ahlakına ne derece uyabildik? İslâm'ın güzelliklerini ne derece hayatımıza geçirebildik? O gün bu sorular üzerinde de 





bir hayat muhasebesi yapma günüdür. 

Arafat, bir af ve ilticâ makamıdır. Arafat, yeni bir doğuştur. Arafat, kabirlerden kıyamet sabahına kalkış ve fevc fevc mahşer meydanında toplanıştır. Aciz, muhtaç bir şekilde keremi sonsuz olan Cenab-ı Hakk'a dua ederek af beklemedir. Hazret-i Adem ile Havva validemizin Arafat Vadisi'nde buluşup ağlaşarak af beklemeleri gibi. Bugünün fazilet ve sevabı nihayetsizdir. Nitekim Hz. Peygamber: “En faziletli dua, Arafat gününün duasıdır...” (Kurtubi, Ahkam, 11/419) buyurmaktadır. 

Arafe qünü, dua ve yakarış günüdür. Arafat, duaların arşa yükseldiği “Buyur kuluml iste istediğini” denilerek iltifata mazhar olduğumuz, Yüce Allah'ın huzurunda, kıyamette mahcubiyete, boyun büküklülüğüne sebep olabilecek günahlarımızdan af dileyip anamızdan doğduğumuz günkü gibi günahlardan arınıp paklandığımız gündür. Annemiz, babamız, ailemiz ve çocuklarımız, milletimiz için ve dünyanın dört bir bucağında zulme maruz kalmış kardeşlerimizin kurtuluşu, barış, huzur ve mutluluğu için dua günü... O günde affediliş fakat kulluk sorumluluğunu tam bir yükleniş ve bu konuda Rabbe kesin bir söz veriş de vardır. 

Arafat'ta içten yakarışlardan af ve mağlirete nail olduktan ve İslâm'ın günlük hayatta da bizden istediği sevgi kardeşlik gibi duyguların eğitimini ziyadesiyle aldıktan sonra hayatın şeytani dürtülerine karşı bir kararlılık göstermek için Mina'ya cemerata taş atmak üzere yolculuğumuz devam eder... 

Ne mutlu zihnen, kalben, fikren kötü duygu, düşünce ve günahlardan arınıp hacdan sonraki duygu ve tavırları hacdan öncekinden daha güzel olanlara... Ne mutlu marifetle dolanlara... 
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Kur'an Kursu Öğreticisi 





ir gün hacca gidip, Beytullah'a yüz sürmek, Arafat'ta da 

arınmak, Medine'deki Resuller resulünü ziyaret etmek, her müminin gönlünde yatan bir arzudur. 

Günler yaklaşıyor. Mekke, Medine kutlu misafirlerini ağırlamak için bekliyor. Kâbe-i Muazzama bir mıknatıs gibi müminleri kendine çekiyor. Rabbimin “Beytim” dediği Kâbe'sine yüz sürebilmek için âşıklar, akın akın Mekke'ye gelmeye başlıyorlar. İhrama girmiş müminlerin ‘Tekbir nidaları yeri göğü inletiyor. Aşkla, muhabbetle, hasretle varıiyor. Kâbe'ye. Tekbir sesleri yankılanıyor, Mekke semalarında. Bütün sıkıntılar Kâbe'yi görünce unutulur. Dünya ardına atılır. Huşu içinde divana durulur. 
Eller semada, diller duada, gözlerden akan yaşlarla, melekler gibi tavaf etme- nin hazzına varılır. Kâbe'ye yüzler sürülür. Rab'den; af ikramı sunulur müminlere. Orada nice aşıklar görürsünüz. İşte böyle aşıklardan biriyle yolculuk yapmak bana da nasip olmuştu. Hacı Arif Dede. 

Hayatta tesadüflere yer yoktur. Rabbimin ona yardımcı olarak beni görevlendirdiğini nereden bilecektim. Hacı Arif dedemi ilk gördüğümde 'bu dede, hacca nasıl gider?" diye düşünmüştüm. 


Bir elinde baston, bir elinde koltuk değneği vardı. Bir ayağı da kesikti. Hacca yalnız gidecekti. 

Hasret dayanılmaz bir hâl almış, günler günleri kovalamış kutsal mekânlara gideceğimiz gün gelip çatmıştı. Eş ve dostlarla vedalaşıp, otobüse bindiğimde, Hacı Arif dede benim arkamdaki koltukta oturuyordu. Kafilemiz büyük bir aşkla yola çıkmış, gözlerden akan yaşlarla, insanlar bizleri kutsal mekânlara uğurluyor, selâmlar gönderiyordu. Yolculuk başlamış, Hacı Arif Dedem bana “acı kızım” demeye başlamıştı bile. Herkesi tatlı bir telâş ve heyecan sarmıştı. 





İstanbul havaalanında hacılarımız ihrama girdiler. Pasaport işlemlerimizin tamamlanmasından sonra uçağa bindik. Uçakta ayrı bir coşku ve heyecan vardı. “Lebbeyk” sedalarıyla, tekbirlerle Cidde havaalanına, oradan da Mekke”ye gidildi. Kâbe'yi görmek arzusu bir başkaydı. Gruplar hâlinde Kâbe'ye doğru yola çıkıldı, Bizim grubumuzun başında babam görevliydi. Kafile başkanı hocamız da bize katılmişti. Herkes telâşlı ve heyecanlıydı. Hocaları- 


mız, hacıların heyecanını yatıştırmak için uğraşıyordu. Hacı dedem de aramızdaydı. Onun durumu, hacılarımızı endişelendiriyordu. Hacı dedem, yürürken bastonu ve koltuk değneğiyle hacıların ayaklarına istemeden basıyordu. 
Her taraf mahşeri kalabalıktı. 

Hacı dedeme; 

-“Gel önüme, endişelenme, beraber tavaf edeceğiz” deyince, 

Hacı dedem “Sen bilirsin hacı kızım” deyip önüme geldi. Beraberce Kâbe'ye doğru gidiyoruz, “Lebbeyk” sedaları semayı çınlatıyor. Kabe'yi görenin hâli başkalaşıyor, eller duaya çevriliyordu. Tavafa girdik, gözüm Hacı dedemde. 
Gözlerinden sicim gibi yaşlar akıyor, bir taraftan da Kâbe'ye bakmaya çalışıyor, kimseyi de incitmek istemiyordu, Onunla tavaf bir başkaydı. Tavaf bitmiş, hocamız, grubu namaz kılacakları yere götürmüştü. Hacı dedem çabuk hareket edemediği için grubu kaybettik. Ben onu birakamıyordum. Bir el beni onunla olmaya zorluyordu. Halil İbrahim Makamı'nın geri tarafında, zemzem kuyularına yakın bir yerde tavaf namazımızı birlikte kıldık. Hacı dedem yanımda boynu bükük, gözleri yaşlı, gözlerini Kabe"den hiç ayırmıyordu. Hacı dedeme; 

-“Birlikte dua edelim mi?” diye sorunca: 

-“Edelim hacı kızım.” dedi. 

Ben dua ediyorum. O benim duama 
"Amin" diyordu. Sonra dedem duaya başladı. 
Gözlerinden inci qibi yaşlar dökülüyordu. Öyle içten bir dua edişi vardı ki, zamanın durduğu, mekânın kaybolduğu anlardı o anlar, Ne söylesem ne yazsam şu satırların o hâli yansıtması mümkün değil, 

Duadan sonra Kâbe'yi uzun uzun seyrettik, Zemzem'den kana kana içtik. Dinlendikten sonra Sa'y için kalktık. Hacı dedeme hizmet etmek için gönderildiğimi artık anlamıştım. 

Hacı dedeme; 

“Hadi hacı dedem, vazifemiz bitmedi. Safa tepesine gidelim; dediğimde: 

“Dur haci kızım, dur, kolumun altı çok yanıyor.” dedi. 

Kolunun altı, koltuk değneğinden yara olmuştu. 
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Ahhl.. Hacı dedem, ne sıkıntılar çekiyor, ne kadar zorlanıyordu kim bilir. Kimseye hâlini söylemiyordu. İşte sabır buydu. Sabrın güzelliğini, teslim oluşunu, görüyordum onda. Hâlin- den şikâyet edenlere hacı dedem çok güzel bir örnekti. 

Safa tepesine çıkıp sa'ye başladık. Kenardan kenara sa'y yapıyor, dualar ediyoruz. Sa'yimizi tamamlayıp ihramdan çıktık. Dinlenirken hacı dedemin; 

“Allah senden razı olsun yavrum” deyişi, hâlâ kulaklarımda çınlıyor. O arada ellerine gözüm ilişti. Elinin içi bastonuna dayanmaktan su toplamıştı. Halinden hiç şikayetçi değildi. Bir görevi yerine getirmenin güzelliği yüzüne yansımıştı. 

Hac'da neyi görmek isterseniz, onu orada göreceğinize inanın. O mübarek beldelere manevi lezzet ve haz alacak bir gönülle gidin. Bir çantanız olsun yanınızda. Oradan Ab-ı hayat verecek şeyler almasını bilin. Maddi çantalarınızın yanında manevi çantalarınızı da doldurarak gelmesini bilin. 

Hac sevgidir. Hac fedakârlıktır. Hac aşktır. 
Hac muhabbettir. O aşkla melekler gibi tavaf yapılır. O aşkla Hacer anamız gibi sultanın kapısına koşulur. O aşkla Hz. Adem ile Havva gibi duaların kabul olması için Arafat'ta el pençe divan durulur. O aşkla cemreler atılır. O aşkla Hz. İbrahim gibi kurbanlar sunulur Rabbe. 
Gönüller aşkla dolar o mekânlarda. 

Hacı Arif dedemi son gördüğümde Terviye günüydü. İhramlara bürünmüş, ayaktaydı. 

“Hacı dedem yorulma, otur dinlen” demiştim. O ise: 

“Hacıların telaşı ne kadar da güzel yavrum. 
Bırak onları seyredeyim” demişti. O gün yüzünde başka bir güzellik vardı. 

Arabalar, Arafat yollarında. Herkes ihramlı, bembeyaz giysilerle mahşer provasının yapıldığı Arafat'a gidiliyor. Herkes eşit orada, etraf civil civil, Kur'an sesleri, “Lebbeyk” seraları, tekbirler, tehliller, vaaz ve nasihatler yankılanır Arafat meydanında. 

O rahmet dağının eteğinde, Kusva'nın üzerinde, çağları aşıp gelen bir ses yükselir, Allah sevgilisinden. İlk ve son haccı onun. 

“Muhakkak yarın Rabbinize kavuşacaksınız, sözümü iyi dinleyiniz, iyi belleyiniz. Size iki emanet bırakıyorum; Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Yarın beni sizden soracaklar. Vazifemi yerine getirdim mi? Tebliğ ettim mi? Ne diyeceksiniz?” 

Tasdik sesleri yankılanır Arafat meydanında. 

“Evet, vazifeni yerine getirdin. Tebliğ ettin!” 

Ve, eller semada Rasülün. 

“Şahit ol Ya Rab!” 

“Şahit ol Ya Rab!” 

“Şahit ol Ya Rab!” sedası, sanki Arafat'ta tekrar yankılanır. Ve vuslatta son nokta. 

Vakfeden sonra, gün batımıyla Müzdelife'ye sel gibi akıyor insanlar. Karanlığın ortasın- da sanki nur deryası Müzdelife, Mahşeri kalabalık, her bir can etrafa dağılmış, şeytana karşı atacakları taşları toplama telaşında. Burası da kalıcı yurt değil, yolculuk devam ediyor. Akşamla yatsı namazları birlikte kılınıyor Müzdelife'de. Rabbe verilen söz, yeniden Meş'aril Harem'de tekrarlanıyor. Eller gene duada. Atılan her adım, Kâbe'ye yaklaştırıyor insanı. Temsili hedefin yeri Mina. 

Kurbanlar kesilip ihramdan çıkılıyor. Akın akın Kâbe'yi ziyaret ediyor hacılar. Sevdalı gönüllerle tavaf ve Sa'yler yapılıyor. İslâm'ı bize bahşeden Rabbe hamdlar yatıyor sözlerde, 

Kâbe'de zaman ve mekân başkalaştırıyor insanları, Görmesi gerektiği gibi görüyor her şeyi. Orada insan; aklın elinden dizgini alıp, kalbin eline vermelidir. İşte o zaman kalp insana hükmeder. Orada teslimiyet şarttır. Teslim olmayan gönül itaatkâr sayılmaz. 

Allah'ını Rasulü; 

“Kim, Allah için hac yapar da, kötü söz söylemez ve günah işlemezse kul hakları hariç (memleketine), annesinden doğduğu gün gibi (günahsız ve temiz olarak) döner.” buyuruyor. 

Köbe"den ayrılma zamanı gelmiştir. Veda tavafımızı yapıp Beytullah'a bakıp göz yaşları- 


mızla ayrılıyoruz. Kâbe'den ayrılmak hiç bir ayrılığa benzemez. Allah Rasülünün hicret ederken bir ara ardına bakıp, 

“Ey Mekkel 
Yeryüzünde en sevdiğim belde inan ki sensin. .. 
Eğer mecbur olmasaydım senden asla ayrılmazdım” dediği Ç gibi, biz de buruk, gönlümüz kırık, hüzünle ayrılıyoruz Kabe'den. Tek tesellimiz; 

“Beni ziyaret edene şefaatim vacip olur. 
Kabrimi ziyaret eden sağlığımda beni ziyaret etmiş gibidir” diyen Rasülümüzü Medine-i Münevvere"de ziyaret etmek, onun manevi ikliminden faydalanmak. 

Hak söyleyen diller ne güzel, 

Hak söyleyen kullar ne güzel, 

Hakka yürünen yollar ne güzel, 

Rasülü ziyaret etmek için gidilen yollar ne güzel. Dünyadaki en güzel nasiplerden birisidir Rasül beldesine gitmek. Salâvatlarla, dualarla Medine-i Münevvere'ye varıyoruz. Ravza-i Mutahhara'ya edeple giriyoruz. 

Selâm sana ey Allah'ın Rasülü 

Selâm sana ey Allah'ım Habibi 

Selâm sana ey Allah'ın Elçisi 

Sevmeye ve sevilmeye en lâyık olan, muhabbet bağının bülbülü, gözlerimizin nuru, gönüllerimizin süruru, müminlerin umudu, Rabbimin en sevgilisi efendim. 

“Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkârlarınadır” diye. Bizler de el açıp yalvarıyoruz, 





“Ya Rabl 5ana hakiki kul olmayı, Habibine layık ümmet olmayı nasip eyle.” 

“Ey Allah'ın sana anamızdarı, ba- 


Rasülül 


bamızdan, eş ve dostumuzdan selamlar getirdik. Kabul buyur.” 

Gözler yaşlı, 
Rasül aşkıyla dopdolu. 


gönüller 


Aşıklar günlerini 
Ravza'da geçiriyorlar. Müminler; 

“Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir” denilen yerde namazlarını kılmaya çalışıyor. 

Medine'deki günlerde çabucak geçiyor. Rasulden ayrılmak öyle zor ki onun aşk ve muhabbeti gönüllerimize merhem oluyor. Nur saçıyor yollarımıza. Aydınlatıyor önümüzü, yol gösteriyor bizlere. 

Rasülümün beldesi can Medine'm, Rasul kokusu sinmiş Uhud'um, Hendek'im. Takva Mescidi Kuba'm, Rasul sevdiklerinin yattığı Cennetü”l-Baki”m, Rasulümün ayak bastığı, gezdiği, gördüğü yerler, doyulur mu sizlere. 

Ya Rab! Bu dünyada nasip ettiğin vuslatı ahirette de bizlerden esirgeme. Mübarek beldeleri tekrar tekrar ziyaret etmeyi bütün ümmet-i Muhammed'e de nasip eyle. Hacca gidecek kardeşlerimize mebrur haclar yapmayı ve kolaylıklar nasip eyle. 

Mescid-i Haram içinde 

Ruhum kaldı, kalbim kaldı 

Canım buraya geldi ama 

Gönlüm Beytullah'da kaldı. 

Gönlüm Rasülümde kaldı. 
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Mescit, ilk Müslüman nesil için yalnızca Rablarına ibadet ettikleri bir mekân değil, aynı zamanda sevinçlerini, coşkularını, heyecanlarını paylaştıkları, üzüntülerini dillendirdikleri, hayati kararlar alıp uygulamak için ahdettikleri bir zemin; Peygamber'in Müslüman olmak için oluk oluk gelen heyetleri huzuruna kabul ettiği, onlara İslâm'ın temel esaslarını, Müslüman olduklarında sahip olacakları hak ve yükümlülükleri öğrettiği ve kendileri için hayır dualar ederek, hediyelerle yurtlarına yolcu ettiği bir kabul yeriydi. 


eda tepesinin ufkunda Son Peygamber ve arkadaşı göründüğünde tarih, milâdi yedinci yüzyılın ilk çeyreğini gösteriyordu. Ufukta beliren bu siluetle bir kasabanın da kaderi değişmeye başlıyor, insanlık tarihinin kadim yerleşim merkezlerine eş bir önem ve şöhretin kapılarını aralıyordu. Bu kasaba on yılda, Babil, Mekke, Beytu'l-Makdis, Atina, İskenderiye ve Roma'nın insanlık tarihinde oynadıkları rollere denk, hatta onları aşan bir role hazırlanıyordu. 

Yesrib, Medine oluyor, şehirler doğuran, diyarlara kol atan, kıtaları bağrına basan bir inanca yurt oluyordu. Yesrib, Medine olmasaydı, Mekke yeniden tevhidin kalesi olur muydu? Hire'nin Kalıntıları üzerine Küfe kurulur, Cundişapur'un kültür birikimini kat be kat aşacak bir ilim merkezi doğar mıydı? Babil'in namını unutturacak bir siyaset, sanat, kültür ve edebiyat başkenti Bağdat kurulur muydu? Kadim İran kültürünü içine alıp eritecek polemik, diyalektik, züht ve heyecan kenti Basra kurulur muydu? Şam, Antakya'nın tarihi mirasına rakip; Fustat, İskenderiye'nin birikimini geleceğe taşımaya âmâde bir şehre dönüşür müydü? 

Yesrib'in Medine olmasıyla insanlık, güller şehri Merv'i; medreseler kenti Nişabur'u; mimari harikalar diyarı Buhara, Semerkant, Kurtuba, Bursa, Edirne, İstanbul ve daha nice yüzlerce esenlik diyarıyla tanıştı. 
Yesrib'i Medine yapan din ve medeniyet ruhu, bütün bu şehirlere hayat verdi. 

Veda tepesinin ufkunda görünen Son Peygamber ve arkadaşı, insanların kalplerinden kaynayan sevgi çağıltısı eşliğinde girdikleri şehir- de, ilk iş olarak bütün insanlığı saracak sevginin menbaı olsun diye bir kalp merkezi yaptılar. Adına “Mescidü'n-Nebi = Peygamber Mescidi” denildi. Şehrin yeni sakinleri muhacirler ve eski sakinleri Ensar, şehrin kalbini hep birlikte inşa ettiler; kerpiçten, altı kum döşeli, üstü hurma dalları ile örtülü, Her şeyiyle doğal olan bu kalbin tek hayat pınarı Peygamber, tek süsü inananların içtenliğiydi. Geleceğin Müslüman kentlerinde yükselen camilerin, kubbe ve minarelerin hayat suyu o pınardan, estetik, zerafet ve inceliği o içtenlikten gelir. Medine mescidi olmasaydı, olur muydu Şam Ümeyye Camii, Kubbetü's-Sahra, Bağdat Ulu Camii ve Müslüman kentlerinin kalbi ulu camiler? Bursa Ulu Camii, Süleymaniye, Sultanahmet, Selimiye olur muydu? 

Yesrib'i, Hicaz yarımadasının kendi hâlinde, iç çekişmeler ve geçim sikintisi ile boğuşan bir yerleşim birimi olmaktan çıkarıp, dünya tarihinin en önemli kentlerinden biri hâline getiren şey, Son Peygamber'in şahsında somutlaşan inanç, bilgi, sevgi, özveri, adalet, merhamet ve cesaretti, Onun kenti Medinetü'n-Nebi, son dinin tarihinin yaşandığı 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ve yazıldığı kentti. Onun izini taşıyan her yer yeni bir anlam yüklendi, onun adını andığı her şey yeni bir mânâ yüklendi. Minberi ile evi arasını cennet bahçelerinden bir bahçe diye niteledi. 
İnsanlar orada namaz kılabilmek için can atar oldu. Uzak diyarlardan Fars'tan, Yemen'den gelmiş, Peygamber aşığı, ilim sevdalısı yoksulların barındığı suffe, daru'İ-hadislerin, Nizamiye, süleymaniye ve daha nice ilim yuvalarının öncüsü oldu. Son Peygamberin sözleri, uygulamaları ve hatıralarını barındıran bu kent, kentler içinde sünnet yurdu, “Daru's-Sünne” oldu. 

Son Peygamber, ashabıyla kerpiç duvarlı, kum sergili, yaprak dallarıyla örtülü bu Medine Mescidinde öyle anlar yaşadı ki, lahzası dünyalara değer. Bir gün arkadaşlarıyla otururken siyah sakallı, süt beyaz elbiseli, kimsenin tanımadığı, ama yolcu olduğuna dair de hiçbir işaretin bulunmadığı bir zat gelmiş ve herkesin arasından geçerek Peygamber'in dizlerinin dibine yaklaşarak; iman, İslam ve ihsanın ne olduğunu sormuştu. Aldığı cevapları da onaylamıştı. Bu tavrıyla herkesi şaşırtan yabancı başka sorular da sormuş ve sonra geldiği gibi çekip gitmişti. 
Günler sonra Peygamber (s.a.s.) onun Cebrail olduğunu haber vermişti. Cebrail Medine mescidine insanlara dinlerini öğretmek üzere gelmişti. Sünnet yurdunda insanlığın ufkuna doğan son din iman, İslâm ve ihsandan oluşmaktaydi. 

Peygamber mescidinde yaşananları anlatmak ciltler ister, Mescit, ilk müslüman nesil için yalnızca Rablarına ibadet ettikleri bir mekan değil, aynı zamanda sevinçlerini, coşkularını, heyecanlarını paylaştıkları, üzüntülerini dillendirdikleri, hayati kararlar alıp uygulamak için ahdettikleri bir zemin; Peygamberin Müslüman olmak için oluk oluk gelen heyetleri huzuruna kabul ettiği, onlara İslâm'ın temel esaslarını, Müslüman olduklarında sahip olacakları hak ve yükümlülükleri öğrettiği ve kendileri için hayır dualar ederek, hediyelerle yurtlarına yolcu ettiği bir kabul yeriydi. Mescit, Hz. Peygamber'in şehrinden ayrılırken en son terk ettiği, geri döndüğünde de ilk uğradığı yerdi. Bedir, Uhut, Hendek gibi hayati önemdeki askeri olayların karar aşamasında ve arkasında mescit toplanma yeriydi. Bedir'de olduğu gibi zaferle dönüldüğün- de ganimetlerin tevziinin yapıldığı bir mekân; istenmeyen sonuçların alındığında Uhut gibi yeni durum değerlendirmelerinin yapıldığı bir karargâh niteliğindeydi. Bedir ve Uhut, Medine ile birlikte anıları iki önemli mevkidir. Her ikisi de İslâm tarihinde çok önemli iki olaya tanıklık etmiştir. Bedirde Son Peygamber, putperest kavmine karşı ilk askeri zaferini kazanmış; Uhut'da en çetin sınavlarından birini vermiştir. Uhut'da Müslüman ordusunun bozgunu sırasında Hz. 
Peygamber ve arkadaşlarının sığındıkları kaya oyuğu, bugün onun hatırasını o günkü hâliyle en yalın biçimde muhafaza eden ender mekânlardan birisidir. Mekke'de Cebel-i Nur'un ve Cebel-i Sevr'in, onun hatırasına dair tarihi tanıklıkları neyse, Uhut'daki kaya oyuğunun ki de odur. 
Medine müdafaasının en zor günlerine sahne olan Hendek savaşı, savunma hattı oluşturmak için kazılan çukurların bulunduğu mekanlar, buralardaki namazgâhlar ve düşman gözetleme kuleleri, Medine'nin Peygamber devrine ait tarihi yerleridir. İşte bu Hendek muharebesinin de her aşamasında Peygamber Mescidi, askeri karargah ve sağlık merkezi olma özelliğini korumuştur. Hz. Peygamber'in can dostlarından Sa'd b. Muaz'ın tedavisi için mescide kurulan özel çadırı, Hz. Peygamber sabah akşam ziyaret etmekten geri kalmamıştır. 

Yesrib'in Medine olmasının üzerinden dokuz yıl geçtiğinde, Medine mescidinde yaşananlar son Peygamberin ahlâk, kişilik, âl-i cenaplık, misafirperverlik, şefkat, merhamet, akıl ve feraset, hikmet ve belâğat, bilgi ve strateji bakımından ne erişilmez bir mükemmeliyette olduğunun en somut örnekleridir. Senetü'l-wüfüd yani heyetler yılı denilen bu senede, Arap yarımadasının her 


tarafından kabile ve topluluk temsilcileri oluk oluk Medine'ye akmış ve Hz. Peygamber, onların hepsini kendi mescidinde karşılamıştır. İbn Hişam, İbn Sa'd ve İbn Şebbe gibi tarihçilerin detaylarıyla verdikleri bilgilerden, Hz. Peygamber'in gelen heyetlerle nasıl yakından ilgilendiği, sıcak, samimi, sevecen ve şefkat dolu yüreğiyle onları karşıladığı, onlara çoğu zaman Remle bint el-Haris'in evinde ikramlarda bulunduğu, daha sonra mescitte huzuruna kabul ettiği, onlarla sohbet edip, kendilerini İslâm'ın temel inanç, ibadet ve ahlâk prensipleri konusunda bilgilendirdiği, hak ve yükümlülüklerini hatırlattığı; daha sonra, onlara çeşitli hediyeler verdiği, içlerinden bazılarını topluluklarına önder tayin ederek memleketlerine uğurladığı anlaşılmaktadır. 

Bugün on beş asır önceki orijinal çehresine ait hemen hemen hiçbir şeyin kalmadığı Peygamber şehri Medine, ismiyle, coğrafyasıyla, dağlarıyla, Müslüman ümmetin nesilden nesile aktardığı hatıralarıyla, tarih kitaplarında yer alan anlatılarıyla ve hepsinden öte o Son Nebi'ye duyulan benzersiz sevgiyle, hasretin, özlemin, iştiyak ve bağlılığın, umudun ve arınmanın adresi bir şehir olma özelliğini korumaktadır. Orijinal tarihinden geriye yalnızca Ravza-i Mutahhara'nın doğusunda yer alan Cennetü'l-Baki kabristanı, şehrin civarında konumlanan dağlar ve vadilerin kaldığı şehrin, on beş asırlık tarihini yansıtan izleri de gün be gün silinmekte ve neredeyse tamamen yok olma aşamasına gelmektedir. Ravzayı kuşatan devasa yapılar, İslâm'ın simgelerinden biri hâline gelmiş, Uhut dağını dahi küçücük bir tepe görüntüsüne mahkum etmiştir. Hicretin birinci asrında başlayan otantik yapıları yok etme uğraşı, bugün en had seviyesine ulaşmıştır. Emevi sultanı Velid b. Abdülmelik”in Hz. Peygamber'in hane-i saadetlerinin yikılıp, yerlerinin mescide ilâve edilmesi talimatı geldiğinde, orada bulunanların gözyaşlarına boğuldukları aktarılır, O gün orada bulunan büyük hadisçi Said b. el-Müseyyib şöyle dernekten kendini alamaz: “Vallahi isterdim ki, o odacıkları orijinal hâliyle muhafaza etsinler de Medine'de doğup yetişenler ve dünyanın çeşitli bölqelerinden buraya gelenler, Hz. Peygamber'in nasıl kanaatkâr bir hayat yaşadığını görebilseler...” (İbn Sa'd, 1/499) 

Medine, değil bin yıl, bin beş yüz yıl, yüzyıl 





önceki çehresinden bile çok uzaklaşmıştır. Küresel sermayenin ahtapot misali kolları orayı da 


sarmıştır. Bugün tarihte ruh verdiği Kurtuba'nın, kardeşi Kudüs'ün, bir zamanlar yerini, hatta adını (Medinetü's-selâm,Barış kenti) alan Bağdat'ın yürek burkan kaderi, onun için duyulabilecek en trajik endişedir. Hadis kaynaklarında Medine'nin faziletine ilişkin aktarılan rivayetler bir teselli kaynağı olabilir mi? Medine'nin cürüfu atıp, saf özü ortaya çıkaran körük gibi olduğunu bildiren hadisin (İbn Hibban, İhsan, 1X/52 (3735), keza, Medineliler'e korku salanları Allah'ın tuzun suda eridiği gibi eritip yok edeceğini ifade eden rivayetin (İbn Hibban, a.g.e , I&/54 (3737) anlamlarının hakiki ve mutlak olmasını, herhalde her inanmış insan canı gönülden arzu ederdi. 

Medine, Müslümanlar için artık, fiziki bir mekan olmaktan öte, bir mana şehridir. Hz. Peygamber'in Ravza-i Mutahhara'sını bağrında saklayan, ona duyulan sevgi selinin yatağı olan bir sembol şehirdir. Orayı ziyaret edebilmek, her Müslümanın dünyadaki en büyük emellerinden biridir. Onun şehrine, mescidine ve kabrine yaklaşırken, her inanmış yürek ayrı çırpınır, ayrılırken ziyareti sebebiyle Peyqamberinin hoşnutluğunu kazanmış olmanın ümidiyle karışık ayrı yanar, İbn Batuta”nın yol arkadaşı Ali b. Hucr'a rüyasında ezberletilen şu dizeler, Peygamber'e duyuları hasretin ve onun kabrini ziyaretin ardındaki ümidin ifadeleridir: 

Müjdeler olsun size ey ziyaretçiler! 

Ey Peygamber aşkıyla Peygamber kabrine gelenler! 

Onun sayesinde kurtuldunuz kıyamet günü bela ve kirden 

Seğirttiniz sevgilinin mezarına her bir yer- den, 

Mutluluğa kavuşsun, huzura ersin, 

Burada sabahlayan, burada geceleyen! (İbn Batuta, YKY, 1/186) 
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Şimdi en çok sevgiye, merhamete ihtiyacımız var, en az birbirimize sunduğumuz nefret kadehi kadar. Korku dolu çığlıklar kulaklarımızda, asırlık kör düğümler yüreğimizde... 
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Güvercinler yollasam senin diyarına ya da bulutlara anlatsam... 


Yağmurlar sana kavuşunca dile gelirler mi acaba? Çiçeklere anlatsam, onlar rüzgârlara, rüzgârlar da fısıldar mı sana? Yoksa şu mavi sonsuzluğu delen minarelere çıkıp, haykırsam sana olan özlemimi, hasretimi, sevdamı... duyar mısın? Anlar mısın? Ağlar mısın benim gibi bilmiyorum... 


Sevdam sana, özlemim sana, hasretim sana... Gözlerim ufuklarda hayalini arıyor. Hep sen diye bitap olan ben, ben miyim bilmiyorum. Beni ben yapan, yanqınlarda yanan, şu sol yanımdaki. Yüreğimin zincirleri senin sevginde. Sen'din bana sevgiyi öğreten. Ben senden öğrendim sevmeyi. Yaralı gönüllere merhem sürmeyi, kanadı kırıkları sarmayı, her çirkinde bir cevher bulmayı senden öğrendim. Bin kez görsem de cefayı, sabretmenin taşları erittiğini, nasıl olur da zalimlerin yüreklerinin bir kor olup akmayacağını öğrendim. Bildiklerim hep senin eserin; onlar bende, ya sen nerelerdesin? 

Sen yokken sevdalar da yoktu. Yürekler nasırlaşmış, taş oldu olacak. 
Akşam sefası sabahlara küs; salkım söğüt dertten yığılmış; nefret, bulutların beyaz gelinliklerinin üstünde kara katran bir leke... Selviler semaya hasret, kuşlar özgürlüğe, geceler gündüze, hayat sevgi ile yaşamaya hasret... 

Ve birden "sen" geldin. Çorak topraklara, güneşin lavlarıyla kavrulan çöllere bir umman gibi düştün. Sevginle dünyaya can verdin. Sen geldin ya; artık akşam sefası her vakitle dost, salkım söğüt rüzgârla raks ediyor, bulutlar sevginin beyazına bürünmüş... Sen geldin ya; artık, selviler delmekte gökleri, kuşlar doyasıya devri âlemde, gece gündüzü, gündüz geceyi kovalıyor... Senle hayat güzel, senle hayat yaşamaya değer, sevgin her şeye bedel... 

Sevgin sevgileri doğuruyor. Başlı başına sevgisin çünkü "sen", Her mahlüka bakışında, gözlerimin özlediği gözlerindeki ışıkta, merhametle dokunuşunda, dudaklarındaki tebessümde, ancak inanan yüreklerin bildiği, gördüğü sonsuzlukta var olansın. Bir anne yavrusunu basarken bağ- 





rına, bir sabi koklarken bir gülde senin kokunu, bir yiğit yüreğinde yareni; savaşırken cephede yüreklere akan kor ateşsin; yangın yeri gibi, hiç sönmemek üzere... 

Dünyanın ruhudur sevgi, Yerin, göğün, yedi âlemin yaratılış sebebi, "O”nun “sana” olan sewgisi. İnsan özünü bulmuştu sevgide. Elmas yanında kömür olmuştur, sevgi yanında diğer duygular. İnsan yayından fırlamış, on ikiyi isabetleyecek, hedefinden şaşmaz oktur sevgi. Gerçek sevgi; serin bize duyduğundur. Sana verilmişken cennetler, "ümmetim" deyip, çileye göğüs germendir. Cebrail elinden tutup uçururken sen'i sırat'tan, bizler geçmeden geçmek istemeyişindendir. 
Bizler kurtulursak, ateşler içinde gönlünün bir gülistan olacağını söylemendedir. Sevgi, karşılıksız sevmendedir. 


sevginle kırdın nefret kilitlerini inanmayan yüreklerde. Zalimleri insafa sevgi ile çağırdın. Yeni doğmuş yürekleri sevgi ile yoğurdun; hamuruna inancı, merhameti, sadakati, cömertliği ekledin. Tohumlar serptin, bak gülistan şimdi bedenimiz. 

Ne kadar fırtına sonrası kırık bir dal olsa da yokluğunda yüreğimiz, biliriz ki; sen hep buradasın, yanı başımızda, uçurumdan fırlarken elin hep ellerimizde, sevgin hep yüreğimizde... eF 

Ama yazik bizlere! Şimdi en çok sevgiye, merhamete ihtiyacımız var, en az birbirimize sunduğumuz nefret kadehi kadar. Korku dolu çığlıklar kulaklarımızda, asırlik kör düğümler yüreğimizde... Aramızı bir pamuk ipliği tutuyor, kopmasına ramak var. Güçlenmelidir bu iplik dolanıp, dolanıp bir sicim, sonrasında halat olmalı. Öylesine güçlenmeli ki, kendisine yaklaşan nefret makasları karşısında çelikle yarışmalı. Ve bu ip ancak sevgi ile güçlenebilir, yeniden bir yağız at edasıyla şahlanabilir. Sevgine açız, sevgine susadık, sevgine muhtaç... Muhtacız çünkü senin sevgin cisme değil canadır. Hem dünya bahçesinin gülü insanı, hem de gülleri yaratanı sevdin. Sen, yaratılmışı sevdin yaratandan ötürü. Bizleri de | muhakkak seversin. Biliriz ki sev- ll gi denizisin. 

Sen, baharın habercisi bülbül, kokuların hası gül, nergisin teninden çiğ tanesi, huzurun timsali gök kubbe, güven çınarı, dostluğa uzanan zeytin dalı, kelimelerin sustuğu, duyguların konuştuğu sevgi bahçesisin. 
Sen, "Allah'ım ! Sevgini, Seni sevenin sevgisini ve Seni sevmeye beni yaklaştıracak olanın sevgisini bana nasip et” diyensin. Sen, 
Hz. Muhammedsin. 













































HAC ORGANİZASYONUNDA 


Diyanet Hac Organizasyonu, diğer İslâm ülkelerince takdir edilen ve örnek alınan bir konuma gelmiştir. Şüphesiz ki bu başarının elde edilmesinde, devletimizin maddi ve manevi desteği yanında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstün gayreti, vatandaşlarımızın katılımı ve anlayışı ile organizasyonlarda çalışan elemanların görev bilinci ve sorumluluklarının da ortak katkıları olmuştur. 





Doç. Dr. Fikret Karaman 
| Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 


Hac ibadeti ve özellikleri. 

Hac; sözlükte kastetmek, bir yere gitmeye veya bir işi yapmaya yönelmek demektir. Dini yönden ise haç; belirli vakitte Kâbe'yi ve etrafındaki 


ac, İslâm'ın kulluk görevini en çok bünyesinde toplayan bir ibadettir. 
Onun özünde bir çok hikmetler, yararlar, güzellikler ve manevi kazanım- 





lar vardır. Çünkü kişi hac farizasını yerine getirirken, iman ve ibadet başta olmak üzere, azim, sabır, tahammül, gayret, yardımlaşma, tanışma, fedakârlık, kardeşlik, barış, huzur, güven, eğitim ve ibret almak gibi, birçok konuda sınava tabi tutulmaktadır. Bu nedenle hacca niyetlenen insan, kutsal yolculuğa çıkmadan önce çok yönlü hazırlıklar yapmalıdır. Yeni bir hac mevsiminin yaklaştığı şu günlerde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de; bu büyük yolculuğun heyecanı binlerce vatandaşımızı etkilemeye başlamıştır. Çoğu insanımızın ömründe ilk defa yerine getirmek için hazırlandığı söz konusu ibadetin büyük bir bölümü rehberliğe, tecrübeye, bilgiye ve uluslar arası işbirliğine dayanmaktadır. 
İşte bu özelliğinden dolayı, 1979 yılından itibaren ülkemizde, hac ibadetiyle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bütün işlemler, Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilmektedir. Bu organizasyonu insan merkezli olarak ele aldığımızda, bir tarafında hizmet alan hacı adayları, diğer tarafında ise; değişik unvanlarda ve kademelerde hizmet veren ve rehberlik yapan görevliler bulunmaktadır, Biz bu yazımızda, usülüne uygun ve huzurlu bir hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için hacı adayları, ile Başkanlığımız elemanlarının hac organizasyonundaki görev ve sorumlulukları üzerinde durmaya çalışacağız. 
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bazı kutsal yerleri usülüne uygun olarak ziyaret etmek ve buralarda yapılması gereken diğer dini görevleri yerine getirmektir. Fakat hac ibadetinin özelliğinden kaynaklanan bazı zorluklar ve sıkıntılar vardır. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a.5.), hacca veya onunla ilgili diğer işlerden birine niyet ederken, kolaylaştırılması ve kabulü için Allah'a şöyle dua etmiştir: “Allah'ım, Senin rızan için hac yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle.” Aradan geçen bunca zamana ve değişen fiziki şartlara rağmen haccın tabiatında var olan meşakkat, korku, heyecan ve sıkıntırın yok olduğu söylenemez. Zira hac yolculuğunda veya uygulama esnasında her an yeni sürprizlerle karşılaşmak mümkündür. Çünkü haccın bazı rükün ve vaciplerinin aynı zamanda ve aynı mekânda yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Öyle ki, hac günlerinde dışardan gelen nüfus, Mekke'deki yerli nüfusun yaklaşık beş katı kadar artmaktadır. Bu mahşeri kalabalık aynı şartlarla ve aynı anda Arafat, Müzdelife ve Mina gibi yerlere intikal etmek zorundadır. Ayrıca her yıl hacca gelen insanların çoğunun ilk defa gelmesi nedeniyle, kaybolma endişesi, iklim, yaşlılık, heyecan, hastalık ve trafik yoğunluğu gibi sıkıntılar yanında, bilgi ve tecrübe eksiklikleri de dikkate alındığında söz konusu intikalleri ve izdihamı bir o kadar daha olumsuz etkilemektedir. Artık bereket 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versin ki, bu insan seli arasında makam, mevki, renk ve irk farklılığı söz konusu değildir. Herkes basit, sade, barış, hoşgörü ve tevazuun sembolü olan beyaz ihrama bürünerek, tam bir teslimiyet içerisinde Rabbine yönelmiş bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda Rousseau ve diğer filozofların savunduğu fakat bir türlü başaramadıkları “asli tabiata dönüş” prensibinin gerçekleşmiş şeklidir. 
Böylece hac, insanları sabır, tahammül, tefekkür ve cihat ruhu ile yoğurarak, oruç ibadetinde olduğu gibi kulluğun zirvesine taşımaktadır. 

Hacı adaylarının görev ve sorumlulukları. 

Bir insanın hacca gitmeye niyet etmesi, hayatının en önemli kararlarından birini vermesi demektir. Dolayısıyla o; ömründe ilk defa yerine getireceği bu ibadet hakkında bilgili, eğitimli ve hazırlıklı olmalıdır. Zira bu fırsat, herkese nasip olmayacak kadar büyük, önemli ve müstesna bir görevdir. Yüce Allah bu görevin yapılacağı mukaddes mekânlara ve onların özelliklerine şöyle işaret etmektedir: “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak, insanlar için kurulan ilk ev (mabet) Mekke'deki (Kâbe)'dir. Orada apaçık nişaneler, ayrica İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkidir...” (Âl-i İmran, 96-97 ) Görüldüğü gibi hac ibadeti, Allah'ın Kur'an'da adına yemin ettiği “Emin Belde” olan Mekke ve çevresinde yapılmaktadır. Çünkü yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk mabet ve daha sonra Müslümanların kıblesi olan Kâbe orada bulunmaktadır. Cenab-ı Hak, insanların hacca gelmelerini ve kendisini anarak birtakım yararlar sağlamalarını temin maksadıyla, Hz. İbrahim'e bazı hatırlatmalarda bulunmuştur: “Bir zamanlar İbrahim'e, Beytullah'ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, rüku ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar içinde haccı ilan et; yaya olarak veya uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” (Hac, 26-27) 

Yukarıda da ifade edildiği gibi hac ibadeti, yerine getiriliş tarzı itibarıyla sadece bir ferdi, 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toplumu veya ülkeyi değil, bütün İslâm dünyasını hatta bütün insanlığı ilgilendirmektedir. Bu nedenle her yıl olduğu gibi, 2005 yılı hac mevsiminin yaklaştığı şu qünlerde de ülkemizde yüz bin- den fazla hacı adayı ve onların yakınları sevgi, saygi, heyecan, hatıra ve göz yaşlarıyla dolu bir anı yaşamaktadırlar. Bu vatandaşlarımız belirtilen tarihlerde İl Müftülüklerine başvurmuş, ör kayıt, kura, kesin kayıt, pasaport ve diğer işlemlerini tamamlamış, artık sabırsızlıkla hareket günlerini ve saatlerini beklemeye başlamışlardır. Onların bu heyecan, merak ve beklentilerine yardımcı olmak üzere, bu kutsal yolculuktaki bazı görev ve sorumluluklarını hatırlatmakta yarar vardır: 

1-Hacı adayı, mukaddes yolculuğa çıkmadan önce hac ibadetiyle ilgili gerekli bilgileri almak için, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanıp kendilerine verilen, “Haccı Anlamak” ve “Kutsal İklimde Dua” isimli kitapları yeterince okumaları gerekmektedir. İl ve ilçe müftülüklerince düzenlenen hac eğitim seminerlerine devam ederek; hac ibadeti, arkadaşlık, insani ilişkiler ve yolculuk ada- bi hakkında verilen bilgilerden yararlanmalıdırlar, Yine Başkanlığımızca bu seminerlerde eğitim-öğretim ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanan hac CD'si mutlaka izlenmelidir. Zira yola çıkmadan önce sağlam, ehil ve yetkili görevlilerimizden alacağı bu tür bilgiler, onun daha sonraki işlerini de önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. 

2-Hacca gidecek kişi bir anlamda çevresini ve geride kalan insanları temsil eden bir elçi konumundadır. Böylece o, yolculuğa çıkmadan önce aile fertleri, akraba, dost, arkadaş ve diğer yakınlarını ziyaret ederek herkesle vedalaşmalıdır. Atalarımız, “Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var.” demişlerdir. Aslında bu duygu ve düşünce, bütün yolculuklarımız için geçerlidir. 
Ancak ibadet ve duygu yüklü hac yolculuğu için çok daha önem arz etmektedir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de, hacıları ve umrecileri geldikleri çevrenin birer temsilcisi olarak tanıtmışlardı: “Hac ve umre amacıyla Beytullah'a gidenler, Müslümanların Allah'a gönderilmiş temsilcileridir. Kendisine dua ederlerse dualarını kabul eder, mağfiret dilerlerse onları bağışlar.” (Sünen-i İbn-i Mace, 2/966) 

3-Hac yolculuğunun her bölümünde beklenmedik sıkıntı, güçlük ve sürprizlerle karşılaşılabilir. 
Sadece ülkemizden yüz bini aşkın insanın, 30-35 gün gibi kısa bir süre içinde mukaddes topraklara taşınmaları ve tekrar ülkeye dönüşleri söz konusudur. Bu hareketlilik ve dönüşüm esnasında hava- 





alanı, uçak, eve yerleştirme, ikamet, Cidde, Medine, Mekke, Arafat, Müzdelife ve Mina intikallerin- de istenmeyen bazı gecikmeler, sıkıntılar ve olaylar yaşanabiliyor. Bu tür olumsuzlukları meşru kılmak veya onaylamak için söylemiyorum. Gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl artan birikim ve deneyimlerle, yurt içi ve yurt dışında ulaşım, mesken, ikamet, servis, rehberlik ve sağlık alanında bir dizi tedbir almaktadır. Ancak buna rağmen beklenmeyen ve istenmeyen bazı ani sikintılar yaşanabilmektedir. Tıpkı küçük dere, çay ve 


nehirlerin akıp denize katıldıktan sonra bağımsız akamadıkları gibi, insanlar da artık bu mahşeri kalabalığa katıldıktan sonra, istedikleri zaman ve istedikleri kadar bağımsız hareket edememektedirler, Nerede ve ne zaman karşılaşılacağı bilinmeyen bu tür sıkıntılar ancak sabır, tahammül, azim, yüksek moral ve sağlam irade ile aşılmaya çalışılmalıdır. Şu hadis mealinden de anlaşıldığı gibi, bu tür zorluklarda gösterilen sabrın da bir mükâfatı ve karşılığı olduğu unutulmamalıdır: “Kim Allah için hacceder, bu esnada kötü işlerden ve Allah"a karşı qelmekten sakınırsa -kul hakları müstesna- annesinin onu doğurduğu qün qibi (hatalardan arınmış olarak) döner.” (et-Tac, 2/106 ) 

4-Hac günleri sayılı qünlerdir. Bu nedenle Mekke ve Medine'de geçirilen günler, geceler, 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saatler hatta dakikalar bile çok iyi değerlendirilmelidir. Kişi, artık Kâbe başta olmak üzere yeryüzünde uğruna seyahat yapılması tavsiye edilen üç mescitten ikisini ziyaret etme imkanını elde etmiştir. Bu mescitlerden biri Kudüs"teki Mescid-i Ak- sa'dır. Ziyaret fırsatını bulduğu iki mescit ise; biri Mescid-i Haram, diğeri de Medine'deki Mescid-i Nebevi'dir. Böylece insan, hac ibadeti sayesinde Mekke'de kıblenin merkezi olan Kâbe'ye, Medine'de ise; Hz. Peygamber Efendimiz (5.a.5.)'e komşu olma bahtiyarlığına kavuşmuştur. Diğer 








bir ifade ile o, artık Allah'ın misafiri ve elçisi olmaya hak kazanmıştır. Onlar burada kaldıkları süre içinde zamanlarını ibadetle qeçirmelidirler. Farz ve vacip tavafın dışında nafile tavafı, namaz, Kur'an okuma, dua, tövbe, istiğfar ve tefekkür gibi, ruh dünyamızı zenginleştirecek hayırlı işlere önem vermelidirler. 

5-Hac; makam, mevki, meslek, renk ve ırka dayalı bütün farklılıkları kaldırarak, insanları gerçek kardeşlik duygularıyla kucaklaştıran bir ibadettir. Hacı, bu görevi tamamlamanın manevi hazzını yaşarken, elde ettiği değerleri koruması hususundaki sorumluluğunu da unutmamalıdır. 
O, hac ibadetinden sonra artık ben görevimi yaptım diyerek bir kenara çekilmemelidir. Çalışmayı ve hizmet etmeyi bırakmamalıdır. Özellikle hacdan sonra daha dikkatli çalışmalı, başarılı, yararlı, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlere önem ve öncelik vermelidir. Toplumun barış, huzur ve güven içinde yaşamasına katkıda bulunmalıdır. Ziyarete gelen akraba, arkadaş ve dostlarına haccın güzelliklerini ve hatıralarını anlatarak, onları doğru bir şekilde bilgilendirmelidir. 

Hac organizasyonu ve görevlilerin sorumlulukları. 

Bilindiği gibi haccın edasının şartlarından biri de, yol güvenliğinin bulunmasıdır. Buna göre vatandaşın yurt içinde ve yurt dışında hac ibadetinin gerçekleştirilmesine ilişkin yol, sağlık, seyahat, ikamet ve ibadet güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Haccın bu yönü; daha çok devletler arası antlaşmaları ve görüşmeleri ilgilendirmektedir. Son yirmi beş yıldan bu yana hac organizasyonu ile ilgili bütün resmi işlemler, ülkemiz adına Diyanet İşleri Başkanlığınca, Suudi Arabistarı devleti nezdinde görüşülerek yerine getirilmektedir. 
Bu süre içinde elde edilen bilgi, beceri, kabiliyet ve birikim sayesinde “Diyanet Hac Orqanizasyonu,” diğer İslâm ülkelerince takdir edilen ve örnek alınan bir konuma gelmiştir. Şüphesiz ki bu başarının elde edilmesinde, devletimizin maddi ve manevi desteği yanında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstün gayreti, vatandaşlarımızı katılımı ve anlayışı ile organizasyonlarda çalışan elemanların görev bilinci ve sorumluluklarının da ortak katkıları olmuştur. Aslında haccın temel gayesi de bunu ön görmektedir. Böylece dünyanın hangi kıtasından gelirse gelsin; ırkları, renkleri ve dilleri ayrı da olsa iman ve İslâm bağıyla birbirlerine gönüllerini ve kucaklarını açmalarına imkan sağlanmaktadır. 
Gerçekten Türkiye adına, hac organizasyonunu yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya çok önem vermektedir. Bu nedenle her yıl hac farizasını yerine getirmek üzere binlerce insanımız, il ve ilçe “Hac Bürolarına” baş vurarak kaydolmaktadır. 
Artık onların hac ile ilgili yurt içi ve yurt dışı istekleri; müftülüklerimizden başlayarak, Başkanlığımız “Hac Dairesi Başkanlığı ve Bakanlıklar Arası Hac Kurulu” ile birlikte, geniş bir yelpazede karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu yönüyle olaya baktığımızda; hac işlerinin sadece bir ay ve bir mevsim ile sınırlı olmadığı, yılın her ayı ve her mevsiminde yapılması gereken çok yönlü hizmetlerin bulunduğu görülmektedir. Bunların büyük bir kısmı, hacılarımızın ve vatandaşlarımızın haberleri bile olmadan yerine getirilmektedir. Esasen haberleri olsa bile işin boyutu, onların gücünü ve yetki alarını aşmaktadır. Örneğin gidiş ve dönüşler için uçak temini, Cidde havaalanından sonraki intikaller, yeterli ev ve otellerin kiralanması ile ayniyat ve sağlik hizmetleri gibi alanlarda, çok önceden gerekli sözleşmelerin ve programların yapılması gerekmektedir. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı, çok önemli gördüğü bu hac organizasyonunun hangi kademesinde olursa olsun, görevlendireceği bütün personeli belli ölçüler dahilinde büyük bir itina ile seçmek zorundadır. Zira hac organizasyonunun başarısı insan unsuru- B 
na bağlıdır. Bu 1 
yüzden Hac 
Dairesi Başkan- * © lığı da bu du- |" S yarlılık içinde, i 
2005 yılı hac 
organizasyo- | 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nunda görevlendirilecek personelin görev yerlerini tespit etmiş bulunmaktadır. Şimdi yeri gelmişken bu mukaddes yolculukta görevlendirilen bütün personelimize ortak payda olabilecek bazı hususları hatırlatmakta yarar görüyorum. Bunları ancak; bilgi, kabiliyet, iyi niyet, samimiyet, görev heyecanı, sorumluluk, emanete riayet bilinci, fedâkarlık, sabır, ibadet aşkı, görev bölümü, kul hakkı, hizmet anlayışı ve disiplinli çalışmak gibi alt başlıklarla özetlemek mümkündür. Çünkü dikkatle incelendiğinde görüleceği gibi, hac yolculuğunda qürevlendirilen personel ile hacılar arasında söz konusu hassasiyetlerin tamamı gündeme qelmektedir. Bunları ayrı ayrı açmak ve anlatmak makalemizin hacmini aşacaktır. Hemen şu kadarını ifade edelim ki her hacı, yapacağı ibadetiyle birlikte görevlilerimiz için birer emanettir. Unutmayalım ki bu tespitleri ve temennileri uygulamaya koyacak ve hizmete dönüştürecek merciler ise; hac idare merkezi, ekip sorumluları ve kafile başkanlaridir, Aksi halde onlar da yetkileri ve görevleri oranında sorumlu olacaklardır. 

Gerçekten hac organizasyonunda böylesine uyumlu, ideal ve samimi sorumluluk duygularıyla yapılacak bir çalışmada herkes mutlu olacaktır. 
Özellikle hacılarımız, 30-35 günlük süre içinde yaşadıkları ve karşılaştıkları bu anlamlı ve ibretli olayları unutamayacaklardır. Çünkü onlar her şeyden önce hayatlarının rüyası olan hac farizalarını usülüne uyqun olarak, huzur ve güven içinde yerine getirmenin hazzın ve sevincini yaşayacaklardır. 
Başlangıçtaki endişe, korku ve tereddütleri de bereket, dua ve rahmete dönüşecektir. Bu kutsal yolculukta gördükleri, yaşadıkları ve dinledikleri güzellikler, onları daha da ümitlendirecek ve ufuklarini açacaktır. Bir çoğu yeni arkadaşlar, yeni dostlar ve yeni bilgiler edinerek evlerine dönecektir. 
Böylesine memnun ve mutlu olarak dönen insanlarımızın artık din görevlilerimize, Başkanlığımıza we ülkemize karşı olan samimi duaları, sevgileri, ümitleri ve bağlılıkları devam edecektir. Biz de 
şimdiden 2005 
yılı hac mevsi- 
İ minin İslam dünyası, ülkemiz, teşkilatımız ve hacılarımiz açısından kolay, başarılı 
" ve hayırlı geçmesini Yüce Allah'tan niyaz 
A ediyoruz. 
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Ayfer Balaban 


Prof. Dr. Ömer Faruk Harman: 


ğ i Gerek kendi kültür tarihimizden, gerekse başka kültürlerin tarihlerinden sosyal adaletin ve sosyal barışın teminine yönelik güzel örnekleri alıp, onları uygulamalı ve hep birlikte dünyayı daha yaşanılır bir hâle getirmeliyiz. Bu, sadece Müslümanların geleceği için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bütün 

insanlar ve insanlığın geleceği için çok elzem bir kuraldır. : . 





Sosyal adalet kavramının ifade ettiği mana nedir? 

İnsanı, iki temel vasıfsız düşünmek mümkün değildir. 
Birisi, inanma vasfıdır. Bu sebepledir ki din, insanı muhatap almaktadır ve insanın mutluluğu için kurallar getirmiştir. İnsanın | ikinci temel vasfı ise başkaları ile birlikte yaşama, bir guruba ait olmasıdır. Tabiatı gereği insanın tek başına yaşaması mümkün ve sağlıklı değildir. Birlikte yaşayan insanla- İ rın ise birbirlerine karşı hak ve ödevlerinin olduğu aşikardır. Bir cemiyet içinde yaşama zorunluluğu olar insanın, birlikte yaşama sürecinde, başkasına karşı vecibeleri, başkalarının da kendisiyle alâkalı söz konusu olan görevlerini ve haklarını ortaya koyan, ifade eden, en kapsamlı ve en köklü kavramı olan sosyal adalet; ferdi ve içtimai yapıda dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri- ne uygun yaşamayı sağlayan ahlâki erdemdir. 

Dinler, adaletten bahsetmiş, kutsal kitaplar, insanlara adil olmayı emretmiş, çeşitli düşünce ve felsefeler, adaletin insanlara getirdiği faydalar üzerinde durmuşlardır. Fakat 













sosyal ilişkilerdeki dengeyi, dü- 
İb, zeni ifade eden adalet kavramının, pratik hayata yansıması noktasında bir başka kültür, bizimki gibi bir kemal örnek ortaya koyabilmiş de- 
| ğildir. 
Sosyal barışın te- 
| sisinde sosyal adaletin değeri nedir? 
Sosyal barışın tesisi, insanı yaratan Yüce 
Mevla”nın muradıdır. Insanın varoluşunun, yeryüzü- ne hakim oluşunun ve başka varlıklar üzerinde hakimiyet tesis edişinin, halife kılınışının temeli, dünya üzerinde barışın tesisine yöneliktir. Dolayısıyla insanın bir görevi de barışı tesis ve temsil etmek ve bu konuda Kur'an'ın gösterdiği hassasiyeti hayata yansıtmaktır. Üstelik Müslümanlar sadece kendi aralarında değil, tüm insanlar için adalet ilkesine uymakla ve sosyal barışı tesis etmekle yükümlüdürler. 

Barışı tesis ve temsil etmek her birimiz için aynı zamanda sosyal bir mesuliyet değil mi? 

Tabii, mutlaka. Her insan doğuştan tertemiz bir fıtrat üzere yaratıldığından barışa 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Hz. Peygamber'in hayatı, İslâmın 


anlaşılması ve 


yaşanmasında her 


Müslüman için bir prototiptir, bir 


örnektir. 





müheyya bir vaziyettedir. Ama barışın ne olduğunun ortaya konması, barışın tesisi, yine insanlar tarafından gösterilecek gayrete bağlıdır. 

Kur'an'da, kişinin adaletinden, toplumun adaletinden ve toplumlar arası adaletten bahsedilmektedir. Nisa süresi 135. ayette şöyle buyurulmaktadır: “Ey iman edenler! 
Kendinizin, ana babanızın veya akrabanızın aleyhine olsa bile, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutan kimseler olunuz. Bunlar ister zengin isterse fakirler olsun, çünkü Allah, onlara herkesten daha yakındır. Onun için siz adaleti uygulama hususunda heva ve nefislerinize uymayınız. Eğer adalet üzere hüküm vermekten ve şahitliğinizde doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veya tamamen yüz çevirirseniz, şüphe etmeyin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 

Yine Maide süresi 8. ayette şöyle buyurulmaktadır: 
“Ey iman edenler! 
Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik yapan kimseler olunuz. Bir topluluğa olan öfkeniz, sizi sakın adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olunuz. 
Adil olmak takvaya daha yakınıdır. Allah'tan korkun, çünkü Allah gerçekten yaptıklarınızdan haberdardır.” 

Dinimiz, barışı hem öğütlüyor, hem de barış için çalışmaya, gayret etmeye dair kurallar getiriyor. Yani İslâm'da barış esastır. 
Müslüman'ın tarifi içinde de her ne şekilde olursa olsun, başkalarının rahatsız edilmeme kriterleri vardır ki bu aynı zamanda barıştır. 

İslâm Peygamberi'nin ortaya koyduğu sistemde, sosyal adalete ve sosyal barışa 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dair uygulamada zengin örnekler var. En çok barışa muhtaç olduğumuz bugün ve her zaman, hayatımızı, ilâhi hikmetin ve hayat-ı Rasülullah'ın aydınlığında yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor herhalde? 

Hz. Peygamber'in hayatı, İslâm'ın anlaşılması ve yaşanmasında her Müslüman için bir prototiptir, bir örnektir. Bu sebepledir ki Kur'an-i Kerim'de; “Allah'ın Rasülü'nde sizin için bir usve-i hasene vardır.” buyurulmaktadır. Peygamberimizin, gerek insanlar arası ilişkilerde, gerek Müslümanlar arası ilişkilerde, gerekse Müslümanlar ile gayrimüslimler arası ilişkilerde yani Yahudiler, Hıristiyanlar ve müşrikler ile ilişkilerde ortaya koyduğu sistem ve yaptıkları, günümüz dünyası insanları için bir örnek, vazgeçilmez bir prototip olmalıdır. Peygamberimizin o günlerde, bir taraftan Mekke müşrikleri ile, bir taraftan düşmanla işbirliği yapan Yahudilerle, öbür taraftan Hıristiyanlarla hem Mekke hem Medine hem de Arap yarımadasında tesis ettiği barış düzeni, günümüz insanları için bir örnek olmalı. O, bir taraftan Mekkeli ve Medineli Müslümanlar, yani Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik ilân ederken, diğer taraftan “Medine Sözleşmesi” ile Müslüman, Yahudi ve müşrikler arasında hak ve adaleti sağlamaya çalışıyordu. 

Yine, insan hakları beyannamelerinden çok daha özlü ve bütün insanları muhatap alan Veda Hutbesi'nin evrensel ilkelerini düşününüz. Aslında ilâhi dinlerin özünde ve kökünde bu evrensel ahlâk ilkeleri, birlikte yaşama kuralları söz konusudur ki, İslam bunları tahrifattan arındırmış, süzmüş, arıduru hâle getirmiş ve insanlığa yeniden takdim etmiştir. Hz. Nuh'a bildirilen ilâhi kanunlar, Hz. Musa'ya verilen “on emir” (evamir-i aşere), Hz. İsa'nın tebliğ ettikleri ve Kur'an'da İsra süresinde ortaya konulanlar, dünya barışına yönelik evrensel ahlâk ilkelerinin vazgeçilmez olduğunu ve her dönem- 


de mutlaka hayat düsturu olarak kabul edilip, yaşanması gerektiğini zaten ifade etmektedir. 

Hz. Peygamberle başlayan bu örnek muamelenin daha sonraki asırlarda da devam ettiğini teyiden söylemekte istiyorum, Meselâ; Osmanlı hükümdarları, yöneticilerin halka zulmetmesini önlemek için “adaletnâme” adı verilen fermanlar yayınlamışlardır. Devletin bir faaliyetin- den zarar gören vatandaşın, mezalim mahkemelerine başvurarak, uğradığı zararın ödenmesini isteme hakkı vardı. Bütün bunlar muhakkak sosyal adalet ve sosyal barışın tesisine ve devamına önemli katkılar sağladı. Aynı şekilde ecdadımız, kurduğu sosyal dayanışma müesseseleriyle de adalet ve barış ortamını destekledi değil mi? 

Ecdadımız, sosyal dayanışmaya yönelik olarak kurduğu müesseseleri, vakıfları ve bu vakıfların mal varlıklarını, insanlığın barışı yönünde emre amade kılmıştır. Bu noktada diğer milletlere, kültürlere örnek olacak bir hoşgörü ortamı tesis etmiştir. Meselâ; bütün dünya insanlığı âdeta Yahudilere karşı iken, İngiltere onları 1290'da kovmuş, Almanya 1340'da çıkarmış, İspanya 1497'de ülkesin- den tard etmiş iken, ecdadımız onlara kucak açmıştır. Polonya Yahudileri, aynı şekilde. 
Meselâ; Hıristiyanların birbirlerine yaptıklarını, hiçbir Müslüman, Hıristiyan'a yapmamıştır. 
Hıristiyan ve pagan Roma'nın 
Yahudilere yaptıklarını hiçbir Müslüman, Yahudi'ye yapmamıştır. Ama insanı en çok üzen nokta; dün güç kendisinde iken, inancı ne olursa olsun bütün insanlığa kol kanat geren Müslümanların, bugün, | geçmişte himaye ettiği, iyilik yaptıklarından gördüğü muameledir. İşin diğer acı yönü | 


Sosyal 


ilişkilerdeki 


dengeyi, düzeni ifade | 


eden adalet kavramının, pratik hayata yansıması noktasında bir başka kültür, bizimki gibi bir kemâl | örnek ortaya koyabilmiş değildir. 








de bugün, en çok ıstırab çeken kesimin Müslümanlar olmasıdır. 

Böylesine büyük bir medeniyet üreter milletin mensupları olarak, kendi değerlerimizi insanlığa doğru takdim etmekte yeterince başarılı olamıyor muyuz ki, dünya kamu oyunda çok farklı değerlendirmelerle karşı karşıya kalabiliyoruz bazen. Bu sorunu nasıl aşarız? 

Çok haklısınız. Biz sahip olduğumuz deerlerin farkında olarak, bunları muhataplarımıza ve yeni nesle aktaramıyoruz. Çok şey yapmışız/yapmaktayız ama, biraz da mütevazılığımızdan dünya kamuoyuna, “biz şunları yaptık/yapıyoruz” diye gerektiği gibi takdim edemiyoruz. Haklı olduğumuz bir çok hususta, haksız duruma düşürülme nedenlerinden biri de bu. Bir başka neden de; maksatlı olarak tarihin çarpıtılıyor olması. Buna rağmen, bir Müslüman olarak İslâm dininin getirdiği o yüce değerleri ve bu değerlerle şekillendirdiğimiz medeniyetimizi, kamu oyuna doğru taşıdığımızda, evrensel barışa çok önemli katkılar yapabiliriz diye düşünüyorum. Belgeleri, arşivden vitrine çıkarıp, evrensel düşünceye doğru katkılar yapma noktasında tarihçilere, ilâhiyatçılara, kültür alanında çalışan bilim adamlarına, hepimize büyük işler düşüyor. Hepimiz, aynı zamanda büyük bir vebal altındayız. “Hikmet, müminin yitiğidir.” Cerek kendi kültür tarihimizden, qerekse başka kültürlerin tarihlerinden sosyal adaletin ve sosyal barışın teminine yönelik güzel örnekleri alıp, onları uygulamalı ve hep birlikte dünyayı daha yaşanılır 
| bir hâle getirmeliyiz. Bu, sadece Müslümanların geleceği için değil, hangi inanca mensup 
| olursa olsun, bütün insanlar ve 


İ insanlığın geleceği için çok elzem bir kuraldır. Umarım en kısa zamanda gerçekleşsin. 
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Kulluk Bilincinin 
Gösterdiği Hedef 


ES 


Peygamberler teslimiyetin her bakımdan en mükemmel örneğini teşkil ederler, zaten risalet görevinin temelinde de bu örneğin gerçek- 


leştirilmesi hedefi yer almaktadır. 


Doç. Dr. Halil Altuntaş 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


66) ride sahibi bir varlık olan insanı gerçekte insan yapan, onun bu niteliğidir, Bu sebeple o, "insanlığını korumak"; hep, iradesini "infaz etmek" ister, teslim olmak istemez. Fakat inanın iradesi "kâmil" değil 

"nâkıs"tır. Bu sebeple direnmek insan için her 

zaman tek seçenek değildir. Teslim olmanın 

seçenek olduğu yerler de vardır. Bu alanlari belirleyip uyarınca davranmak "alem"e hakim olan değişmez sistemin gereğidir. Dolayısıyla insan, "külli irade” karşısında takınması gereken tavrı ve bulunması gereken konumu bilmek durumundadır. Zira "Her şeyin hükümranlığını elinde tutan" (Yâsin, 83) "mutlak irade" onu da kapsamına almaktadır. "Kendi çapinda” iradi olan (insan), mutlak iradeye tabidir. Bu tâbi oluş, O'na teslim olmayı da beraberinde getirmektedir. 

Yaratıcı kudret, bir yandan kâinat üzerindeki mutlak hakimiyetini çok açık Kur'âni ifadelerle ortaya koyarken; diğer yandan, bu hakimiyetin varlık alemi üzerindeki tabii sonucu olan 


"külli teslimiyet” halini de ön plana çıkarır. Bu ilahi yönelişin temelinde, esas itibarı ile, Kur'an'ın ve diğer bütün semavi kitapların varlik sebebini oluşturan şu mesaj yer almaktadır: “Her şeyi yaratan, bunlarla ilgili kanunları ve kurallari koyan Allah'tır. Şu halde yaratılanlara düşen, bu kanunlara ve kurallara uymaktır." 
Buradaki "yaratılan her şey" ifadesi, canlı-cansız, ruhani-maddi, kozmik-yerel bütün varlıkları içermektedir. Kur'an'ın bu geniş çaplı anlatım üslübunda gözetilen temel hedef, insana varlık alemi içinde ve Yaratıcı karşısındaki konumunu anlatmak ve belletmektir. 

Varlığını sürdürebilmeleri için Allah'ın kainata koyduğu kanunlara (sünnetullaha) uyma zorunluluğu açısından yaratılmışlar arasında hiçbir fark yoktur. Gök cisimlerinden, mikroorqanizmalara kadar her şey "Kudret"in eseridir. 
Varlıkların oluşturduğu sistem "sünnetüllah" çerçevesinde işlemektedir. Bu çerçevenin dişi- 





na çıkılması söz konusu değildir. Zira "Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez O'na boyun eğmiştir." (âl-i İmran, 83) Varlıkların gölgeleri bile bu boyun eğiş kuralının dışında değildir. 
(Ra'd, 15) "(Allah) sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yer yüzüne; "İsteyerek veya istemeyerek qelin" dedi. İkisi de, "İsteyerek geldik" dediler." (Fussilet, 11) ayeti bu vurguyu çok daha elle tutulur halde yapmaktadır. 

Teslimiyet, "sünnetüllah" alanında olması gerektiği gibi gerçekleşirken, cüz'i iradenin etkinlik alanı olan insan hayatında "aksama"lara uğramaktadır. İşte Kur'an, sunduğu hayat düsturu ile bu aksamaları gidererek, insan hayatını da usülü ve üslübu içinde "külli teslimiyet” noktasna yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Teslimiyetin bütün sebepleri de terk etmek manasında anlaşılıp uygulamaya sokulması lslâm'ın asla tasvip etmeyeceği bir şeydir. "Bir lokma bir hırka" anlayışının beslediği yanlış züht yönelişi teslimiyeti değil, tam aksine karşı duruşu, sünnetüllaha karşı çıkışı ifade eder. 
"Say u gayret'i terk etmek, var olmak için yapılması gerekenleri yapmamak olmaz. Yanlış 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züht anlayışı Kur'an'ı hayata yansıtma çizgisin- de ne kadar törpüleyici ise, "esbaba tevessül" ettikten sonra da “takdir”e direnmeye kalkışmak da o derce törpüleyicidir. “Direnme”, hayata bağlılığı ve yaşama sevincini ifade ettiği noktada makul ve makbuldür. İşte bu nokta zahiri sebeplerin hakim olduğu, insanın kendini ve haddini bildiği "dış yüzeyler" alanını işaretler. 

Kur'an'ın insan hayatı için amaçladığı bu külli teslimiyetin cümle kapısı iman alanıdır. Bu alan, varlığın asıl sebebini bilmek, onu tanımak, onun iradesi doğrultusunda bir hayat sürülmesi gerektiğine inanmak temeli üzerine oturur. "Asıl sebep" plânı ile ilgili konularda sergilenecek direnme, yaratıcı-kul ilişkilerinde, kul açısından bir kaosun ortaya çıkması demektir. 
Birinci tavır kişinin “Başı dik" olmasını sağlarken diğeri onu "dik başlı olmak" konumuna sürükler. Bu vadide insanın takip edeceği yol haritasını Kur'an şöyle çiziyor: 

“Allah'a ve peygamberlerine iman edin. 
Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakırsanız sizin için büyük mükâfat vardır." (Âl-i İmran, 179) "Allah'a ve Resülüne itaat edin ki size merhamet edilsin." (Âl-i İmrân, 132) "Salih amel işleyin.” (Sebe', 11) İlâhi iradeye paralellik endişesi ile yaşanan hayatın tamamını içine alır bu salih amel kavramı, 

Mutlak kudret insanı, teslimiyet konusunda kendisinden beklediği tavrın somut örneğin- den de mahrum bırakmış değildir. O, şu noktada olmasını ister insanın: "Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle birlikte al." (Al-i İmrân, 193) Kur'an böylece "kul"un kalbi ve fili eylemler dünyasına bir davranış profilini çizmiş oluyor. Bu profili "(Allah'ım!) İşittik ve itaat ettik" (Bakara, 285) şeklinde özetlemek mümkündür. 

Peygamberler teslimiyetin her bakımdan en mükemmel örneğini teşkil ederler, zaten risalet görevinin temelinde de bu örneğin gerçekleştirilmesi hedefi yer almaktadır. Vahyin Hz. Pey- 


DİYANET AYLİK DERGİ OCAK 2005 R 





din-düşünce-yorum 


Teslimiyetin bütün sebepleri de terk etmek mânâsında anlaşılıp uygulamaya sokulması İslâm'ın asla tasvip etmeyeceği bir şeydir. 
"Bir lokma bir hırka" anlayışının beslediği yanlış züht yönelişi teslimiyeti değil, tam aksine karşı duruşu, sünnetüllaha karşı çıkışı ifade eder. "Say u gayret"i terk etmek, var olmak için yapılması gerekenleri yapmamak olmaz. 


gamber'e yönelttiği şu emre bakınız: “De ki; “Bana, (Allah'a) teslim olanların ilki olmam emredildi,”” (En'am, 14 ) 

Teslimiyet konusunun en dikenli yolu, istemeyen durumlara “hikmet” penceresinden bakabilmektir. Her şeyin Allah'tan olduğu gerçeği (Nisa, 78) bir şemsiye qibi bütün beşeri tasarrufların üzerinde tutularak, insanların yapıp ettikleri yüzünden karşılarına çıkan (Nisa, 79, Rüm, 41) “fatura”nın yıkıma değil, yeni bir eneriiye dönüşmesini sağlayacak şey teslimiyettir. Bütün çabaların sarf edilmesinden sora, sebeplerin ötesindeki sebebi ve hikmeti zihin ve gönül planında öne almak bu işin ilk adımıdır. 
İşin bu yönü, lafını etmek kadar kolay olmayan bir şeydir. Burada, yüksek bir nefis ve ruh terbiyesinin, güçlü bir iman-amel bütünlüğünün beslediği marifetullah (Allah'ı gerektiği gibi tanıma) niteliği temel yapıyı oluşturur. İşte bu temel yapının gerçekleşmesi hâlinde insan, hoşlanmadığı şeylerde Allah'ın pek çok hayırlı sonuçlar yaratmış olabileceği (Nisa, 19) hakikatine yükselmiş olur. Artık bu yapılanmada; kul için acı ile tatlı, varlık ile darlık, keder ile sevinç sadece dış yüzeyleri ile farklıdır. Madem ki onları varlık düzeyine çıkarak Kudret birdir ve o (insan), O'nun kulluğunu gönülden kabullenmiş ve O'na teslim olmuştur, maddi bedenin ve ona ait algılama yollarının yapacağı nitelemelerin hepsi tek sonuca ulaşır: “Madem ki O uygun görmüştür, uygundur”, Gönül erbabının “rıza makamı” diye niteledikleri şey işte bu haldir. Erzurumlu İbrahim Hakkı “Hak şerleri hayr eyler, Zannetme ki gayr eyler, Arif ânı seyr eyler, Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler" 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diye terennüm ettiği; İbrahim Tennüri (öl. 
1481) nin, "Hoştur bana senden gelen, Ya qonca gül yahut diken, Ya hil'at ü yahut kefen, Kahrın da hoş lutfun da hoş” diye dile getirdiği yöneliş işte bu rıza makamını temsil ediyor; diğer bir söyleyişle, O'na teslim oluşu. Sevgili oğlu Yüsuf'u kuyuya atan diğer çocuklarının anlattıklarına inanmayan ve onlara; “Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardım istenilecek de ancak Allah'tır” (Yusuf, 18) karşılığını vermişti Hz.Yakup. Diğer oğlu Bünyamin"i de bilemediği olayların akışına kaptırınca, gözlerini yitirecek kadar üzülmesine rağmen teslim olacağı kapıyı asla unutmamıştı: “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim.” (Yusuf, 
86) 

İlâhi hikmetin, oğluyla sınadığı tek peyqamber Yakup (a.s.) değildi. 

Nuh (a.5.); Tufan öncesinde, “Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir.(Onu da kurtar)” (Hüd, 45) şeklindeki dileğine, “Ey Nuhl O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iş, (sana inanmayıp gemiye binmeyişi) iyi olmayan bir iştir” karşılığını alınca derhal teslim olmuş ve şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz senden, hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” (Hüd, 47) 

Hz. İbrahim'in, oğlu İsmail ile birlikte geçirdikleri teslimiyet tecrübesi, bu konuda ibret yüklü örneklerden biridir. Kur'an'ın bizlere aktardığı “Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla” (Saffat, 100) şeklindeki duası kabul görüp de “Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. 
Düşün bakalım, ne dersin' dedi. ” (Saffat, 102) 

İmtihanı konusunu bildiren vahiy rüya yolu ile gelmişti ve Allah'ını peygamberi Hz. İbrahim durumun farkında idi. Emri veren, onu ve her şeyi var eden, üstelik kendisini de peygamber olarak gönderen Allah'tır. O'nu emrinin uygulanmasında tereddüt mü gösterilebilirdi. Böyle bir şey asla söz konusu değildi. Emri hemen yerine getirmeye hazırdı. 


“Yavrum, seni boğazlamam emredildi, (bunu yapmak durumundayım.)” sözlerini bu baba hangi yürek yangınları ile dudaklarından dökebilmişti acaba? Biricik oğlunu kendi elleri ile boğazlama emrini almak yerine, “kendini öldür” emrini almış olmayı bin kere tercih etmez miydi? Ama qel gör ki emir öyle değil de böyle ve emrin muhatabı da bir peygamber. O kendine düşeni yapıp derhal emre teslim oldu ve konuyu oğluna açtı. Ama ortada bir başka şey vardı. Ya çocuk, aldığı emri uygulaması konusunda zorluk çikarırsa? Ya emrin Allah'tan geldiğini söyleyen babaya inanmaz ve karşı koyar da, Nuh'un yaşadığı acıyı iki katı ile yaşamak zorunda kalırsa? Bütün bu endişeleri giderecek cevap oğul İsmail”den geldi: 

“-Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden (biri olarak) bulacaksın.” (Saffat, 102) 

Aynı baba-oğul aynı teslimiyeti, Kâbe'yi inşa emrini aldıklarında da göstermişler ve derhal işe koyulmuşlardı. Bu açıdan Kâbe, "Mümbit bir yerde değil de neden bu ot bitmez vadide?" tereddüdü yaşanmadan sergilenen bu teslimiyetin sembolüdür. 

Zaman süreci var oldukça yankılanmasını sürdürecek olan bir emir: "İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler" (Hac, 27) Bu emre "baş üstüne" diye- 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din-düşünce-yorum 


rek uyan, renk, coğrafya, ırk ve maddi standart telakkilerinin yanıltıcı etkilerinden kurtulan müminler, hac ibadetinin sağladığı o dönüştürücü iklimde teslimiyet ruhunun en vefakar varisleri olduklarını her halleriyle gösteriyorlar. Bu ruhun tohumu insanın mayasındaki 

"teslim olma ve sığınma" ihtiyaci ise, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail gibi canlı örnekler de onu çimlendiren, geliştiren, böy attıran havadır, memdir, sudur, Allah evini zi- 


t 


yaret edenlerin 
(hac yapanların) 
"maddi hayattan 


soyutlanma" atı- 


$ lımının ifadesi olarak her fırsat- ta tekrarladıkları 
"telbiye", teslimiyet halini bilinç noktasına ulaştırma gayreti- nin sergiler durur, 
Kabe ve onu çevreleyen iklimde yaşanan o manevi ve deruni tecrübe ruhu Allah'a yükselten bir sürecin yaşandığı yer. "Mültezem"e sokulmuş; siyah örtüye yasladığı yüzüne süzülen göz yaşlarını silecek gücü kendinde bulamayan şu delikanlı; iki büklüm, ama büyük bir gayret ve hevesle tavaf etmeye çalışan şu yaşlı insan, kucağında bebeği, yüzünde tarifi imkansız mutluluk ifadeleri ile dönen şu anne... Hayatın her rengini, her yönünü ve her tarzını simgeleyen şu insanlar şimdi o mekânda, o iklimde hal dillerini konuşturuyorlar: "Lebbeyk! Buyur Allah'ım buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur,” Teslim olmak esaret değil, belki hürriyettir; usulünü bilmek kaydıyla. 
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Kurban İbadeti ve 
İletişim Boyutu 


Kurban ibadeti maddi ve manevi bütün oluşum ve yönleriyle insanın Allah ile, insanın insanla, insanın kurbanla, insanın kurbanlıkla iletişimini sembolize eden bir ibadettir. 


ii Dr. İsa Kayaalp 


a) İbadet boyutu 

Kurban bayramı, İslâmiyet'in iki büyük bayramından biridir. Ramazan bayramı otuz gün tutulan oruçla irtibatlandırılırken kurban bayramı, adıyla özdeşleştiği “kurban” niyet ve eylemiyle Müslümanlar arasında kutlanır. İslâm inancına göre “Müslüman olmak” bir tercih meselesidir. Dolayısıyla insan hiç de kolay olmayan “imani” bir olguyu gerçekleştirerek, yaşadığı hayatı bu seçiş çerçevesinde anlamlı hâle getirmek ister. 

Eylemlerini formel ve informel ibadetler şeklinde sınıflandıran Müslümanın hayatında kurban formel ibadetler kategorisinde yer alır. Daha başka bir anlatımla, bir Müslümanın gerçekleştirdiği her eylem “ibadet” bilincine dönüştüğü zaman anlam kazanır. Bu sebeple her eylemin, yaratıcının rızasına yönelik olması gerekir. Eylemlere anlam ve lezzet katan “ibadet şuuru" içinde gerçekleştirilmiş olması- į dır. Bu şuurdan uzaklaşan eylemin “lezzet”i olmadığı gibi eylem de ruhsuzlaşır. 

Müslüman, bütün yapıp etmelerini ibadet şuuruyla gerçekleştirmeyi yaratıcı ile sözleşmesi sırasında açıklamış, ve bu sözün takipçisi olacağını hür iradesiyle belirtmiştir. İşte bu inanç çerçevesinde maddi bir birikime sahip olan Müslüman bireyin, eylemlerinden biri de kurban ibadetidir. O, ya kurban ibadetini gerçekleştirir ya da maddi imkânlarını iyileştirerek gerçekleştirmeyi kendine amaç edinir. İkinci basamaktan birinci basamağa yükselmek istemesinin amacı, Allah'ın bir buyruğuna daha muhatap olma arzusudur. 

b) İletişim boyutu 

Allah sözlerini (ayet) insanlara yönelterek onlarla iletişim kurmayı amaçlamaktadır. İletişim en az iki kişi arasında olacağına göre O'nun bu isteğine insanın cevap vermesi iletişim ortamını hazırlar. İletisine cevap verilmesi konusunda Allah kimseyi zorlamaz. Ancak aynı frekansı yakalayan herhangi bir birey, iletinin kendisine bir mesaj taşıdığına inanır ve bu mesaja cevap vermeyi arzu eder. Dolayısıyla bu isteklerin / isteklilerin çoğalmasıyla büyük bir site oluşur. İmani (kalbi) ileti, olağan mesajlardan farklı bir özelliğe sahip olduğu için Allah ile insan arasında bir bağın oluşmasını mümkün kılar. 

Allah kendisiyle olan bağın daha anlamlı hale gelebilmesi için diğer bireylerle de ilişki kurulmasını ister, Bu ilişkinin anlaşılır ve gözlenebilir olabilmesi için de onun önüne “model insan”ı çıkartır. Biçimsel olarak diğer insanlardan farksız gibi görünen bu model insanı sevmeyi kendisini sevmekle özdeşleştirir; böylece insan kendine 








benzeyen model insana yönelir, onu tanımaya çalışır, tanıdıkça, bildikçe daha çok sever ve onunla gönül merkezli bir iletişime girer. Bu bağlamda kendine döner, kendini tanımaya başlar. Kendini tanıdıkça onunla örtüşmeyen davranışlarını terk eder. Böylece bireyler birbirlerine yaklaşırlar, birbirlerini tanırlar ve birbirlerini severler. Onu seven insan onun gibi olan, ona benzemeyi, onun yolundan gitmeyi kendine ilke edinenleri sevmeyi kendine amaç edinir. 

sevmenin elbette bir bedeli vardır. Çünkü bedelsiz sevgi olmaz. Sevgiliyi kendine tercih etmedikçe sevgi gerçekleşmez. Sevenin sevgisine, sevgili karşılık verir. Bir Müslümanın, Allah'a “görüyormuş gibi” inanması, O'nunla arasındaki iletişimin gücünü de ortaya koyar. Bu güç iletişim ağının sağa sola, yukarı aşağı bütün boyutlarını sımsıkı bir biçimde kuşatır. Çünkü yapılan her bir eylemin görünenin ötesinde bir anlamı vardır. Bir kısım insanların görünenin ötesine geçemeyip bazı eylemleri anlamlandıramaması bu yüzdendir. Kurban da bu tür ibadetlerden biridir. 

İnsanlarını bir kısmı kurbanı et veya kavurma olarak görüyor. Dolayısıyla da birkaç gün içinde değişik mekânlarda binlerce hayvanın kesilmesini “vahşet” olarak değerlendirebiliyor. Boşuna denmemiş “Bütün ameller niyetlere göredir” diye. Siz bir şeyi nasıl görüyorsanız, o, sizin gördüğünüzden başka türlü görünmez. Oysa kurbanı bir ibadet şuuruyla değerlendirir ve gerçekleştirirseniz, orada vahşeti, merhametsizliği yaşamanız mümkün değildir. 

İnsanlar yaptıkları ya da yaptırdıkları bir işten memnun kaldıklarında karşı tarafı teşekkür etmek veya hediye şeklindeki bir refleksle ödüllendirip, memnuniyetlerini çevrelerine anlatarak, onların “reklam”ını yapmaktan kıvanç duyarlar. 
Medeni bir atmosferi yakalamış bireyler ya da kurumlar, bu tür refleksleri paradan daha önemli görürler. Böyle bir durumda “müşteri”nin memnuniyeti İşi yapan firmanın en büyük kazancı olur, Hatta birtakım firmalar, öncelikle yatırımı böyle bir “güven”e yapmayı daha akılcı bulurlar. İleriyi düşünen meslek sahibi bir insanın da en başta düşündüğü bu tür bir uygulamadır. Aksi ise açık gözlülük, hatta dolandırıcılık olarak değerlendirilir. Nitekim çağı iyi okumuş bir kısım kurum ve kuruluşların, özellikle de son yıllarda halkla ilişkilere önem vermesi bu düşünceden kaynaklanmaktadır. 

İnsanlar arasında durum böyleyken Allah'ını bir kulunun kendine yakınlığını, samimiyetini 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görmezden gelmesi mümkün müdür? Allah en üstün varlık olarak yarattığı insanı çağlar üstüne çikarmayı istemektedir. “Bana bir adım gelene ben yürüyerek gelirim, bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim" diyen yaratıcı, iyilikte, yardımda asgari şartların aşılmasını öngörmektedir. Allah'ın kuluna karşı yürümesi, koşması ona olan cömertliği, hak ettiğinden fazlasını verme- yi, işini rast getirmeyi, belâlardan korumayı istemesidir. Bunları anlamayan, anlamak istemeyen olmaz mı? Elbette olur. Zaten herkesin aynı seviyede olmaması bu yüzdendir. 

Allah'ın bir sözüne daha muhatap olmak isteyen ve bu çerçevede kurbanı bir ibadet olarak gerçekleştirmeye gücü yeten Müslümanın, kurban ibadetini yerine getirmeyi istemekteki hali- nin ifadesini şöyle okuyabiliriz: “Allahım! Sen bana, sana kul olmanın yanında birçok nimet verdin. Ben onları yiyorum, içiyorum ve kullanıyorum, çoluk çocuğuma da istifade ettiriyorum. Bu kadar nimet karşısında teşekkürden acizim. Senin mesajının muhatabı olmak istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Sana yakın olmanın yolunun da, senin gösterdiğin yol olduğuna inanıyorum. İşte onlardan biri de bana verdiğin nimetleri diğer kullarınla paylaşmamdır. Benim için kıymetli olan mallarımdan yine senin belirlediğin ölçüler çerçevesinde kurbanımı kesiyorum ve onu fakirlere senin rızanı kazanmak umuduyla ikram ediyorum. Bu nimeti tadamayanların da tatmasını istiyorum. Niyeti- mi, amelimi kabul et Allahım!” 

c) İyilik boyutu 

Yapılacak iyiliğin “iyilik” (ihsan) özelliği taşıyabilmesi için herhangi bir karşılık beklemeden yapılması gerekir. Bu sebeple “iyi insan” daima başkalarına iyilik etme isteği duyar içinde. Kuşkusuz insandaki bu duygu doğuştandır, Allah tarafından verilmiştir. Bu yüzden esas sevilmesi gereken varlık O'dur. Yaratılanın yaratandan ötürü sevilmesi bu yüzdendir. Eğer bunlar fark edilmez ve bu duyguların doğal gelişimine zemin hazırlanmazsa, sevgi olgusu insanın kendine veya onun yerine geçebilecek başka şeylere döner, bu durumda da bencillik ve benzeri duygular ortaya çıkar. Literatürel ve kalple ilgili olgular göz önüne getirildiğinde öne çıkarılması gereken, Allah'a mesajından dolayı karşılık vermek, nimetinden dolayı karşılık vermekten daha iyidir düşüncesidir. Bütün ibadetlerdeki amacın bu doğrultuda olması gerekir. 

Kolay elde edilen, kolay ulaşılabilen bir nimet, onu bu şekilde elde edenler tarafından 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hiçbir zaman sorun olarak görülmez. Hatta nasıl elde edildiği konusuna da dönüp bakmaz. 
Bu yüzden birtakım insani hallerle hallenmedikçe diğer insanları anlamak oldukça güçtür. Hayatın asgari ihtiyaçlarını kolay elde eden biri, daha rafine bir beslenmeyi düşünürken, karnını doyurmak için ekmek bulamayan bir kimsenin en büyük özlemi onu elde edebilmektir. İşte bu anlamda olanla olmayan, tadanla tadamayan insan arasındaki dengesizliklerden biri, kurban sayesinde ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

İnsan için et ve et ürünleri dengeli beslenmeyi sağlayan yiyeceklerin başında gelir, İlâhi ve tabii denge, meşrü olan her türlü yiyecekten gıda alarak beslenmeyi öngörür. Ekonomik bir düzey yakalamış insanların beslenmelerinin en önemli kısmını bu tür ürünler oluşturur. Günümüzde et ürünlerine doymuş insanlar başka rafine yiyecekler ararken, onların doyduğunu elde edemeyen, onları canı çeken milyonlarca insan vardır. Yemeden yemiş gibi, tatmadan tatmış gibi olmak herkesin harcı olmadığına, böyle bir durumu kimseden beklemeye hakkımız da olamayacağına göre, herkesin aynı basamakları çıkmak istemesi kadar doğal bir durum yoktur. 

Fakir diye adlandırılan insanların en önemli ihtiyacı gıda, yani çoluk çocuğunun beslenme konusundaki ihtiyacıdır. Bu yüzden nefislerin tatmini çok önemlidir. Hiçbir ihtiyaç onun önüne geçemez, geçmemelidir. Allah bu durumun önemini hatta vehametini bildiği için zekât ve benzeri yardımların yanı sıra kurban ibadetinin gerçekleştirilmesini ister. Bunlar göz önüne getirildiğinde kurbanı bir “kavurma şöleni” gibi düşünmek anlamsız ve yersizdir. l 

Günümüz Türkiyesi'nde kurban ibadeti, iç ve dış yardımlar açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Elbette değişik niyet taşıyan, farklı uygulamalarda bulunan insanlar olacaktır. 
Sadece bunları göz önüne getirip, kurbanın psikolojik ve sosyolojik yönünü görmemek yanlış olur. Sadece kurban bayramında et yüzü gören, eti tadan ve dolayısıyla nefsini körleten insarı sayısı azımsanamayacak kadar çoktur, 

Formel ibadetlerdeki çeşitliliğin de herhalde bir sebebi (hikmet) vardır. Müslümanın hayatında bunlar en genel anlamda bedensel bir özellik taşırken, zekât ve kurban gibi ekonomik şartlarla ilgili olanlar da önemli bir yer tutmaktadır. Hem biyolojik hem de psikolojik yönü bulunan insanın gerçekleştirdiği ibadetlerin de benzer özellikler taşıması doğaldır. İslâmiyet, “insan”ı esas alan ve onun ruhen gelişmesini, olgunlaşmasını amaç edinen bir yolun adıdır. 
Tatmayanın bilmemesi gibi herhangi bir şeyin birden olgunlaşması da tabii oluşuma aykırıdır. 

Eylemlerini ibadet bilincine yükseltmiş bir Müslümanın hayatının anlamlı duruma gelebilmesi için elinde bulundurduğu / Allah'ın sınamak için ona verdiği imkânlardan başkalarını da yararlandırması gerekir. Kurbanın özellikle “kurban” olarak anılmasının sebebini, insanın anlamaya çalışması inkarından daha kârlıdır. İlâhi terminolojide yardımın her türlüsünün teşvik edilmesinin yanı sira, bir kısmının da ismen anılması boşuna olmasa gerekir. Aslında iyilik ve kötülüğün değişkenliği düşünüldüğünde kurbanı anlamakta hiç güçlük çekmeyiz. İbadet niyetiyle ve farklı amaçlarla yapılan yardımlardaki çeşitlilik iletişim mantığının ve olgusunun doğal bir sonucudur. 

d) Estetik boyutu 

1. Üslüp estetiği 

Kurban kesmeyip onu yardıma dönüştürmek uygun olur mu? Söz gelimi onun parasını Müslüman bir fakire vermek gibi. Kur'an'da kurbanla ilgili yerlerde “kurban kesiniz veya yardım ediniz” gibi iki anlamlı bir ifade söz konusu olmadığına göre bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değildir. Allah yapılmasını istediği ibadetin özellikle adını belirtmiştir. Diğer yandan da insanların birbirlerine yardım yap-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Kurban ibadeti maddi ve mânevi bütün oluşum ve yönleriyle insanın Allah ile, insanın insanla, insanın kurbanla, insanın kurbanlıkla iletişimini sembolize eden bir ibadettir. Mümin ve Müslümanın yüzünün ak olabilmesi için bu iletişimi akıllı ve şevkli bir hale dönüştürmesi gerekir. 


masina engel bir durum söz konusu değildir. İstenilen zamanda istenildiği miktarda yardım yapılabilir. Bu durum kişilerin bireysel tercihidir. 

“Mümin olma” iddiasında olan ya da mümin olduğunu öncelikle Allah'a ve sonra da insanlara deklare etmiş bir müminin yapması gereken, bu yöndeki sözünün gereğini yerine getirmesidir. Her niyet ve onun bir sonucu olan her eylem kendi bağlamında güzeldir. Dolayısıyla bir şey başka bir şeyin yerine geçemez. 
Çorba içildiği zaman su içilmiş olmaz. Yapılan her eyleme ibadet bilinci kazandırılır, hatta kazandırılması gerekir; ancak işlerinizi bu şuurla yaptığınız zaman bir ibadeti gerçekleştirirsiniz, fakat namaz kılmış olmazsınız. Çünkü namazın kılınmış olabilmesi için, o eylemin gerçekleştirilmiş olması gerekir. 

Sadece kurbanla ilgili değil hayatın her alanında kanun ve kural koyucunun aksine, kuralları bireyler kendilerine göre belirlemeye kalkışırlarsa orada kaos meydana gelir. Bu durum tabiattaki düzende, devletlerin yapısında, çeşitli kurum ve kuruluşların işleyişinde olduğu gibi, dinin gereklerini yerine getirmede de öyledir. 
Bir zaman gelir, vergisini vermekle yükümlü olan vatandaş “Devletin vergiye ihtiyacı kalmadı” ya da “Verdiğim vergiler isabetli yerlere gitmiyor, öyleyse verilmesi gereken yerlere kendim vereyim” demeye başlar. Oysa hayatın her alanında ince bir ayar vardır. Bunların anlaşılabilmesi için, tabii oluşuma uygun olarak yorumlanması gerekir. Söz gelimi, insanlar yer altı ve yer üstü araştırmaları yapmadan, görünümünü beğendikleri mekânlara sorumsuzca yerleşme- nin bedelini, doğanın dengesini bozmak suretiyle ağır bir biçimde ödemektedir. 

Kurban ibadeti, farz vâcip veya sünnet gibi kavramlarla ifade edilmesiyle değerinden, öneminden bir şey kaybeder mi? İnsanın, Allah'ın mesajına karşılık vermek istemesi, görünenin ötesindeki bir hadise midir? Bir tarafta Hz. Peygamber'in hayatı, “Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir” diye ifade edilirken, diğer tarafta herhangi bir Müslümanın gerçekleştireceği bir eylemin “sünnet” çerçevesinde düşünülmesi onun önemini azaltır mı? 

Model insan olan Hz. Peygamber'in, kurbanını bayram namazından önce kesen birine, namazdan sonra kesmesi konusunda uyarısı söz konusuyken ve kendisinin de kurban kestiğine dair bilgiler mevcutken, onun yolunu benimsediğini söyleyen bir Müslümanın farklı bir biçimde davranması ne kadar doğru bir davranış olur? 
Bu durum Allah'ın, “O her ne getirdiyse alınız, uyunuz” ilkesine de aykırı olmaz mı? İletiye muhatap olan insanın duraksaması, iletişim kopukluğuna sebep olduğu gibi sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına engel olur. 

Müslüman, işini bilerek ve en iyi bir biçimde yapan, başkalarının haklarına dikkat eden ve onları gözeten kimsedir. Hz. Peygamber'in iman, İslâm ve ihsan kavramlarını birlikte anmasının Müslümanı tanımlama açısından önemi büyüktür. Müslümanın gerçekleştirdiği eylemlerin, imani bir boyut kazanabilmesi için yapacağı işi iyi bilmesi kadar güzel yapması da önemlidir. 
Çünkü Allah yarattığı her şeyin ihsan özelliğine sahip olduğunu bildirmektedir. Bir eylemin farz olması onun yapılması açısından asgari şartıdır. 
İnsan hayatının anlam kazanabilmesi için de “zorunluluk” sınırının ötesine geçmesi gerekir. 
Böyle bir durum da kültürü, anlayışı, sevgiyi ve aşkı beraberinde getirir. 

Biyolojik bir varlık olarak insanın birtakım zorunlu ihtiyaçları vardır: Yemek, içmek, giyinmek, çoğalmak gibi. Bunları karşılama konusunda zorunluluk sınırı aşıldığında insan oluş süreci başlar, çünkü bu anlamdaki ihtiyaçlar insanın biyolojik yönünün gereksinimleridir. Farz diye nitelenen durum da bundan farklı değildir. İnsani olquyu gerçekleştirmiş bir Müslüman için farzlık, vaciplik bu bağlamda değerlendirilir. Müslümanın estetik kaygısı bu sınırın aşılmasıyla kendini belli eder, dolayısıyla her eylemi güzeldir, güzel olmak durumundadır. Güzelliğin taklidi güzellik hazzını vermez. Farz, vâcip, sünnet gibi kategorik ayırımlar ona ihtiyaç duyanlar içindir. Hz. 
Ali'nin dediği gibi, “İnsanlar işlerini ihsan ile yapmalarına göre değer kazanırlar.” 

İster formel ister informel ibadet olsun bütün eylemlerde farz olan asgari ölçünün ötesine geçilmesi gerekir. Bu durum bir sevgi işidir, şevk işidir. Yapılan eylemin hazza dönüştürülmesi, heyecan duyulması insan olmanın ve Müslüman olmanın önemli bir göstergesidir. Günah işleye- nin günahından haz aldığı bir realite iken, bir Müslümanın yaptıklarından zevk almaması düşünülemez. 
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2. Yöntem estetiği 

Bugün Türkiye'de özellikle de büyük şehirlerde kurbanın kesim biçiminde ciddi sorunlar vardır. Bu ibadetin yerine getirilmesi kadar yöntemleri de önemlidir, İmani bir görevin ifası özellikle edebi zorunlu kılar. Her alandaki bozulmaya paralel olarak bu konuda da birtakım gevşemelerin olduğu görülmektedir. 

Türkiye'de özellikle dar çevrelerde kurbanlıklara karşı olağan üstü bir duyarlılık söz konusudur. Kurban bayramından önce temin edilen ya da var olanlar içerisinden ayrılan kurbanlığın evdeki bakımı apayrı bir özellik taşır. Sabah kalkılır kalkılmaz onun ihtiyaçları karşılanır, küçük çocuklar kendi yiyeceklerini onunla paylaşırlar. 
Hatta annelerinden gizli olarak temin ettikleri yiyecekleri de götürüp ona verirler. Ev halkından biri gibi kucaklanır, öpülür, sevilir, Kesim vaktine kadar ona karşi ilgi bütün yoğunluğu ile devam eder. Kurban kesime hazırlanırken de oyunun bir parçası gibi gözleri bağlanır ve hüzünlü bir atmosfer içinde kesim gerçekleştirilir. Çocuk onun kesimini vahşet olarak görmediği gibi korkmaz da. Kesilmeden önceki özen, kesilirken de gösterir. O herhangi bir hayvan değildir, “mübarek bir hayvandır.” Allah'ın onlara bir lütfudur, eti de komşularla, fakirlerle, misafirlerle cömertçe paylaşılır. “İnsan olma” basamağını aşmış bir Müslümanın kurbana bakışı işte bu duygusallık ortamında gerçekleşir. Kurban merhametin, paylaşmanın, acımanın doruk noktasını oluşturur. Bu ibadet sayesinde bütün insani duyqular iç içe yaşanır. 

Son yıllarda şehirlerin büyümesi, kalabalıklaşması ve insanların eğitim düzeylerinin yükselmesiyle qeçmişten qetirilen birtakım eylemlerin sorqulanmaya başlandığını görüyoruz. Bunlardan birisi de özellikle büyük şehirlerde kurbanlıkların kesim biçimidir. Küçük yerleşim birimlerinde insanları rahatsız etmeyen bir hareket, büyük şehirlerde rahatsız edici bir boyut kazanabilmektedir. Söz gelimi kurbanlıkların şehir merkezlerin- de dolaştırılması yüzünden onların kokuları ve rastgele yerlere pislemeleri insanları rahatsız etmektedir. Hatta hiç de hoş olmayan manzaralarla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Kurban ibadeti maddi ve manevi bütün oluşum ve yönleriyle insanın Allah ile, insanın insanla, insanın kurbanla, insanın kurbanlıkla iletişimini sembolize eden bir ibadettir. Mümin ve Müslümanın yüzünün ak olabilmesi için bu iletişimi akıllı ve şevkli bir hâle dönüştürmesi gerekir. 
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SORUN SÖYLEYELİM 


Hazırlayan: Dini Soruları Çalan Komisyonu 


Fazilet bakımından, kurbanlık hayvanların erkek veya dişi olması arasında bir fark var mıdır? 

Hz. Peygamber'in hadis ve uygulamalarında, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kurbanlık hayvanların vasıfları belirlenmiştir. Bu itibarla kurban olup olmaması açısından hayvanların erkek veya dişi olması arasında bir fark yoktur. Ancak, toplumun ihtiyaç ve anlayışları göz önünde bulundurularak, küçükbaş hayvanlarda erkeğinin, sığır cinsinde ise dişisinin kurban edilmesinin faziletli olduğu kabul edilmiştir. 
Bu görüşler, toplum menfaati göz önünde bulundurularak ortaya konmuştur. Dişi sığırların kurban edilmesinin üretime zarar vermesi hâlinde, erkek sığırların kurban edilmesi toplum yararı açısından daha faziletlidir. Bu itibarla, ekolojik denge, toplumun ihtiyaçları ve diğer şartlar göz önünde bulundurularak hangi cins hayvanların öncelikli olarak kurban edilmesinin uygun olacağı belirlenmelidir. 

Akika Kurbanı nedir? 

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen 
| kurbana, “akika” adı verilir. Akika kurbanı kesmek 
müstehaptır. Akika kurbanı olarak kesilecek hayvan- da, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır. 

Akika, çocuğun doğduğu günden bulüğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın tasadduk edilmesi müstehaptır. 

Akika kurbanının etinden ve derisinden, kurban sahibi dahil herkes istifade edebilir. 

Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi? 

Ortak kesilen kurbanlarda, hissedarlardan her birinin kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmalari gerekmez. Bir kısmı udhiyye için, diğer bir kısmi ise adak kurbanı, akika, nafile kurban olarak niyet edebilirler. Ancak hepsinin ibadet niyetiyle katılmış olmaları gerekir. 

Gayr-i Meşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi? 

İslâm dini kişilerin meşrü işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini önerir. 
Buna rağmen gayr-i meşru yolla bir kazanç elde edilmiş ve bu kazancın sahibi belli ise, bunun sahibine iade edilmesi; belli değil ise, karşılığında sevap 


beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir. 

Bu itibarla, gayr-i meşru yolla elde edilen para ile kurban kesmek uygun değildir. İbadetler helâl parayla yapılmalıdır. Bununla birlikte kişi, haram parayla kurban kesmişse geçerli olur. Ancak, gayr-i meşru kazancın sorumluluğundan kurtulmak için, bu malı yoksullara veya hayır kurumlarına vererek | elden çıkarması ve bir daha işlememek üzere tövbe | etmesi gerekir, 

Hayızlı veya cünüp olan bir kimse kurban kesebilir mi? 

Hayızlı ve cünüp kişi, yıkanmadan namaz kılamaz, Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz, Kâbe'yi tavaf edemez. Bunun dışında ağzını burnunu yıkadıktan sonra, yemesi-içmesi, dua maksadıyla dua anlamlı ayetleri okuması, Allah'i zikretmesi caiz olduğu gibi, kurban da kesebilir. Ancak cünüplük hâli, manevi kirlilik olduğundan bir an önce gusledilmelidir. 

Şefaat ne demektir? 

Sözlükte bir başkasını desteklemek üzere ona katılmak, yardımcı olmak ve aracılık yapmak gibi manalara gelen şefaat, dini bir terim olarak, ahirette günahkâr müminlerin affedilmesi, günahı olmayanların daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin ya da Allah'ın izin vereceği özel kişilerin, Allah'a yalvarmaları, dua etmeleri ve günahları- nın bağışlanmasını istemeleri demektir. Allah'ın izni olmadan bir kimsenin şefaat etmesi veya Allah'ın razı olmadığı birine şefaatte bulunması mümkün değildir. “O'nun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz” (Yunus, 3), “Onlar Allah'ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaatçi olmazlar” (Enbiya, 28). 
Kafir, müşrik ve münafıklar için şefaat söz konusu değildir. “Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.” (Müddessir, 48; En'am, 51) Hz. Peygamber bir hadislerinde ümmetinin günahkârlarına şefaat edeceğini haber vermiştir. (Tirmizi, Kıyamet, 11; İbni Mace, Zühd, 37) 

Hz. Peygamber'in bir de genel ve kapsamlı bir şefaati olacaktır. Mahşerde bütün insanlar heyecan ve ıstırap içinde bulundukları bir sırada bunların hesaplarının bir an önce görülmesi için Hz. Peyqamber den şefaat dileyeceklerdir. Buna “şefaat-i uzma” (büyük şefaat) adı verilir. Hz. Peygamber'in bu anlamdaki şefaat yetkisi Kur'an'da “Makam-ı Mahmud” (övülen makam) adıyla anılır. 

Mucize nedir? 

Sözlükte aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz, harika olay, kudretsizlik ve takatsızlık veren iş anlamlarına qelen mucize, dini bir terim olarak, insanların benzerini meydana qetirmekten aciz kalacakları, peygamberlik iddiasında bulunan zattan âdetin hilâfına ve tabiat kanunlarının aksine olarak ve meydan okuma üslübu ile zuhur eden harikulâde olay demektir. Peygamberin nübüvvet davasını ispat ve doğrulamak amacıyla gösterilirler. Herhangi bir olayın mucize olabilmesi için onun nübüvvet görevi verilmiş kişilerin elinde ortaya çıkması gerekir. Mucize gerçekte Allah'ın fiilidir, “peygamber mucizesi” denilmesi mecazidir. Mucizenin, tabiat kanunlarının çok üstünde ve onlara aykırı olması, iddiaya uyqun olarak ortaya konulması, bir yalanlama ya da inkârdan sonra meydana gelmesi ve insanoğlunun aciz kaldığı bir olay türünden gerçekleşmesi gerekir. 

Peygambere verilen mucizeler, bir yönüyle ima- nın temel esaslarından olan nübüvvetle, diğer yönüyle de vahiy ile alâkalıdır. Dolayısıyla mucizeye inanmak gerekir: “Dediler ki: "Ona, Rabbinden mu- 
— cizeler indirilseydi yal". De ki: 'Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” (Ankebut, 50) Mucize akıl bakımından da imkansız değildir. Çünkü her an insanın çevresinde meydana gelen olaylar ve hayatın her alanı mucizelerle doludur. Varlıklarını yaratılmaları, ömürleri tamamlanınca yok olmaları ve hayatın kesintisiz olarak devam etmesi bunun en güzel örneğidir, Sürekli müşahede ettiğimiz ve bu nedenle değişmez sandığımız tabiat kanunlarını var eden Allah'tır. Allah bu kanunları dilediği zaman, peygamberlerinin peygamberliklerini ispat için değiştirebilir. Bu durumda mucizenin vukuu için akli bir engel yoktur. 

Keramet nedir? 

Sözlükte değer, kiymet gibi anlamlara gelen keramet, dini bir kavram olarak Peygamberlik. iddiasıyla bir ilgisi olmaksızın bir müminde harikulâde (olağan üstü) bir hâlin meydana gelmesi demektir, şayet bu hal kendisinde meydana gelen kimse amelleri salih olan biri değilse o harikulade hâle istidrac adı verilir. Keramet, Allah'ını veli kuluna bir ikramıdır. Asıl keramet, kişinin istikâmet üzere bulunması, hal ve hareketlerinin Kur'an ve Sünnet'e uygun olmasıdır. 

Kader ve kaza ne demektir? 

Sözlükte ölçmek, tahmin etmek ölçüp takdir 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ederek tayin etmek; güç yetirmek ve kudret anlamlarına gelen kader, dini bir terim olarak, Allah'ın ebede kadar olacak şeyleri, bunların zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, nasıl ve ne zamanda olacaklarsa onların tamamını ezelde bilip bu bilgi doğrultusunda takdir etmesine denir. Bu durumda kader Allah'ın ilim sıfatını ilgilendirmektedir. O halde kader, Allah'ın ilmi doğrultusunda, kâinatı ve onda- ki her şeyi belli bir düzen ve ölçüye göre idare eden ilahi bir kanundur. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve | dengede yarattık.” (Kamer, 49); “Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey O'nun katında bir ölçüyledir.” (Ra'd, 8); “Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçü ile indiririz." (Hicr, 21); “... O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” (Furkan, 2). "Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış olmasın. 
Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır." (Hadid, 22). 

Kaza ise, Cenab-ı Hakk'ın ezelde irade etmiş olduğu ve takdir buyurduğu şeylerin, zamanı gelince her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun bir biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır. Bu takdirde kaza, Allah'ın tekvin sıfatını ilgilendiren bir konu olmaktadır. Bu tanım, İmam Matüridi ve taraftarlarına göredir. Eş ariler ise kazayı daha farklı bir | şekilde tarif etmişlerdir: Kaza; hüküm mânâsınadır. 
Allah'ını eşyayı sonradan nasıl olacaksa ezelde öylece irade etmesidir. Kader ise, Allah'ın her şeyi vakti gelince, ezeli ilmine uygun olarak, irade ettiği şekilde yaratmasıdır. 

Tevekkül nedir? 

Sözlükte dayanmak, güvenmek, vekil tutmak anlamlarına gelen tevekkül, terim olarak; hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah'a bırakmak demektir. 

Tevekkül, Müslümanların kadere olan inançları- nın tabii bir sonucudur. Tevekkül eden kişi Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuş kişidir. Tevekkül etmek, tembellik ve miskinlik demek olmadığı gibi, çalışma ve ilerlemeye mani de değildir. Tevekkül, çalışıp, çabalamak, çalışıp çabalarken Allah'ın bizimle olduğunu hatırdan çıkarmamak ve sonucu Allah'a bırakmaktır. Kur'an'da, “Çalışanların ücreti ne güzeldir. 
Onlar ki sabrederler ve Rablerine tevekkül ederler.” 
buyurulmaktadır (Ankebut, 58-59). 





ları bilmek, çatışmaları 


çözmede ilk adımdır. 








vlilikle ilgili hayaller kuruyor, koltuklara, takılara, çeyizlere milyarlar veriyoruz ama ekseriyetle “Geçinme Sanatı” ve “Evlilikte Çatışma Çözme sanatı”, “Mutlu Olma Sanatı” gibi hayatımızı etkileyecek konularda iyi donanımlı olduğumuzu söylemek mümkün görünmüyor. Evlilik nedir? Niçin evleniyoruz? Sorularına ait cevapları gerçekten bilmek istiyor muyuz? 

Bir tarafta “Gelinlikle çıktığın bu eve kefenle dönebilirsin” gibi kodlamalar var, diğer tarafta boşanma dile kolay gelmeye başladı. Fedakârlık, sabır unutulan şeyler. Karşılıklı güve- nin zedelenmemesi için azami gayreti göstermek önemli. Çünkü güven olmayınca, saygı ve sevgi dünden terk ediyor yuvaları. Eşlerin ortak bir kültürle, ortak bir hedefe kilitlenmeleri de gerek, Aksi halde mutluluğu beklemek işi biraz tesadüfe bırakmak olsa gerek. 

Evlilik dilinde kavramları yeniden yorumlamalı 

Ben — sen yerine, biz. 

Sevgiyi öldüren emirler yerine, sevgiye yol açan ricalar. 

Kızdım, içime gömdüm demek yerine, açık iletişim kurmak, paylaşım. 

Tekdir yerine takdir gibi. (Takdir edilen davranış mutlaka tekrar eder.) 

Geçmişin olumsuz anılarını silin aklımızdan 

Olumlu düşünün, güzel anılarınızı hatırlayın. (Yok ki deyip kötüleri değil). Eşiniz sizin için çok önemlidir. O, ilk ve en önce babanızın, annenizin gelini, damadı değil, sizin eşinizdir. 

Düğün karmaşasında yaşanan artılar eksiler, “şu isteklerim oldu, olmadılar” bitti. Bunun suçlusu eşiniz değil. 

Yuvanızda birbiriniz için yaptığınızı düşündüğünüz iyilikler, fedakârlıklar aslında “yuvanız” için, yani senin için değil, bizim için. 

Şimdi, “şimdi” var, Ama birçok insan, geçmişin pişmanlıkları, geleceğin endişesi ile şimdiyi yaşayamadan, çoğu zaman bir gün bile yaşamadan bu hayatı tüketiyor. Siz farklı ve farkında olun. 

Farklılıklarınızı kabul edin 

Evliliklerde hatalı adımlardan biri; eşimizi kendimize benzetme ve bu uğurda kabalığı olağan görme eğilimidir. O zaman evlilikte iki kişi yoktur. (Zahirde var ama gerçekte yoktur.) 
Tek kişi vardır. Buna bir de zaman zaman zorunlu boyun eğişteki tepkileri koyarsak, yuvada sıkıntı var demektir. Her insan kendisidir. Parmak izi gibi eşsizdir. Onu tanımak ve farklılıkları olduğu gibi kabul etmek gerekir. 

İletişimde bir ilke vardır, bu bizim de dilimizde olmalı. “Ben, sen değilim. Sen de, ben değilsin. Ben senin gibi olmak için gelmedim bu dünyaya. Sen de benim gibi olmak için gelmedin bu dünyaya.” 

Bu eşlerin birbirine isyanı değildir. Bencillik de değildir. Ancak farklılıklar güç katar, renk katar yaşama, kadın ve erkekler de farklılıkları ile yaşamı zenginleştirirler. Birbirinin üstünü değildirler. Hiçbir insan hayata cinsiyeti gereği üstün başlamaz. Hepsi aynı temizliği, aynı potansiyeli taşırlar. Kadın ve erkekler psikolojileri gereği, hayata birbirlerinden farklı bakarlar. Bu farklılıkları bilmek çatışmaları çözmede ilk adımdır. Nedir bu farklılıklar? 

a) Erkekler sonuca odaklanırlar. Kadınlar, sonuçla birlikte, sonuca giden yoldakilere de... 

Meselâ: Olay, yemek yemekse, erkekler, yemeğin hemen sofraya konmasına, hanımlarsa masanın örtüsüne, takim olan çatal kaşığa, günlük yemek takımının konmasına uğraşır. Erkekler bu durumda hanımları tembellikle suçlamaya başlamamalılar. Tabii ki karşı atak her evde değişebilir. Yani hanımların ince ruhu erkekler tarafından gereksiz teferruatı olarak anlaşılmamalı. Aynı şekilde hanımlar da erkeklerin 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kestirmeden sonuç istediğini unutmamalı, tedbir almalı. 

b) Hanımlar bir anda birden çok işe odaklanabilirler. Erkekler odaklandıkları işi 


daha iyi yapma qayretiyle, başka bir işle il- 


gilenmezler. 

Hanımlar hem konuşup, hem örgü örebilir, hem de elleriyle çevreye müdahale edebilirken, erkekler yalnız bir işe; çok iyi odaklanırlar. 
Bu yüzden araba kullarırken, TV seyrederken hanımı dinleyemezler. Sadece sonunda baş sallar, “ne demiştin” diye tekrarlatırlar. Hanım da bir söylediğini 3-4 kez tekrarladığında, önemsenmediğini düşünebilir. 

Bu yaratılışın gerçeği, kendinizi üzmeyin, eşiniz TV seyrederken, kitap, gazete okurken, bilgisayar başındayken ona müdahale etmeyin, 

Odak noktasını istediğiniz yöne çevirmeyi deneyin. 

Kadın ve erkeklerin stres tepkileri birbirinden farklıdır. 

Kadınlar strese girince konuşur. Erkekler strese girince susar. 

Ayrıca, kadınların günlük konuşma ihtiyacı günde 24 bin kelime, erkeklerinki ise 12 bin 





kelimedir. Erkekler çalışıyorsa, genelde bu sermayelerinin tamamını ya da 10 binini kullanıyor. 
Peki kadınlar 24 bin kelimeyi tüketebilmek için çalışıyorsa, toplantılara, günlere gidiyorsa bile, ancak 12 — 18 binini kullanıyor. 

Geriye akşam evde paylaşılması gereken; erkek için 2 bin, kadın için 12 bin kelime kalıyor? Bu durumda, uyuklayan erkeklerin başında konuşan hanımların olması ya da telefon faturalarının yüksek gelmesi doğal değil mi? 

Konuşmak gerçekten bir ihtiyaçtır. Dinlenilmek, önemsenmek de her insanın vazgeçilmez gereksinimidir. Dinlediğiniz, duygularını hissettiğiniz insanın varlığını kabul edersiniz, sesini duyduğunuzun değil... 

Hanımlar konuşurken, akıl almak ister ama, çözüm için emirler duymak istemez. Konuşarak rahatlar. “Sen daha iyi bilirsin" cümlesini eşinden eleştirisiz, imasız bir ses tonuyla duymak ister. Erkeklerse genelde problemlerini çözene kadar susarlar, içlerine kapanırlar. Hanımın yardım isteğini reddederler, Kendileri çözüm üretmek isterler. 

Hanım bu reddedilişi, uzaklaşmayı, kişiliği- ne bir haksızlık olarak algılar ve üzülüp eşinin 





üstüne daha çok gider. Oysa düşünün gerilen bir lastik nasıl geri dönüyorsa, bu geçici durum da biter. Siz üstüne giderek bitiş sürecini uzatmış olursunuz. 

Beyler de hanımının yardım isteğini anlayışla karşılamalı, nazikçe reddetmeli ki, karşılıklı incinmeler yaşanmasın. Biz birlikteyiz ama farklı yaratılışlardayız, bu unutulmamalı. Herkes karşısındaki eşini kendisi gibi biliyor. Ama karşımızdakinin nasıl olduğu daha önemli, Çünkü herkes kendine âit bir dille kendisine ulaşılmasını istiyor. 

Erkekçe ve kadınca. Bu iki dili de gerektiği yerde, muhatabımız için kullanmalıyız. 

Kadına hitaben kadınca, 

Erkeğe hitaben erkekçe, 

Tıpkı Kur'an'ın dili gibi. 

Eşlerin sorunlara ortak çözüm bulması 

Başkalarının sorununa kolaylıkla müdahil oluruz. Ne var ki, kendi problemlerimizi çözme konusunda böyle bir hassasiyet yaşamayız. Biz çözümün parçası olmayınca; çevredekiler bizim yerimize söz sahibi olur. Aile sorunları karşısında eşler tek vücut olmalı. Dozunda tartışmalar, aileyi yıkmaz. Aileyi yıkan herkesin sorunu konuşmadan içine atmasıdır. Çünkü içe atılan sorunlar içimizde patlar. Bunun yerine konuşmak en doğrusudur. 

Çiftler birlikte gelişmeli ve değişmelidir. Biri kendisini geliştirip, diğeri aynı kalınca, ailenin atmosferi de değişir. Bu konuya özellikle hanımlar dikkat etmelidir. Çocuklarla, evle ilgilenirken kendimiz için değişen şeylere de zaman ayırmalıyız. Kendimizi geliştirmek her zaman önemlidir. 

Ailece değişik etkinlikler yapın 

Aile bağlarını güçlendiren etkinliklere (bayramlar, tatiller, aile yemekleri gibi) önem verin, Aile toplantıları tüm ailenizin, konuşabilen en küçüğünün bile, mutlu olduğu anlar olarak hafızanızda kalsın. Eğitimde kalıcılık ancak duygulara hitap edildiğinde sağlanabilir. 

Eğer yuvanızda huzur ve mutluluk varsa, yüzlerde tebessüm. 

Dillerde takdirler, muhabbet ve ihtiram kelimeleri varsa, 

Sevgi, saygı, güven, mutluluk o yuvada çoktan yerini almıştır. 

İşte o zaman; 

Gülden terazi kurulur, 

Gül, gül ile tartılır, 

Evler gülistan olur. 
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Çocukların ve annelerin mutlu olmaları, kendilerini önemli hissetmeleri, projenin başarıyla yürüdüğü ve emeklerin boşa 


gitmediği anlamına geliyor. 





E Dr. Havva Sula 


Onlar soru sorarlar mı, sormazlar. Hani şu meşhur çocukluk soruları. 

Bütün soruları sorulmadan cevaplarımıştır. 

Bu sokaklar, bu şehirler çok can kaldırır daha... 

Masal sevmezler. Masalların masal olduğunu bilirler. 

(Yıldız Ramazanoğlu, Derin Siyah, 2002, Söylem Yayınları) 

Büyük şehirlerde yaşayan hiç kimsenin artık göz ardı edemeyeceği, acıma, korku, vicdan azabı hatta tiksinme gibi duygularla her gün yüz yüze göz göze geldiği çocuklar. Çocukken romanlarda okunan "Köprüaltı Çocukları" artık masal kahramanı olmaktan vazgeçip "köprülerin üstüne çıkarak" şehir yaşamına dahil oldular. Onlarla ilgili spekülatif haberler yapıldı, bilimsel toplantıların konusu oldular, hatta onların üzerinden rant sağlayanlar bile var artık. Kim bu çocuklar? 

UNİCEF sokak çocuklarını; hayatlarını sokakta çalışarak kazanan, aileleri ve evleriyle bağlantıları süren sokaktaki çocuklar (children in the street) ve evlerinden tamamen kopmuş sokakta yaşamayı seçen sokağını çocukları (children of the street) olarak tanımlıyor. Türkiye'deki çalışmalarda ise, sokak çocukları sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar olarak sınıflarıdiriliyor, 

Sokakta yaşayan çocuklar tüm zamanlarını sokakta geçirirler, zararlı alışkanlık ve şiddet oranı çok yüksek olduğundan aileleri ile ilişkilerini tamamen koparmışlardır; bu nedenle de fiziksel ve ruhsal tüm tehlikelere açıktırlar. Sevgisizlik, eğitimsizlik, terk edilme duygusu, güvensizlik, cinsel ve psikolojik istismarlar nedeniyle hayata ve geleceğe yönelik yargıları ve düşünceleri farklıdır. Kendilerini korumak amacıyla guruplar hålinde yaşarlar, ısınmak ve sevgi ihtiyaçlarını gidermek için hayvan -köpek- beslerler. Yapılan araştırma sonuçlarına göre toplumun onların sorunları ile ilgilenmediğini düşünüyorlar, sokaktan kurtulmak ya da en azından, dinlenmek, oyun oynamak, banyo yapmak... için bir merkezleri olsun istiyorlar. 

Sokakta çalışan çocuklar ise, geç saatte de olsa evlerine dönen, aile geçimine katkı olsun diye çalışan ve genelde okulla bağı süren çocuklar. Ancak yetişkin rolü üstlenip para kazandıkları halde harcama yetkisi konusunda çocuk sayıldıklarından çelişki yaşarlar. Zamanla bu çelişki onları sokakta bağımsız yaşamaya iter. Ders çalışmaya zamanları ve uygun ortamları olmadığından okula gidenlerin başarı oranları düşüktür. 

İstanbul'da sokakta çalışan tahmini çocuk sayısı 3500-4000. 

İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları ve SHÇEK Beyoğlu 75.yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin bu çocukların 905'iyle (825 erkek, 
80 kiz) yaptığı bir çalışmaya göre bu çocukların yaş ortalaması 
12.3; kardeş sayısı ortalama 6.3; 96 70'i doğu ve Güneydoğu 
Anadolulu; babalarının sadece 96 6'sı vasıflı işçi, annelerin 96 
/ Zsi okur yazar değil ve 966/'si apartman bodrum katı olan ewlerinde 5-10 kişi (9676) yaşıyor. Evde yaklaşık 3 kişi (9633) çalışmalarına rağmen aylık toplam gelirleri 100-200 milyon (9648), Kazandıklarını annelerine (9657) veriyorlar ve çalışmayı bırakmak için maddi destek, meslek sahibi olmak ve okumak istiyorlar. 

Çocuklar Sokakta Solmasın projesi 

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'ndan bir gurup kadın Kasım 1998'den bu yana sokakta çalışan çocukların ve ailelerinin rehabilitasyonunu hedefleyen bir çalışma yürütüyor. Daha önceki yıllarda sürdürülen “Yaşama Hakkı-Kürtaj” kampanyasıyla anne karnındaki çocukların yaşama haklarını onlar adina savunurken, sokaklarda yaşayan ve çalışan binlerce çocuğun da çocukça yaşamaya hakları olduğu düşüncesiyle bu çalışma başlatıldı. 

Sağlık mensuplarının oluşturduğu bir vakıf olması nedeniyle önce bir gurup sokak çocuğunda sağlık taraması planlandı ve yürütüldü. Ancak karşılaşılan sosyal ve psikolojik zorluklar, güvenlik problemleri; sokak çocuklarıyla çalışma yapmanın kadınlar için zor, çok yönlü ve geniş kapsamlı olduğunu gösterdi. Daha sonra yapılan araştırmalar ve ilgili sivil ve resmi kurumların rehberliği çalışmayı sokakta çalışan çocuklara yönlendirdi. 

Projenin amacı; okulda, evde ya da oyun ortamlarında olması gereken yaşlarda sokakta para kazanmak için çalışan çocukların çalışma nedenlerini araştırıp ortadan kaldırmaya çalışmak; onların sokak çocuğu olmalarını engellemek: Havuzu dolduran musluğu kapatmak. 

Hedef kitle; ilköğretim çağında, ailesiyle birlikte yaşayan ve aile geçimine katkıda bulunmak amacıyla sokakta çalışan çocuklar. 

Proje nasıl yürütülüyor? 

Önce çalışacak ekip ve gönüllüler konuyla ilgili kendilerini bilgilendirdiler. İlköğretim çağı çocuklarının kişilik gelişimleri konusunda uzmanlardan eğitim aldılar. Çalışma sırasında karşılaşacakları duygusal-psikolojik zorluklara hazırlandılar. Sokaktaki çocukların yaşam tarzları, karşı karşıya kaldıkları tehlikeler, bu konuyla ilgili çalışan sivil ve resmi kuruluşlar araştırıldı, daha önce yapılmış birkaç araştırma gözden geçirildi. 

Sonra çocuklar tespit edilmeye başlandı. Bazı çocuklarla sokakta çalışırken tanışıldı, okul aile birliklerinden önerileri çocuklar oldu. Bu projeye paralel çalışmalar yürüten 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde görevli sosyal hizmet uzmanlarının katkısıyla bazı çocuklar proje kapsamına alındı. 

Tespit edilen çocukların evlerine gidildi, ailelerle tanışıldı. Ev ortamları, maddi imkânları ve iletişim sağlanabilirlik açısından aileler değerlendirildi. Projenin amacının maddi yardım değil özellikle eğitim konusunda destek sağlamak olduğu anlatıldı. 

Bugüne dek 21 aile ve 99 çocuk projeye dahil edildi. Daha sonra bazı aileler annenin babayı öldürmesi-ailenin dağılması, çocuğun eğitimine önem vermemeleri veya uzağa taşınmala- 


Çocukların birçoğunun sokakta çalışmayı bırakması, okulda başarılarının belirgin derecede yükselmesi, ailelerin çocuklarının daha fazla önemser hale gelmeleri ve en önemlisi çocukların ve annelerin mutlu olmaları, kendilerini önemli hissetmeleri projenin başarıyla yürüdüğü ve emeklerin boşa gitmediği anlamına geliyor. 


rı gibi nedenlerle proje kapsamından çıkarıldılar. 

Şu anda çalışma 15 aile ve 62 çocukla devam ediyor. 

Çocuklar: Yaş ortalamaları 12.7, kardeş sayısı ortalaması 4.9. 00 46'sı kağıt mendil satıyor, 
bunu çıraklık ve ayakkabı boyacılığı izliyor, 96 
8l'inin sokakta çalışan başka kardeşi var. 

Aileleri: Ortalama anne yaşı 34, baba yaşı 40. 90 76'sının memleketleri doğu ve Güneydoğu Anadolu, Annelerin 86 71'i, babaların 96 
50'si okur yazar değil. Babaların 96 20'si vasıflı işçi ve 90 19'unun sosyal güvencesi var. 

Evleri: 96 57 apartman bodrum katı, 96 38 
eski ahşap bina (özellikle Beyoğlu'nda). 96 85'i 
2 odalı. 

Sokak çocukları sorunu çocukların sorunu 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değil, Onlar sadece göçün, işsizliğin, ekonomik problemlerin, eğitimsizliğin bir sonucu, 2 odalı, en az 7 kişinin yaşadığı anne babanın okuma yazma bilmediği bir evde akşam yiyecek yemekleri yokken çocukların okul derslerine çalışmak yerine sokakta çalışarak “ekmek parası” kazanmaları onlar için bir erdem olarak bile kabul edilebilir. 

Proje komisyonu nasıl çalışıyor? 

Her aileden sorumlu iki gönüllü düzenli olarak aileleri ziyaret ediyor; eğitim, sağlık ve maddi açıdan ihtiyaçlarını belirliyor. Periyodik olarak yapılan komisyon toplantılarında bu veriler göz önüne alınarak yapılacak yardımlar plânlanıyor, alınan sonuçlar değerlendiriliyor. Özel günler için (karne şenliği, bayram, piknik...vs) programlar hazırlanıyor. Gelen yardımlar ve ikinci el giysiler elden geçiriliyor, 

Bugüne dek yapılanlar? 

Düzenli gıda ve giyim yardımları yapılıyor, mevsim başlarında tüm ailenin kıyafet ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Çok kötü durumdaki bazı evler kira desteğinde bulunularak değiştiriliyor, ikinci el ve yeni eşyalarla içleri döşeniyor. 

En kolay verilen hizmet sağlık hizmeti tabii ki, Mihrimah Sultan Tıp Merkezi, gönüllü hekimler ve diğer bazı sağlık kuruluşları sayesinde sağlık problemleri -operasyonlar da dahil- çözülüyor. Ailelere yeşil kart çıkartmada rehberlik yapılıyor. 

Titizlikle üzerinde durulan konu eğitim. Tüm 





çocuklara okul malzemesi yardımının yanı sira özel dersler aldırılıyor, başarılı öğrenciler dershaneye gönderiliyor. Okul başarıları ve devamları okul velisi gibi takip ediliyor. Evde ders çalışma ortamları uygun olmadığından Vakıfta etütler düzenleniyor. 

Annelerin eğitimi de önemli, Özellikle çocukların karşılaşacakları tehlikeler ve eğitimin önemi konusunda bilgilendiriliyorlar. 

Projenin çocuklar için en güzel kısmı karne şenlikleri, piknikler, geziler ve bayram programları olsa gerek. Bu sosyal etkinlikler sayesinde çocuklarla bağlar pekişiyor; çocuklar kendi imkanlarıyla ulaşamayacakları hoş zamanlar geçiriyorlar, 

İlki 2002 yılında düzenlenen yaz programın- da hikåyeler okundu, bazı gazete haberleri yorumlandı, elişiler yapıldı, geziler düzenlendi. 

Onlara duyguları ve idealleri soruldu. Verdikleri cevaplar şöyle: 

- Ailelerinin huzurlu yaşaması, köye gitmek, bisiklet almak, bir yaşlı kadına ya da amcaya yardım ederken onları mutlu ederken insanların onları hor görmesi, okula gidememek, anneleri- nin yorulması veya hasta olması mutsuz ediyor. 

- Programa katılan çocukların yaklaşık yarısı hasta ve fakir kişilere yardım etmek için doktor olmak istiyor. Bazı çocuklar okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek için öğretmen, bir tanesi insanları savunup kurtarmak için 











aile 





avukat, bir diğeri ise uyuşturucuyu gençlerden uzak tutmak için polis olmayı hedefliyor. 

- Çocuk hakları denince akıllarına ailelerinin mutlu olması, köye gidebilmek, sağlıklı olmak, çalıştırılmamak, istediklerini giyip istedikleri kadar uyumak ve eğitim almak geliyor. 

- Aile sözü ise onlara annenin güzel yemekler yapmasını, çocukların birbirlerini kıskanmalarını ve evde yapılanı sohbetleri hatırlatıyor. 

- Hayat Vakfı'nı orada onlar için çalışan ablalar, insanlara yardım etme, bir sürü kitap, güzel yemekler ve oyun salonu ile ifade etmeleri ise çalışmalarını doğru yönde ilerlediğinin bir göstergesi sayılabilir, 

Tüm bu emeklerin karşılığında istenen; çocuklardan başarılı iyi birer insan olmaları, ailelerinden ise çocuklarını çalıştırmamaları. 

Çocukların birçoğunun sokakta çalışmayı bırakması, okulda başarılarının belirgin derecede 


dB. i p 





yükselmesi, ailelerin çocuklarımın daha fazla önemser hale gelmeleri ve en önemlisi çocukların ve annelerin mutlu olmaları, kendilerini önemli hissetmeleri projenin başarıyla yürüdüğü ve emeklerin boşa gitmediği anlamına geliyor. 

Daha yapılacak çok şey var: Halkı bilinçlendirmeye yönelik paneller düzenlemek, basılı doküman hazırlamak, proje kapsamındaki çocuk sayısını arttırmak ve onlar için özel bir merkez kurmak. Tüm bunları yapabilmek için de çok sayıda yeni geniş gönüllere ve sıcacık yüreklere ihtiyacı var projenin. 

Kim bir hayat kurtarırsa tüm insanlığı kurtarmış gibi olur, 
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TARIKIN ORDUSUN 


Tarık'ı ve ordusunu Endülüs'e taşıyan ge- 


milerin yakılması hakkındaki rivayetlerin, mişti. Tarık'ın Endülüs'e geçmesi ile ilgili İslam kaynaklarında gerçekle alâkası olmayan ve uy- 


Endülüs'ün fethiyle ilgili gerçekle ilgisiz, y gür gerç g durma olduğu açık olan birçok rivayet bulun- 


sonradan uydurulmuş, birçoğu efsaneleş- maktadır. Bunlardan biri de gemilerin yakılmar s | = Rə sıyla ilgili olanıdır. 
miş sayısız rivayetlerden biri olduğunu söy- El-Himyeri”nin da aralarında bulunduğu bazı 


tarihçiler, Tarık'ın askerlerine yaptığı konuşma- da; “kaçacak yer var mı? Önünüz düşman, arkanız deniz” demesini delil göstere- 

Bi Dr. Mustafa Hizmetli rek orduyu karşıya 

geçiren 


lememiz mümkündür. 


Endülüs'ü fethetmekle yükümlü İslâm ordularının komutanı olan Tarık b. Ziyad'ın orduyu Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçirmekte kullandı- ve ğı gemilerin akıbeti meselesi Endülüs tarihinin i „aÈ ii ilginç konularından biridir. Tarık, ordusunu Sebte valisi Julianus'un verdiği dört gemiyle karşıya geçirmiştir. Yedi bin kişilik orduyu bir defada geçirmek mümkün olmadığından karşı kıyıda belirlediği daha sonra kendisine nispetle Cebel-i Tarik diye anılan müstahkem mevki- ye peyderpey geçirmiştir. İlk geçenler arasıda lulianus da bulunmaktaydı ve nakil işin- de kullanılan gemiler ticaret gemileri olduğundan halkın dikkatini çekmeden ve herhangi bir zorlukla karşılaşmadan bu iş tamamlandı. Kimse son seferlerinde Tarık"ı da taşıyan bu gemilerin İspanya'nın kaderini değiştireceğini düşünmemiş, yeni tüccarları karşıya taşıdığını san-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ENDÜLÜS'E TAŞIYAN GEMİLER 


gemilerin yakıldığını iddia etmişlerdir. 

Bu delile karşın, aralarında gayr-i müslimlerin de bulunduğu pek çok tarihçi, gemilerin yakılmadığın- da ittifak etmişlerdir. Bu tarihçiler, elindeki gemilerin merkezle irtibatı sağlamak ve gerektiğinde takvi- ye kuvveti alabilmek açısından Tarık için hayati öneme sahip olduğu görüşündedirler. Bu gemiler, Endülüs'ün fethi esnasında merkezle haberleşmeyi sağlamış ve gönderilen yardımcı kuvvetleri Endülüs"e taşımıştır. 
Karşıya geçen Tarik, 







ordusunu Ülkenin başkentine doğru yürüyüşe geçirmiş, Got Kralı Rodrich'in büyük bir orduyla karşılarına çıkacağını öğrenince de, Kuzey Afrika Valisi Müsa"dan yardım istemiştir. Müsa, Tarık'ın bu isteğine cevap olarak beş bin asker daha göndermiştir. Sonradan gönderilen bu kuvvetler de mutlaka söz konusu gemilerle taşınmıştır. Böylece Tarık'ın ordusunun sayısı on iki bin kişiyi bulmuştur. Tarık'ın ordusunu taşıyan gemileri yakmadığını destekleyen bir başka olay da, Vali Müsa'nın sekiz bin kişilik ordusuyla Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçmesidir. Tarik"tan bir yıl sonra Endülüs'e geçen Müsa'nın bu sürede büyük ordusunu karşıya geçirmeye yetecek sayıda yeni gemi yaptırdığını kabul etmek mümkün değildir. İşin doğrusu, Müsa'nın ordusunu geçirmek için Tarık'ın geçtiği gemilerin yanı sıra kendi yaptırdığı gemileri de kullanmış olmasıdır. 

Tarık'ın ordusuna konuşmasındaki 

ilk cümle, kuşkusuz arkalarında denizin bulunduğunu anlatmaktadır. Ancak bu, sahilde gemilerin bulunmadığını göstermez. Aksine arkalarındaki gemilerin az olduğunu ve onlara ulaşmanın pek kolay olmayacağını anlatmak istemiş olabilir. Çünkü sayılarının dört olduğu bildirilen gemilerin bu kadar kalabalık bir orduyu bir defada taşımasına imkân bulunmadığı açıktır. 

Sonuç olarak, Tarık'ı ve ordusunu Endülüs'e taşıyan gemilerin yakılması hakkındaki rivayetlerin, Endülüs'ün 

fethiyle ilgili gerçekle ilgisiz, sonradan 

uydurulmuş, birçoğu efsaneleşmiş sayısiz rivayetlerden biri olduğunu söylememiz mümkündür. 
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Hıristiyan Polis Şefi Oruç Tuttu 

ABD'nin California Eyaleti'ndeki tatil beldesi San Jose'nin Hıristiyan polis müdürü Rob Davis, kentte yaşayan Müslüman toplumuyla daha fazla yakınlaşmak amacıyla, ramazan ayı boyunca oruç tuttu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi Washington File'da yayımlanan habere göre Davis, oruç tuttuğu ramazan boyunca iftarını da kentteki Müslüman ailelerle birlikte yaptı. Hıristiyanlığın Mormon mezhebine mensup olan Davis, görevine başlamasından bu yana kentteki bütün gruplarla yakın ilişki kurmaya çalıştığını ve bunlara, sayıları fazla olmasa da Müslümanların da dahil olduğunu söyledi. Davis, 'Nasıl Noel'i kutlamadan Hristiyanlığı ve Hanukka Bayramı'nı kutlamadan Museviliği anlamak zorsa, Ramazan'ı kutlamadan da Müslüman toplumunu anlamanın zor olduğunu fark ettim ve oruç tutmaya karar verdim" dedi. Washington File, Müslümanların bu durumdan memnun olduğunu belirtti. (Akşam, 15.11.2004) 

Hani bir söz vardır "tatmayan bilmez" diye. 
Herhalde adı qeçen polis şefi de Müslümanların oruç tutarken yaşadıkları hali bizzat anlayabilmek için olsa gerek, oruca merak sarmış ve oruç tutmuş. Polis müdürü Rob Davis'in Müslüman toplumuyla daha da yakınlaşmak amacıyla ramazan boyunca oruç tutması ve yine iftarını Müslümanlarla birlikte açması oldukça ilginç bir davranış. 

Bedava Kur'an İçin 4 Trilyon 

Evlere "İncil'den önce Kur'an" girebilmesi amacıyla Diyanet'e ek ödenek verildi. 

TBMM Plân ve Bütçe Komisyonu, misyonerliğe karşı İslâm dininin topluma daha iyi anlatılması amacıyla, evlere "İncil'den önce Kur'an" girebilmesi için 1 katrilyon lira ödeneği olan Diyanete, 4 trilyon lira daha ek ödenek verdi. Komisyonda misyonerlik faaliyetlerinin yaygınlaştığı, milletvekillerinin evlerine bile İncil gönderildiği belirtilerek, bu nedenle Devlet Bakanı Mehmet Aydın'dan, İslâm dininin topluma anlatılması için bedava ya da düşük fiyatlarla dini kitap dağıtması istendi. Samsun'da, İtalyan kilisesinin 64 genci Fransa'ya iş bulmak için götürdüğünü öne süren AKP'li üye Musa Uzunkaya da, "Onlar İncil gönderiyor, ama biz bir Kur'an meali gönderemiyoruz, İnsanların eline İncil'den önce Kur'an geçmeli" dedi. (Milliyet, 05.11.2004) 

Misyonerlik faaliyetlerinin son yıllarda özel- 


sa DİYANET AYLİK DERGİ OCAR 2005 


MEDYA KRİTİK 


medya kritik 


Bahattin Akbaş. 
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likle Türk dünyası ve ülkemiz insanlarını hedef alarak yoğunlaştığı bir gerçektir. Bu uğurda insanlarla birebir iletişime geçerek veya onların zayıf yönlerinden, ekonomik ihtiyaçlarından yararlanmak suretiyle Hıristiyanlık propagandası yapılmaktadır. Bunlardan biri de evlere bedava hıristiyanlığı telkin eden kitaplar ve İncil dağıtmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bütün bu misyonerlik faaliyetlerine karşı halkımızı bilinçlendirmek gerekmektedir. Vatandaşlarımızın evlerinde Kur'an-ı Kerim ve Mealinden önce İncil'in girmesi elbette istenen bir şey değildir. Bu itibarla toplumumuza dinimizin ve Yüce Kitabımızın daha iyi anlatılabilmesi için ve halkımızı Kur'an'la buluşturmaya matuf söz konusu ödeneğin tahsisinin, anlamlı ve önemli bir adım olduğu ortadadır. 

Kâbe'nin Büyütülmesi İçin 11.8 Katrilyon 

"Suudi Kralı Prens Abdullah, Müslümanların kutsal mekânlarının büyütülmesi için 6.2 milyar Euro (yaklaşık 11.8 katrilyon) harcayacak. Plan- da Kâbe'nin büyütülmesinin yanı sıra Kâbe çevresine yeni oteller, sağlık merkezleri yapılması ve 25 bin kişiye iş imkanı sağlanması ön görülüyor." (Tercüman, 09.11.2004) 

Haberi okuduğunuzda Kâbe'nin büyütülmesi gibi bir ifade ile karşılaşıyorsunuz. Kâbe, diğer adı ile Beytullah yer yüzünde Allah'a ibadet için inşa edilen ilk mabet ve Müslümanların namaz kılarken yöneldiği kutsal mekân. Tarihin çeşitli dönemlerinde Kâbe'nin içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram için çeşitli genişletme çalışmaları yapılmıştır. Ancak Kâbe'nin genişletilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 
Haberde Mescid-i Haram'ın genişletilmesi ibaresi yerine sehven, Kâbe'nin adı kullanılmış olsa gerektir. Dünyada Müslüman nüfusun artışına paralel olarak ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle kutsal mekânların, özellikle Kâbe'yi çevreleyen Mescid-i Haram ve etrafının genişletilmesi hayati önemi haizdir. Şayet gerçekleştirilirse bu genişletmenin hac ve umre ibadetinin daha rahat bir şekilde ifasına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Ancak ecdad yadigârı, tarihi ve abidevi değeri olan ve Kâbe'nin muhafazası için inşa edilen Ecyad Kalesi'nin yıkılıp yerine gökdelenler yapıldığını görünce üzülmemek ve haberi ihtiyatla karşılamamak mümkün değildir. 
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Zilhicce Ayının Başlangıcı 


icri takvimde kameri ayların başlangıçları 

için Peygamberimizin, “Hilâli görünce 

oruç tutunuz, hilâli görünce iftar ediniz...” hadisi gereğince, hilâlin bizzat görülmesi gerekmektedir. Bu takvim sisteminde; gün, güneşin batmasıyla başlar ve önce gece gelir. Güneşin batımından sonra en ince hilâlin görülmesiyle de yeni bir ay başlar. 

Ay, Dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmakta ve bunu 29.5 günde tamamlamaktadır. Ay, yörünge üzerinde her dolanmasında bir kez güneş ve dünyanın arasına girerek aynı hizada bulunmaktadır. Güneş, Ay ve Dünya üçlüsünün ayni doğrultuya geldiği bu âna, (şekil 1'de) görüldüğü gibi içtima veya kavuşum denir ki bu, astronomik ayın başlangıcıdır. Rasathanelerden alınan ayın evrelerini gösteren ay çizelgelerinde bu evreye, New Moon (yeni ay) evresi denilmektedir. İçtima anında ayın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğu için, dünyanın hiçbir yerinden hilâl kesinlikle görülememektedir. 

Ay"ın hilal olarak görülebilmesi için ortaya konan kriterler ise şöyledir: 

a- (şekil -1)'de görüldüğü gibi ay'ın içtima pozisyonundan en az 8' ayrılması gerekmektedir. 
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İçtima pozisyonundan itibaren ayın 8° açılabilmesüre mevsimlere göre değişim gösterebilir. 
e b- (şekil - 2) de qöis 
TFP battığı anda ayın en mke az 5 ufkun üstünde lan yerin ufku gözleme müsait olursa gözlemci Ay'ı, en ince hilâl olarak görebilir. 
nün hilâlini görebilmek imkânsız olur. 

c- Kameri ayın başlaması için hilâlin, dünya'nın 

Hilalin ilk defa dünyanın neresinden görüleceğinin belirlenmesi için Başkanlığımızca yapılan hesaplar solâl görülebilirlik sınırları belirlenmektedir. 

Zilhicce ayına ait aşağıdaki haritada görüldüğü gialanda kalan ülkeler hilâli ilk gün, diğer kısım ise ertesi günü görebilecektir. 

Greenwich saatiyle 12.04'de içtima, aynı gün 22.30'da ru'yet olacak ve hilâl ilk defa Güney Ameribaşlayacaktır. 

Zilhicce ayının içtiması ile ru'yeti, 10 Ocak Pazar- günü zilhicce ayının 1. günüdür. 20 Ocak Perşembe günü de zilhicce ayının 10. günü yani Kurban Baycaktır. 
Bazı İslâm ülkeleri içkameri ayın ilk günü olarak belirlemektedir- 


si için en az 8 saat gibi bir süreye ihtiyaç vardır. Bu 

rüldüğü gibi, güneş 

olması gerekmektedir. Bununla birlikte gözlem yapı- 

Bu özelliklerin bir tanesi gerçekleşmez ise, ilk güherhangi bir yerinden görülmesi yeterlidir. 

nucunda, bütün kameri ayların haritaları çizilerek, hi- 

bi, kırmızı çizgilerin arasında kalan sarı çizgilerle taralı 

Zilhicce hilâlinde; 10 Ocak 2005 Pazartesi günü 

ka kıtasının kuzey doğusundan itibaren görülmeye 

tesi günü gibi aynı güne rastladığı için, 11 Ocak Salı 

ramının 1. günü ola- 

© lima takip eden günü, 

ler. Eğer içtima anı ile 


linde olduğu gibi, ayrı 
Tu günlere rastlar ise, ka- 
KALİN meri ayın birinci günleri 
Ade aynı olmaktadır. 
Eğer içtima anı ile ru'yet anı farklı günlere rast- 
| lar ise, kameri ayın bi- 
Tİ rinci günleri de farklı 

dit "ix günler olarak ilan edile- 
Hi. HU “EH bilmektedir. Bunun örnekleri çeşitli zamanlarda görülmektedir. 


El ih. Tİ İT 
- əd NANDANI 


Mi bazı ülkelerinin belirli şehirlerine ait hilal ə değerberi ile gözlem şermaları, 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Şüphesiz sen hâk 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sin, diyorlardı. 
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Rabbimiz! Bizi sâna-t me kimseler kılı 

Soyumuzdan da sana a teslim olmuş bir ümmet kıl. 
Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. b). m. l Tövbemizi kabul et. Çünkü Sen, tövbeleri çok kabul ederi cok merhametlisin. (Bakara, 127-128) ETA SN 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PİY Vİ: 2.000.000 TL. 
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